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ANADOLU YAKASV'NA YENİ BİR NEFES 


Alışveriş, eğlence ve lezzetin bir arada olduğu, açık - kapalı alanları ile 
farklı bir mimari konsepte sahip Hilltown Alışveriş Merkezi, çok yakında İstanbul Küçükyalı'da. 


Büyük Açılış: 27 Ekim 2017 
FLO #44 
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stradivarius SuperStep Timberland & #4 UNDER ARMOUR MX 
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Ve Türkiye ile dünyanın önde gelen toplam 200 markası, Hilltown AVM'de sizleri bekliyor. 


MLUTOWN 


Ki âhilltownavm (© âhilltownavm (7 ahilltownavm 


RÖNESANS 
GAYRİMENKUL 


TRENBSETTER 


ISTANBUL 


içindekiler ekim 


AJANDA 

Ekim ayında 
kaçırmamanız gereken canlı 
performanslar! 

Bu ay beyazperdede 
izleyeceğimiz filmler. 

Şehrin tiyatro 
sahnesinde neler göreceğiz? 
Favorilerimizi seçtik. 

Ayın en yenilerinden 
kütüphanenize eklemeniz 
gereken kitapları seçtik. 


YE - IÇ 

Bord, Palms 
Terrace, MSA'nın Restoranı, Ruby 
ve Grill Branche. 

Yemek 
kültürünün en sevdiğimiz 
lezzetlerinden 'tatlı' çeşitlerine 
dair bilmediklerimiz. 


ANA KONU 

Deniz 
Karmano Benbiçaço, keyif aldığı 
İstanbul'u anlattı. 

Tasarımdan 
müziğe, sanattan sinemaya bu 
sonbahar kimi takip etmeli? 

Yapı Kredi Kültür 
Sanat, yenilenen binasıyla sanat 
sahnesine geri döndü. 

Beymen, 
Suadiye'ye adım attı. 

Bir kitabevinden 
çok daha fazlası: Orfe Moby Dick. 
v Ekim ayında Salon 
IKSV'de izleme fırsatı bulacağımız 
müzisyenlerle buluştuk. 

Morgan 
Freeman'la National 
Geographic'te başlayacak yeni 
dizisi “The Story of Us with 
Morgan Freeman'ı konuştuk. 
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Senaryosunu Barış 
Bıçakçı ile birlikte kaleme alan Pelin 
Esmer, yeni filmi “İşe Yarar Bir Şey'i 
anlattı. 


Sabahattin Ali'nin 
Kürk Mantolu Madonna'sı tiyatro 
sahnesinde! 

İzmir'de açtıkları 
atölyelerinde, kendi İstanbullarını 
yaratan üç farklı isimle bir araya 
geldik. 

Yelda İpekli, bu kez 
modern iş modellerini anlatıyor. 
Yaşam hakkının hiyerarşisi 
olur mu? 


ART - İST 

Teknolojinin 
durdurulamaz gelişimiyle değişen 
sanat ve estetik algılarını incelemeye 
koyulduk. 

Eylül ayında ilk 
sergisini düzenleyen Ballon Rouge 
Collective'in kurucularından Nicole 
O'Rourke ile kolektife dair merak 
edilenleri konuştuk. 

15. İstanbul Bienali'nin 
duygu yüklü çalışmalarından “Meçhul 
Ağlayan Adam Müze Evi'nin yaratıcısı 
Mahmoud Khaled'le kısa bir sohbet 
gerçekleştirdik. 

Ekim ayında 


muhakkak görmeniz gereken sergiler. 


AL GİY 
Yeni Smart 360 Flex 

koleksiyonu ile rahatlığı şıklıkla 
buluşturan Dockers'in Avrupa Ürün 
Müdürü Gavin Abery, koleksiyonun 
ana fikrini anlatıyor. 

Bu sezon, alışveriş 
sepetinize eklemeniz gereken ürünler. 


ANTEN 
Şehirde sizi bekleyen 
sürprizler. 
Sayfanın bu ayki konuğu 
Sahand Hesamiyan. 

Zıtlıklarla farklı 
teknikleri buluşturan genç sanatçı 
Selman Hoşgör, imgelemindeki 
İstanbul'u çizdi. 

Madam Margret, 
Sapanca Gölü canavarının notunu 
çözebilecek mi? 
#trendsetteristanbul 
etiketiyle Instagram'da bizi takip edin. 


KAPAK TASARIMI: ÜMİT KURT 
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İmtiyaz Sahibi 
GROUP MEDYA VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ADINA 
Nevzat Çalışkan (nevzatcgroupmedya.com) - Sorumlu 
YAYINCI 
Bige Daruga Çalışkan (bigedegroupmedya.com) 


GENEL YAYIN YÖNETMENİ 
Aykun Taşdöner (aykunt©groupmedya.com) 
KREATIF DİREKTÖR 
Halil Özbayrak (halilo©groupmedya.com) 
GÖRSEL YÖNETMEN 
Ümit Kurt (umitkeglobal360medya.com) 


YAZI İŞLERİ 

Zeynep Merve Kaya (zeynepk©groupmedya.com) 
Eda Bayraktar (edab&groupmedya.com) 

İlknur Eşsiz (ilknure©groupmedya.com) 

Yaşar Burak Meriç (burakm&groupmedya.com) 
Eda Şeftalicioğlu (edas&groupmedya.com) 
YAZARLAR 

Aysın Önen, Arda Yetmişbir, Gül Erçetingöz, 
Naz Cuguoğlu, Yelda İpekli, Zeynep Naz İnansal 
FOTOĞRAF 

Eda Emirdağ, Erhan Tarlığ, Hakan Aydoğan 


REKLAM GRUP BAŞKANI 


DİJİTAL DİREKTÖR 

Seda Özcan (sedao©groupmedya.com) 
ONLİNE İÇERİK DİREKTÖRÜ 

Yiğit Yeşillik (yigityegroupmedya.com) 
DİJİTAL PROJE YÖNETİCİSİ 

Özge Özcan Kurt (ozgek©groupmedya.com) 
WEB EDİTÖRÜ 

Tuğçe Yılmaz (tugceyegroupmedya.com) 
DİJİTAL REKLAM DİREKTÖRÜ 

Mine Balkan (minebegroupmedya.com) 
DİJİTAL REKLAM MÜDÜRÜ 

Dilara Hambarcı (dilarahegroupmedya.com) 
DİJİTAL REKLAM REZERVASYON 

Selim Altınkaynak (selima©groupmedya.com) 


Gürhan Gezer (gurhang&groupmedya.com) 
REKLAM GRUP BAŞKAN YARDIMCISI 
Işıl Baysal Turan (isilbegroupmedya.com) 


REKLAM DİREKTÖRLERİ 
Nurol Ceylan (nurolc©groupmedya.com) 
Deniz Toz (denizt©groupmedya.com) 
REKLAM KOORDİNATÖRLERİ 
Nilüfer Araç nilufera©groupmedya.com) 
Funda Gökgündüz (fundag&groupmedya.com) 
REKLAM MÜDÜRLERİ 
Ödül Soydan (odulsegroupmedya.com) 
Özhan Başaran (ozhanbegroupmedya.com) 


EVENT VE ÖZEL PROJELER DİREKTÖRÜ 

Ebru Döner (ebrudegroupmedya.com) 
REZERVASYON MÜDÜRÜ 

Ender Parlar (enderp&groupmedya.com) 
REZERVASYON & AR-GE MÜDÜRÜ 

Seyhan Erat (seyhane©groupmedya.com) 
REKLAM TEKNİK MÜDÜRÜ 

Mesut Öztürk (mesuto&groupmedya.com) 
ABONE VE ESKİ SAYILAR 

Eda Şeftalicioğlu (edasegroupmedya.com) 
ABONELİK HESABI 

GROUP MEDYA BİLGİ VE TEKN.TİC.A.Ş 
TR96 0003 2000 0000 0023 5443 61 
KURUMSAL ABONELİK FİYATI 14 TL 
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GROUP MEDYA VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. 
Halaskargazi Cad. Sait Kuran İş Merkezi No: 145, Kat:4, Şişli-İstanbul 
Tel: 0212 224 9330 Faks: 0212 224 8646 


BASKI 

Promat Basım Yayın San.ve Tic. A.Ş. 

Adres: Orhangazi Mah. 1673 Sok. No.34 Esenyurt İstanbul//TURKEY 
Tel: 0212 622 63 63, Fax: 0212 605 07 98 

info©promat.com.tr 

DAĞITIM Turkuvaz Dağıtım Pazarlama A.Ş. 

BASIM YERİ VE TARİHİ İSTANBUL / AĞUSTOS 2017 


Yazı ve fotoğrafların tüm hakları TRENDSETTER İSTANBUL dergisine, 
yayımlanan ilanların sorumluluğu ilan sahiplerine aittir. 


www.trendsetteristanbul.com 


Adelaide 
Auckland 
Brisbane 


em 


i 
İl 


yi 
| ği 
SADECE ZIYARET ETME, YAŞA, Hello Tomorrow (o Emirates 


EDİTÖRDEN 


Fotoğraf makinemle ya da yanımda olmadığında telefonumla 
etrafımdaki her şeyi yakalamaya çalışırım. Ne görürsem; kapı, 
baca, bina, ilginç ya da değil. Bunun nedenlerinden biri, tanıdık 
mekânlar, ya da yaşadığım mahalleyi belgelemeye çalıştığımda 
kendimi yaratıcı olmaya daha çok zorlamam. 


Eylül sayımız matbaaya gittikten hemen sonra, İstanbul'un 

en güzel yerlerinden olan, benim de yaşam alanlarımdan 

biri Adalar'ın da imara açılacağı konuşulmaya başlandı. Bir 
süredir Ada çevresinde gerek bisikletle attığım turlar, gerek su 
yoluyla dolaştığımda zaten fark ettiğim bir takım değişiklikler 
vardı. Yine de anıların ve belleğimin benimle oyun oynadığını 
düşündüğüm de oluyordu. 


Küçükken adadan şehre doğru baktığımda gördüğüm şeyle 
bugünkü manzara oldukça farklı. Kayış Dağı ve yakınlarını 
çevreleyen alanların aksine bugün dikkatimi çeken tek şey, 
yapılaşma... İşte bu yüzden fotoğraf çekmenin ya da arşivciliğin 
her zamankinden daha önemli olduğunu düşünüyorum. Zaten 
yaz boyunca ©trendsetteristanbul Instagram hesabından 
yapmış olduğumuz paylaşımlarda gördük ki, İstanbul'un eski 
sayfiye bölgeleri takipçilerin dikkatini daha çok çekiyor. 


Geçtiğimiz ay geri dönen Yapı Kredi Kültür Sanat'ın 
merdivenlerinden İstiklal Caddesi'ni selamlayan Akdeniz 
Heykeli'nin yarattığı coşku da devam ediyor. Nereye gitsem 
herkes bu heykelden bahsediyor. 


Ada, komşuluk kavramı ve yakın Türkiye tarihinin izinden 
yazılmış “Körburun', yaz aylarında elimden düşürmeden bir 
çırpıda bitirdiğim bir romandı. Naif bir ada romanı olduğunu 
düşünerek başladığım kitap nostalji hissi, insanlar ve anılar 
üzerine kurgulanmıştı. Neriman'ı, Meral'i, Hayri'yi, Seher'i 

ve Murat'ı hatırlamaya devam ediyorum. Hemen ardından 
okuduğum 'Sincaplı Gece' ise eğlenceli diliyle karanlık bir 
gelecekte geçiyordu. Biraz “Black Mirror” distopyası, biraz da 
yapay zekâ ve makinelerin bizi soktuğu durumu anlatıyordu. 


Ekim sayımız da işte bu temalar üzerinden şekillendi. İnsanların 
hikâyeleri ve makineler... BluTV'de izlemeye başladığımız “7Yüz' 
yüzleşmeler üzerinden insan hikâyelerini anlatıyor. “Körfez' 
filmi Venedik Film Festivali'nde çıktığı yolculuğa yakın zaman 
sonra şehrin beyazperdelerinde devam edecek. Hayatlarını 
İstanbul'dan İzmir'e taşısalar da, gittikleri yere İstanbul'u 
beraberinde götüren insanlar ve hayatı Kahire'den İstanbul'a 
taşınan ve bienalde karşımıza çıkan bir karakter olan “Ağlayan 
Adam", bu sayıda odaklandığımız insan hikâyelerinden bazıları... 


“Blade Runner 2049' filmi bir yana, bu ay şehirdeki birçok 
sanat alanında izleyebileceğimiz sergiler ise çıkış noktasını 
robotlar, yapay zekâ ve teknolojiden alıyor. Bakalım 40 yıl 
sonra anlatılacak hikâyeler ne olacak ve nostalji hissini ne 
uyandıracak? 
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AYKUN TAŞDÖNER 
GENEL YAYIN YÖNETMENİ 
İwitter: ©trendsetterist 


instagram: ©trendsetteristanbul 
facebook: facebook.com/trendsetteristanbul 


www.trendsetteristanbul.com 


TRENDSETTERİSTANBUL.COM 


Gi FACEBOOK.COM/TRENDSETTERISTANBUL v) TWITTER.COM/TRENDSETTERIST © INSTAGRAM.COM/TRENDSETTERISTANBUL 


SANAT MEVSİMİ 


Bomontiada'dan Karbon Gallery'ye, 
Studio-X'ten Dirimart'a şehrin sanat 
mekânlarında karşılaşacağınız sergileri 
öğrenmek için Instagram hesabımızı 
takibe almayı unutmayın! 


FİLMEKİMİ BAŞLADI 


16. Filmekimi, 29 Eylül itibariyle 
başladı. Bizim favorimiz 'Call Me 

By Your Name”. Peki, ya sizinki? 
Filmekimi hakkında detaylı bilgi 
almak ve seanslar arasında İstanbul 
sokaklarında yapabileceklerinize göz 
atmak için trendsetteristanbul.com'u 
ziyaret etmeyi unutmayın! 


YENİ MEKÂNLAR 


İstanbul'un yeni açılan yeme-içme 
mekânlarından haberdar olmak, “Nerede, 
hangi yemek yenir” öğrenmek istemez misiniz? 
Rehberimize göz atmayı unutmayın. 
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DUYDUK Ki... 


”1- HAYAT OKULU'NUN 
SONBAHAR PROGRAMI 


2008'de yazar ve felsefeci Alain de 
Botton tarafından Londra'da kurulan ve 
dünyanın 12 farklı ülkesine yayıldığı ilk 
günden bu yana, on binlerce katılımcının 
hayatına dâhil olan The School Of Life 
(Hayat Okulu), 2017 İstanbul Sonbahar 
Programı ile yine ufuk açmaya ve 

kişisel tarihinizde şaşırtıcı değişimler 
yaratmaya hazırlanıyor. Sonbahar 
Programı'nda iş yerinde duygusal ve 
sosyal yetkinlikleri geliştirmeye yönelik 
atölyelere de yer veriliyor: 18 Ekim'de 
Şeyda Taluk ile Liderin Yolculuğu: 
Hikâyeni Yaratmak, I Kasım'da 'Sami 
Bugay ile Liderlikte Kendi Yolunu 
Bulmak' ve 30 Kasım'da 'Ebru Nihan 
Celkan ile Nasıl Üretken Oluruz' ilginizi 
çekebilecek başlıklardan sadece birkaçı. 
Atölye ve etkinlik kayıtları için: mobilet. 
com ve theschooloflife.com/İstanbul. 
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2- MEVSİMLİK LEZZETLER 
STATIONS BRUNCH'TA 


Fairmont Ouasar İstanbul'un geçtiğimiz 
Mayıs ayında başlattığı; zengin büfeleri, 
bol çeşitli deniz ürünleri, pişirme 
istasyonları ve tatlı atölyeleriyle kısa 
sürede şehrin gözdesi olan Stations 
Brunch, yaz tatili sonrasında yepyeni 
lezzet, sunumlar ve etkinliklerle yeniden 
İstanbullularla buluşmaya hazır. Stations 
Brunch menüsü; suşi, saşimi, İstiridye 
ve deniz mahsulleri köşesinden Orta 
Doğu mutfağına, misafirlerin diledikleri 
etleri seçerek pişirtecekleri ızgara 
istasyonundan taze hazırlanan makarna 
ve risotto köşesine, pide ve lahmacun 
çeşitlerinden mantı istasyonuna kadar 
Türk ve dünya mutfağının seçkin 
örneklerine yer veriyor. Av yasağının 
bitmesiyle en taze balıklardan yerli 
mantarlara kadar birçok lezzet, tam 
mevsiminde Stations Brunch'ta yerini 
aldı. Pazar günlerini özel lezzetler, canlı 
müzik ve dolu dolu aktivitelerle özel bir 
deneyime dönüştüren Stations Brunch, 
kişi başı 135 TL. 
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TÜRKİYE'NİN TEK HOBİ VE AKTİVİTE FESTİVALİ: BIG BOYZ FESTIVAL 


Türkiye'nin ilk ve tek hobi-aktivite festivali Big Boyz Festival, 3-4 —5 

Kasım tarihlerinde, Alice İstanbul organizasyonuyla KüçükÇiftlik Park'ta 
meraklılarıyla buluşacak. “Büyüklere oyuncaklar' konseptiyle günlük 
koşuşturma içinde zevk ve hobilerine zaman ayıramayan şehir insanının, farklı 
aktiviteleri ve seçenekleri bir arada bulabileceği, hem alışveriş yapıp hem 
eğleneceği, rol model aldığı kişileri dinleyerek yepyeni bilgiler öğreneceği, 
workshop'lara katılıp kendini geliştirebileceği bu taptaze festival, üç gün 
boyunca değişik etkinliklerle katılımcılara bir nevi nefes alma imkânı sunacak. 
Üç günde 10 bin kişinin katılması beklenen Big Boyz Festival'de akıl almaz 
Enduro Show'lar ve Redbull-KTM sporcusu Birkan Polat'ın Stunt Rider Show'u 
ilginizi çekebilir, bizden söylemesi. 


www.trendsetteristanbul.com 


Yeni başlangıçlara adım atıp 
dostluklar kurduğumuz, birlikte 
mutluluğu paylaştığımız 15 yıla, 
yüzlerce marka, binlerce lezzet, 

on binlerce sohbet, sayılamayacak 
kadar çok anı ve gülümseme sığdırdık. 


Daha nice yıllar tam kalbimizde 
olacaksınız... 
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DUYDUK Ki... 


1- FRANSIZ BİSTRONOMİ 
KONSEPTİNDEN EN SEÇKİN LEZZETLER 
Mövenpick Hotels & Resorts, bistro 

ve gastronomi konseptlerini bir araya 
getiren 'Bistronomi' menüsünden 
lezzetleri, 20 Ekim - 20 Kasım tarihleri 
arasında dünya üzerindeki tüm 
otellerinde beğeniye sunuyor. En taze 
ve kaliteli malzemelerle hazırlanan 
yeni Bistronomi menüsünde öne çıkan 
lezzetler şunlar: Nisuaz salatası, Plateau 
de Fruits de Mer (Deniz Mahsulleri 
Tabağı), Moules Mariniöres (Sarımsak 
ve Tereyağlı Midye), Cabillaud â la 
Bordelaise (Morina Balığı Filetosu), Pot 
au Feu â la Bourgeoise (Dana Yahni), Pot 
au Feu Vegetarien (Sebze Yahnisi) ve 
dana Cordon-bleu. Yemeğin ardından 
isterseniz çikolatalı Caf& Gourmand 
tatlısını da deneyebilirsiniz. 
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—- HARVEST FESTİVAL 

GERİ DÖNÜYOR! 

Son senelerin adından sıkça söz 

ettiren organizasyonu Harvest Festival, 
bir yıl aradan sonra 27 Ekim'de geri 
dönüyor. Misafirlerini her adımda başka 
bir deneyime sürükleyen festivalin 
headliner'ı Jungle! Ekolojik gıda 
ürünlerinden kıyafete, takılardan 
plaklara, manavdan kahve dükkânlarına 
kadar üretimin parçası olabileceğiniz 
festivalde birbirinden güzel yenilikler 
sizi bekliyor. Festivalin headliner'liğını 
üstlenen Jungle'ın funk, pop, disko 

ve soul ögeler taşıyan şarkıları, 
KüçükÇiftlik Park'ı dev bir diskoteğe 
çevirmeye aday. Sahne alacak diğer 
isimler ise çok yakında açıklanacak. 


- ekim 2017 


DOĞA İLE TEDAVİ 


Leyla Emadi, geçmişten bugüne yaşamış olduğu irili ufaklı travmaların 
ve kırılganlıkların oluşturduğu, koruma içgüdüsüyle örülen sınırları 
kaldırarak, katman katman kabuk bağlamış yaraları ve içsel dünyasını 
izleyicilere sunuyor. Doğa ile tedavi sürecinin 
kâğıda ve tuvale aktarımı olan 'Yaralar' sergisi 
uzun vadeli bir projenin de ilk ayağı olarak 

ortaya çıkıyor. Rumi'nin “Ay doğmuyorsa yüzüne, 
Güneş vurmuyorsa pencerene, kabahati; ne 
Güneş'te ne de Ay'da ara. Gözlerindeki perdeyi 
arala" sözlerinden yola çıkarak, bakışlarını daha 
dikkatli ve saf bir şekilde doğaya ve kendi içsel 
dünyasındaki yaşanmışlıklara döndürüyor. Farkına 
varılarak temizlenen her yara kabulleniş ile öz 
benliğe bir adım daha yaklaşmayı sağlıyor. Önceki 
sergilerinden aşina olduğumuz malzeme kullanımı 
ile dikkat çeken sanatçı Yaralar'da; gravür, pentür 
ve kâğıt işlere ağırlık veriyor. Mekâna yaptığı 
müdahalelerle de bizi iç dünyasına çeken sanatçı ziyaretçileri de 
farkındalığa ve kabullenmeye davet ediyor. Leyla Emadi'nin sergisi 
4 Ekim - 18 Kasım tarihleri arasında Büyükdere35 Kültür Sanat 
Platformu'nda görülebilir. 
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DUYDUK Ki... 


YÜKSEK DOZDA LEZZET: TOl İSTANBUL 


Toi İstanbul, özel tatları ile misafirlerine lezzet dolu akşamlar sunmaya 

devam ediyor, Kendine has lezzetleri, modern dekorasyonu ve farklı müzik 
performansları ile taçlandıran Toi İstanbul; şef İsmet Saz'ın özel Chef's Table'ı 
ve her zaman yenilenen menüsü ile lezzet tutkunlarını Kuruçeşme'de bekliyor. 
Özenle yenilenen menüde her damak zevkine hitap eden seçenekler bulunabilir. 
Taze Stracciatella, renkli bahçe domatesi ve kekikli zeytinyağı ile yemeğe hafif 
bir başlangıç yaparken, baharatlı kuzu kafesi, bezelye püresi, baharatlı patlıcanlı 
bulgur veya Manhattan Mule ile devam edebilir, TOl Pattiserie'den çıkan fındık 
kremalı elmalı tart veya vanilyalı dondurma ile yemeğinizi sonlandırabilirsiniz. 
Farklı müzik performansları eşliğinde gece 02.00'ye kadar bu lezzetleri tadabilir, 
kendinizi müziğin ritmine bırakabilirsiniz. 


KOMŞU TARİFLER 


“ri e e e NR VE ON AR AE, EN EE ENİ A 


MÜZİK, YARATICILIK VE TEKNOLOJİ 


Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nin dördüncü 
sezonunda, Türkiye'de ilk kez düzenlenen ve biletleri 
tükenen elektronik müzik dünyasının prestijli festivali 
Sönar Istanbul, iki günde toplamda 10.000 müzik, 
teknoloji ve sanatseveri konuk etmişti. Bu sezon, 

30-31 Mart 2018 tarihlerinde yeniden Zorlu PSM'de 
gerçekleşecek olan Sönar Istanbul'un avantajlı dönem 
biletleri şimdi satışta! Detaylar sonaristanbul.com'da. 


'İyi Bir Komşu' başlıklı 15. İstanbul Bienali'nin “Kamusal Programı' dâhilinde 13 Ekim 

Cuma, 19.00 - 19.00 saatleri arasında Studio — X İstanbul'da şefler Semi Hakim ve 

Dalia Mortada eşliğinde bir yemek atölyesi düzenlenecek. Belirli bir kimlik üzerine 

sabitlenen yemek kültürünün varoluşsal olarak göçebe olmasından yola çıkan ve farklı 

kültürel coğrafyalardan gelen şefler, bir mutfak mekânında, geçişli kültürlerin ortak ia 
yemeklerini yeniden üretmek üzere buluşacaklar. 
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BU BİR İLANDIR. 
Istanbullular IÇın Keşif dolu bir gün geçirin mekanı olacak bu sular altında kalmış 
gizli orman nasıl mı oluşuyor? Alüvyonlar 
haftasonu 


Acarlar longozu... suyun denize döküldüğü yerde birikiyor ve 
önerileri 


Gridenşıkılanlar tarafından keşfedilmeyi suyun denize dökülmesini engelliyor. Hal 

g Ö karsu kendi oluşturduğu 
rve arkasında kalan alan 
kalıyor. Burada kalan su, gün 
aklık, göl, kumul ve sular altında 
ları oluşturuyor. Bu oluşumların 


İstanbul'un doğal ortamını koru 
ongoz ormanı deniyor. 


başardığı nadide alan, Polonez 


Boğucu trafiklerin, sıkıcı kalabalıkların ardından 
ferah bir nefesi hakedenlerin ilk durağ 


Haftasonu demek; yorgunluğu 
kendine zaman ayırmak, yeni | 
demektir. Son zamanlarda e 
sonu planları doğayla içiçe 
yerlerde planlanıyor. İstar 
noktalarından biri olan P 
ulaşımı gerek aktivitelei 

ideal bir mekan. 


Renkli bir kahvaltıy! / KO LI U K L U 


çeşit çeşit kuş türl 


yala YENİ'SUV PEUGEOT 5008 


en değişik tonla 
kış koşu yapıp 
geçirebilirsiniz 


Doğanın temi - 5 mr 
Farklı işletme z 
menüleriyle c 
seçebilir, ark: 
barbekü part 
çaylarınızla p 
şımartabilirsi 


Meydanda bul 

hediyelik eşyal 
hem kendinize | 
biriktirebilirsiniz. 


Açık hava hayvaı 
çitlerin arasında « 
farklı nağı sağlay: 


Özellikle sanat sev 
Polonezköy Ağaç O 
ağaç oyma sanatınır 
görerek, hayal dünyar 
sağlayabilirsiniz. Polon 
uğrayarak pek çok kültü 
katılabilirsiniz. 


Anı evine giderek 1916 yılın 

tutulmakta olan hatıra defterler 

albümleri inceleyebilir ve Polonezkö inin 
büyüsüyle karşılaşabilirsiniz. 


“Burası çok güzel, n'olur dönmeyelim” 
diyenler...Polonezköy'de çeşitli işletmelerin 
konaklama imkanlarından yararlanabilir 
gününüzün şımarık yorgunluğunu ağaçların 


KR 


sardığı tesislerin içinde atabilir, yarın için ““MOTTON's EMOTION 


planınıza kaldığı yerden devam edebilirsiniz. 


Cd e ft e m BŞ 


UYKUMDA BİLE 
TASARLIYORUM 


BLOK ART SPACE, TAHRAN DOĞUMLU SAHAND 
HESAMİYAN” IN İSTANBUL'DAKİ İLK PROJE SERGİSİ 
“MAJAZ”A EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR. 30 KASIM'A 
KADAR GÖRÜLEBİLECEK SERGİ ÖNCESİNDE SANATÇIYLA 


BİR ARAYA GELEREK DEFTERİ ÜZERİNE SOHBET ETTİK. 


RÖPORTAJ: YAŞAR BURAK MERİÇ 
ATÖLYE FOTOĞRAFLARI: MUSTAFA BİLGE SATKIN 


Defterinizi nereden aldınız? 

Taslaklarımda çoğunlukla kâğıt ve kalemle ilişki içinde 
olmuyorum. Sadece kafamdakini canlandırmak için ufak, 
üç boyutlu çizimler yapıyorum. Fakat bir heykeltıraş olarak 
esas defterimin kâğıt maketler olduğunu söyleyebilirim. 
Dolayısıyla her projemde defterim de değişiyor. 

Sizin için defterin anlamı nedir? 

Projeyi kafamdakini tamamladıktan sonra makete 
döküyorum ve canlanıyorlar. Bunu yapabilmek için teknik 
bilmeniz ve detaylara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çizim 
yapmak yerine maket hazırladığınızda ortaya çıkacak 
işinizdeki hataları da görüyorsunuz. Dolayısıyla aslında 
defterin değil ama maket yapmanın, desenleri ve kafanızdaki 
detayları canlı tutmanın çok değerli bir arşiv olduğunu 
düşünüyorum. 

Defteriniz her zaman yanınızda mıdır, olmadığında kendinizi nasıl 
hissedersiniz? 

Bir sergi ya da proje için bir eser üzerine düşünürken, 
tasarımlar flashback şeklinde geliyor. Bu görseller hem 
kafamda hem de bilgisayarımdaki arşivde kayıtlılar. Bu 
anlamda hepsini tekrar hatırlamak da sürecin bir parçası 
oluyor. Eğer bir ön çizim ya da maket yapmıyorsam genelde 
sadece çizgiler çekiyorum kâğıda ve bu çizgiler sadece benim 
anlayabildiğim türde oluyor. 
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Nasıl bir defter kullanıcısısınız? Notlarınızı dijital ortamda 
tutmaya nasıl bakıyorsunuz? 

Özel bir şey kullanmıyorum; o sırada yanımda ne varsa, 
genelde kurşun kalem ve kâğıt gibi ne bulursam onları 
kullanıyorum. Dijital ortamda yaptığım işleri bile kâğıda 
dökmeyi seviyorum. Böylece onları elle tutulabilir, 
deneme yapılabilir hale de getirmiş oluyorum. Fakat 
elbette ki arşivler çok büyük olduğu için günümüzde artık 
dijital olması çok doğal. Bütün işlerimde yararlandığım, 
kolaj yaptığım ya da maket yaptığım her türlü kağıdı 
tutuyorum örneğin. Bu dijital olarak saklayabileceğiniz 
bir durum değil mesela, bunları kütüphanemizde, depoda 
saklıyoruz. 

Ne zaman ilham gelir ya da hangi zaman aralığında çalışırsınız? 
Toplantı ya da yolculuk esnasında bir şeyler karaladığınız olur mu? 
Zamanlama konusunda benim bir kontrolüm olmuyor; 
genelde eserler, fikirler, tasarımlar kafamda canlandığı 
için bunu durdurabilmek mümkün değil. Daha sonra 
doğru zaman geldiğinde zaten üzerine çalışmaya 
başlıyorum. Bu yüzden esas çalışma kısmı zihnimde 
başlıyor. 

Defterinize dokunabilecek veya dokunamayacak kişiler var 
mıdır? 

Aslında bildiklerimi, tasarladıklarımı paylaşmak 
konusunda çok açığımdır. Sanatın en verimli 
kısımlarından biri budur bence. 

Kimin defterine bir şeyler karalamak isterdiniz? 

Christo'nun detaylı çizimleri, ölçümleri bir proje için 
ihtiyacınız olan her şeye sahip, onunla çalışmaktan 
mutluluk duyardım. 

Eski ve yeni sanatçılardan birinin eskiz defterini görmeniz 
mümkün olsa bu kim olurdu? 

Richard Deacon'ın skeçleri ve kâğıt üzerine olan işlerini 
görmek isterdim. 
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MOZEK AJANDA 


SAMINEDE KİMVAR? 


NICOLAS JAAR'DAN MARCUS MILLER'A... GENÇ YETENEKLERDEN 
EFSANELERE KADAR HERKES EKİM'DE İSTANBUL SAHNELERİNDE. 


Nilüfer Yanya 


HAZIRLAYAN: ZEYNEP NAZ İNANSAL 


NICOLAS JAAR 


Modern, klasik müzik, caz ve minimal tekno'dan aldığı 
ilhamla 'downtempo' parçalar yaratan Nicolas Jaar 
bir kez daha İstanbul'daki hayranlarıyla buluşacak. 
Çocukluğunu geçirdiği Şili'nin politik tarihinden 
ilham aldığı ikinci solo albümü 'Sirens'ı 2016 yılında 
yayınlayan Jaar, bu albümle Pitchfork, Rough Trade 
ve AL SAAENEE of Sound'un yılın albümleri listesine 
girdi. 


NATHAN FAKE 


Daha 19 yaşındayken prodüktör James Holden 
tarafından keşfedilip Border Community ailesinin 
parçası olan İngiliz DJ ve prodüktör Nathan Fake, 
atmosferik tech-house'dan shoegaze aromalı 
downtempo'ya uzanan şarkılarıyla Salon İKSV 
sahnesinde olacak. Fake, geçtiğimiz Mart ayında 
bugüne kadarki en deneysel işi 'Providence'ı 
yayınlamıştı. 


NİLÜFER YANYA * CHELOU 


Yükselişi Londra müzik sahnesinde başlayan ve hızla 
devam eden saf yetenek Nilüfer Yanya, ilk albümü 
öncesi yayınladığı 'Small Çrimes' ve Plant Feed' 
EP'leriyle çok ses getirdi. Öte yandan 'Halfway to 
Nowhere' videosuyla fenomene dönüşen İngiliz 
müzisyen Chelou'nun bir sonraki adımı şimdiden 
merakla bekleniyor. Yükselişleri şşmdiden öngörülen 
bu iki büyülü müzisyeni dinleme şansını kaçırmayın. 


BORUSAN İSTANBUL FİLARMONİ 


ORKESTRASI AÇILIŞ KONSERİ 


Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, sezonun açılış 


konserini günümüzün çok sevilen iki keman virtüözünü 


buluşturarak yapıyor. “Tutku dolu, şiirsel ve kusursuz 
bir teknik” sözlerinin ardındaki kemancı Vadim Repin 
ile yazar, aktivist ve yapımcı olarak da tanıdığımız 
solist kemancı Daniel Hope, Mark-Anthony Turnage'in 
'Shadow Walker' isimli keman konçertosunun ilk 
seslendirilişi için biraraya gelecek. 
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MARCUS MİLLER 


Piyanodan klarnete, saksafondan gitara tüm 
enstrümanları ustalıkla çalabilen Marcus Miller, üstün 
yetenekli genç müzisyenleri destekleyen turnesi 
kapsamında onlarla beraber Zorlu PSM sahnesinde 
olacak. Cazdan Latin müziğine, afro beat'ten reggae'ye 
uzanan seçkisine yeni albümünden parçaları da 
ekleyecek Miller'ın bu İstanbul'a ikinci gelişi. 


JOHN MAUS 


Animal Collective, Panda Bear ve Haunted Graffiti 
gruplarıyla da tanıdığımız Amerikalı müzisyen John 
Maus, hipnotize edici bir performansa imza atmaya 
geliyor. Nirvana ve 80'li yılların film müziklerinden 
etkilenen müzisyen, (0-fi, synth pop ve deneysel pop 
türünde parçaları ve tek kişilik şovuyla ünlü. 


Bunları da kaçırmayın: 


Sattas (13 Ekim, DasDas, 29-39 TL) 
Betoko (20 Ekim, Zorlu PSM STUDİO, 


.“l 
Marcus Miller 


John Maus i 


li 
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STATIONS BRUNCH 


MASADAN 
TAŞAN EĞLENCE 


Pazar günlerinin en keyifli alışkanlığı geri döndü. 
Stations Brunch, dünya mutfaklarından zengin 
yemek istasyonları, canlı müzik performansı, 
bizzat katılabileceğiniz tatlı atölyeleri ve 
, küçük misafirlerimizi gün boyunca mutlu 


edecek özel etkinlikleriyle yeniden 


Fairmont Ouasar İstanbul'da. o 


HER PAZAR 12:00-15:00 
KİŞİ BAŞI 13511 


Üstelik 4 kişilik gruplarda 
1 kişiyi ücretsiz misafir ediyoruz! 


REZERVASYON İÇİN: 
(0212) 403 85 00 
istanbulfairmont.com 
fairmont.com/istanbul 


HAZIRLAYAN: ZEYNEP NAZ İNANSAL 


BLADE RUNNER 2049 


Geçtiğimiz yıl 'Arrival'la karşımıza çıkan usta 
yönetmen Denis Villeneuve, bu kez Ridley Scott 
yapımcılığında Blade Runner'ı devralıyor. Kült filmin 
devamını anlatan 'Blade Runner 2049/, 30 yıldır 
nerede olduğu bilinmeyen Rick Deckard'ı aramaya 
giden genç bir blade runner'ın hikâyesi. Filmin 
başrollerinde Ryan Gosling ve Harrison Ford var. 


HAPPY END 


Dünya prömiyerini Cannes Film Festivali'nde yapan 
'Happy End', Michael Haneke'nin yeni filmi. Kuzey 
Fransa'da yaşayan bir aileyi anlatan film arka planda 
mülteci krizinin hissedildiği bir aile draması. Filmin 
kadrosunda Isabelle Huppert, Jean-Louis Trintignant, 
Mathieu Kassovitz ve Fantine Harduin'i görüyoruz. 


ONLY THE BRAVE 


'Oblivion'la tanıdığımız genç yönetmen Joseph 
Kosinski, yeni filmi “Only the Brave'de 2013 yılında 
Arizona'da gerçekleşen bir yangın sırasında 19 kişinin 


hayatını kurtaran itfaiye ekibinin hikâyesini anlatıyor. 


Başroldeki Miles Teller'a Josh Brolin ve Jennifer 
Connelly eşlik ediyor. 
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|| il 
İİİ) 
FİLMEKİMİ DEVAM EDERKEN VİZYONDA İZLEME ŞANSI BULACAĞIMIZ 
YAPIMLAR DA EN AZ FESTİVALDEKİ FİLMLER KADAR İDDİALI. 


“Blâd Runner 


6000 TIME 


Josh ve Bennie Safdie kardeşlerin yeni filmi 'Good 
Time'ın başrolünde performansıyla kendinden çok söz 
ettiren Robert Pattinson var. Kötü giden bir soygunu 
anlatan gerilim, bu ayın kaçırılmaması gereken filmi. 


İŞE YARAR BİR ŞEY 


10'e 10 Kala' ve 'Gözetleme Kulesi filmleriyle 
tanıdığımız senarist ve yönetmen Pelin Esmer, 
son filmi 'İşe Yarar Bir Şey'in senaryosunu Barış 
Bıçakçı'yla birlikte yazmış. Başrollerinde Başak 
Köklükaya ve Öykü Karayel'i izleyeceğimiz film, 
İzmir'e giden bir gece treninde tanışan iki farklı 
kadının yol arkadaşlığını anlatıyor. 


THOR: RAGNAROK 


Taika Waititi'nin yönetmenliğini yaptığı 'Thor: 
Ragnarok”, Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, 
Benedict Cumberbatch, Idris Elba ve Cate 
Blanchett'ten oluşan güçlü bir oyuncu kadrosuna 
sahip. Evrenin bambaşka bir ucunda hapis tutulan 
Thor, bu kez eski takım arkadaşı Hulk'a karşı 
savaşmak zorunda kalıyor. 
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i Mandıramızdan 
E Masanıza.. 


Kendi mandıramızdan gelen manda sütümüzü, 
usta ellerle buluşturup, en lezzetli haliyle 
masanıza sunuyoruz. O enfes kazandibinin sırı da bu... 


f/ SarayMuhallebi t / SarayMuhallebi / SarayMuhallebicisi P/ SarayMuhallebi o Www.saraymuhaillebicisi.com 


TEYATREO 


Bir Yaz Gecesi Rüyası 


İSTANBUL'DAKİ TİYATRO SAHNELERİ HER SEZON KENDİNİ AŞAN İŞLERE İMZA ATMASI TİYATRO 
SEVERLERE DE ÖDEVLER YÜKLEMİYOR DEĞİL. SEZON HEYECANI BAŞLIYOR... 


HAZIRLAYAN: İLKNUR EŞSİZ 


Bu sayfaya taşıdığım oyunlardan biri hariç 
hg sllosıtgsri Önceliği o oyuna 
verelim ve dâhi yönetmeniyle yaptığım 
röportajın önümüzdeki ay dergimizde 
olacağını da not düşelim. Söz konusu 
yönetmen; Alexander Popovski. Oyun 

ise geçtiğimiz sezonlarda çok sayıda 

ödül toplayan, Şehir Tiyatroları'nda 
sahnelendiğinde çok beğenilen William 
Shakespeare'in “Bir Yaz Gecesi Rüyası. 
Arda Aydın'ın kurduğu Biraderler Yapım'ın 
prodüktörlüğünü üstlendiği Bir Yaz Gecesi 
Rüyası'nda Shakespeare'in yazdığı olayların 
tüm karmaşasını kendine rehber edinerek 
yeni baştan bir izlek oluşturan Popovski, 
Sven Jonke'nin muhteşem sahne tasarımıyla 
oyuna yeni bir boyut getiriyor kuşkusuz. 
Oyunda Sezai Aydın, Levent Üzümcü, 
Neslihan Yeldan, Beyti Engin ve Arda 
Aydın rol alıyor. biryazgecesiruyasi.com 
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7 KOCALI HÜRMÜZ 


Yapımcılığını ve yönetmenliğini Müjdat Gezen'in 
üstlendiği '7 Kocalı Hürmüz' müzikali, sahne için 
gün sayıyor. Sadık Şendil'in kaleme aldığı oyun 
farklı mesleklerden altı kocası olan Hürmüz'ün 
yedinci kocasıyla evlenmesiyle yaşanan olayları 
mizahi bir dille anlatıyor. Müzikalin kadrosunda 

ise yok yok. Atilla Özdemiroğlu'nun ünlü bestesi 
Yalnız Kullar (Tanrım)' parçasının yanı sıra Sadık 
Şendil'in vasiyeti üzerine İstanbul türkülerinin de 
yer aldığı müzikalde, Müjdat Gezen, Birce Akalay, 
İlker Ayrık, Yonca Evcimik, Ercan Bostancıoğlu, Suzan 
Kardeş, Ömür Arpacı, Mehtap Ar, Arzu Okay, Can 
Bana, Aykut Taşkın, Barış Taşkın, Cengiz Okuyucu ve 
Cengiz Gezgin'in rol alıyor. 7 Kocalı Hürmüz müzikali 
Kasım ayında TİM Show Center'da sahnelenecek. 
mujdatgezensanatmerkezi.com.tr 


DT'NİN YENİ OYUNU “BAYRAK' 


Berkun Oya'nın yazdığı, Kubilay Karslıoğlu'nun 
yönettiği Bayrak, İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun yeni 
oyunu. Henüz takvimi belli olmasa da Ekim ya da 
Kasım ayı içinde sahnelenmesi beklenen Bayrak'ta 
polisiye bir cinayetle bir ailenin trajik çöküşünün 
öyküsü anlatılıyor. Sıradan bir karı-koca ihanetinin 
cinayetle son bulan sıra dışı öyküsünde sahte ve 
gerçek olanın ikiliğine de dikkat çekilen oyunda, Ali 


İpin, Gönen Aykaç, Uygar Özçelik, Deniz Çom, Murat 
Sarı, Hüseyin Sevimli ve Arda Kaptanlar rol alıyor. 
devtiyatro.gov.tr 


ALTIDAN SONRA'DAN “111. RICHARD' 


Altıdan Sonra'nın kendi mekânları Kumbaracı50'de 
sahneleyeceği yeni oyunu Shakespeare'in en çok 
oynanan eserlerinden 


Ni. RICHARD 


III. Richard. Yiğit 
Sertdemir'in yönetip 
oynadığı yapımda, 
Burakhan Yılmaz, 
Cemre Gümeli, 
Ceren Sevinç, Deniz 
Gürzumar, Eren 
Demirbaş, Erkan 
Baylav, Feride Çetin, 
Tolga Bayraklı 

ve Yeşim Sarı rol 
alıyor. Oyunda, her 
şeyi mübah gören 
omurgasızlığıyla 
eze çiğneye, kanata kanırta en tepeye yükselen 
krallardan 111. Richard'ın evrensel temalarla dolu 
hikâyesi anlatılıyor. 

altidansonra.com 
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SOZIN 


Fe 


2 ARALIK, 2017 


111. ULUSLARARASI GASTROMASA 
GASTRONOMİ KONFERANSI 


DÜNYACA ÜNLÜ ŞEFLER VE TÜRKİYE'NİN YEREL KAHRAMANLARI 
'URUN' iÇiN İSTANBUL'DA BULUŞUYORLAR 


> 
Yer: İstanbul, Haliç Kongre Merkezi 
4 
> 
#GASTROMASA17 | WWW.GASTROMASA.COM DP 
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YENİ AY, YENİ DÜNYALAR 


KIŞ YAKLAŞTIKÇA, 
BATTANİYE ALTINA 
SIĞINIP KAHVE 
EŞLİĞİNDE KİTAP 
OKUMA İSTEĞİMİZ DE 
TETİKLENİYOR TABİİ. BU 
AY YANIMIZDAN AYIRMA 
STEMEYECEĞİMİZ 
KÜTÜPHANEMİZİN YE 
KAHRAMANLARI OLACA 
KİTAPLARA KISA BİR 
BAKIŞ ATIYORUZ. 


KO: 


olam 


KıTAP 


DUCHAMP'I ANLAMAK 


Nobel ödüllü, Meksikalı şair ve edebiyatçı Octavio Paz, 
bu kez benzersiz bir denemeye imza atıyor. Everest 
Yayınları'ndan çıkan 'Marcel Duchamp Çırılçıplak 
Soyulmuş Görüntü adını verdiği kitabında yazar, çok 
sevdiği Marcel Duchamp'ın başyapıtı olan Büyük Cam 
Panel'i derin bilgi birikimiyle çözümleyerek, sanat 
tarihinin en tartışmalı eserlerinden biri üzerindeki 
gizemi kaldırmaya çalışıyor. Paz'ın kitapta yer alan 
“Duchamp için kendi başına sanat diye bir şey yoktur, 
sanat bir şey değildir, bir araçtır, düşünceleri ve 
duyguları iletmek için kullanılan bir kablodur. Büyük 
Cam, mekanik formaları nedeniyle avangart bir yapı 
olarak görülecekse, bu formların ne söylediğine 
bakıldığında avangart olmadığı düşünülecektir - bir 
efsane, büyüleyici bir hikâye söz konusudur burada" 
yorumu, sanatçı ve eseri hakkındaki gerçeklere ışık 
tutar nitelikte... 

168 Sayfa, 18 TL 


GİZEMLİ YOLCULUK 


Harvard Üniversitesi'nde semboloji ve dini ikonoloji 
profesörü olarak ders veren Robert Langdon, yirmi 

yıl önce okuldaki öğrencilerinden biri olan Edmond 
Kirsch'ün insanlığın varoluşuyla ilgili iki temel soruya 
yanıt olacak keşfini dinlemek üzere Bilboa'daki 
Guggenheim Müzesi'ndedir. Ancak, en ince ayrıntısına 
kadar planlanmış olan geceye bir anda kaos atmosferi 
hâkim olur ve Langdon, Bilboa'dan kaçmanın yollarını 
aramak zorunda kalır. Ona bu sır ve gizem dolu 
yolculukta, müzenin zarif direktörü Ambra Vidal 

eşlik etmektedir. Ünlü gerilim yazarı Dan Brown'ın 
heyecanla beklenen yeni romanı “Başlangıç', 3 Ekim'de 
okuyucularıyla buluşuyor. 

536 Sayfa, 38 TL 
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KIŞ BAHÇESİ'NİN SIRRI 


A. Tufan Palalı “Kitabın en önemli yazılış nedenlerinden 
biri olan kış bahçesi fotoğrafını ne kitabın içinde ne 

de başka bir mecrada göremeyiz. Adeta saklıyordur 
fotoğrafı Barthes” diyor Kış Bahçesi'ni anlatırken. İşte 
bu kitap ise hem Barthes"in “Bu fotoğrafı çoğaltamam. 
0 yalnızca benim için vardır. Sizin için diğerlerinden 
farksız bir resim, 'sıradan'ın binlerce görüntüsünden 
biri olacaktır; o hiçbir biçimde gözle görülür nesnesini 
oluşturamaz; sözcüğün olumlu anlamı İle bir nesnellik 
kuramaz; olsa olsa studium'unuzu ilgilendirir: dönem, 
giysiler, fotojeniklik; ancak onda sizin için yara yoktur." 
dediği fotoğrafın izlerini takip ediyor hem de fotoğraf 
yazınının başyapıtlarından biri olan Camera Lucida'yı 
anlama rehberi niteliği taşıyor. 

136 Sayfa, 16 TL 


PSİKOLOJİ VE MATEMATİK 


Yazar Brian Christian ile bilişsel bilim uzmanı Tom 
6riffiths'in birlikte kaleme aldıkları 'Hayatımızdaki 
Algoritmalar bilgisayarların kullandığı algoritmalar 
ile insan psikolojisini bir araya getirerek insanlığın 
birçok sorununa çözüm arıyor. İnsanların birbirleriyle 
olan ilişkilerinden sıkıntılı durumlarla nasıl başa 
çıkılacağına kadar gündelik hayatımızda var olan 
problemlere sayısal değerlerle yaklaşan kitap, 
bilgisayar bilimini insan hayatı için önemli stratejilere 
dönüştürüyor. Bu kitap, aklımızı kurcalayan sorulara 
eğlenceli ve herkesin anlayabileceği bir dille cevap 
veriyor. 

496 Sayfa, 39,50 TL 


BİLİNMEYEN SANAT 


Dünyanın en önemli sanat eserlerinden örnekleri bu 
eserlerin altında yatan düşüncelerle buluşturan Sanat 
Kitabı, sanat tarihiyle sanat teorilerini harmanlayarak 
konuya yepyeni bir bakış açısıyla yaklaşıyor. Tarih 
öncesi figürlerden çağdaş sanat örneklerine kadar 
geniş bir yelpazeye sahip bu kitap, 200'den fazla eser 
üzerinden dünyadaki sanat hareketlerini ve üsluplarını 
inceliyor. Az bilinen sanat eserlerine ilişkin ilginç 
görüşler de barındıran Sanat Kitabı, öğrenciler, 
koleksiyonerler ve sanatseverler için muhteşem bir 
kaynak olabilir. 

352 Sayfa, 75 TL 
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HİCBİR LEZZET 


BUNA 


BENZEMİYOR 


Tadına bakınca vazgeçemeyeceğiniz 
sokak lezzetlerine şimdi BUN da 
ekleniyor. Başroldeki bao ekmeği 
buharda pişiyor, lezzeti farklı sos ve 
et seçenekleriyle doruğa çıkıyor. 
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BORD FOOD & DRİNKS 


Deniz Müzesi, 
Cezayir Cad. 
No: 3, Beşiktaş 
0212 259 5969 
Pazartesi kapalı 
09.00-00.00 


| A M | (A MÜZEDE GERÇEKLEŞEN HAYALLER 


Concept Team Catering'in üç ortağı tarafından açılan Bord 


Food & Drinks, sahiplerinin uzun yıllardır peşinde koştukları 
hayallerini Beşiktaş'ın kalbinde, hem de ödüllü bir müze 


içerisinde gerçekleştirme fırsatı sunmuş. Semtle olan güçlü 


duygusal bağları, çocukluklarını burada geçirmiş olmaları ve 
& Ti RI Ni KS semtin, yenilikleri kolayca kucaklıyor oluşu da mekânlarının 
adresi olarak Beşiktaş'ı seçmelerinde rol oynamış. Beşiktaş'taki 
il e İ Deniz Müzesi'nin içinde geçtiğimiz ay açılan Bord, avlusundan 
BEŞİKTAŞ'IN EN SEVDİĞİMİZ... dışarı açılan hoş bahçesi ile hem yaz hem de kış aylarında, 
DEGERLERİNDEN BİRİ OLAN DENİZ uzun yıllar boyunca yolu Beşiktaş'a düşenleri ağırlayacak 
MÜZESİ İ ÇE RİSİNDE, EYLÜL gibi görünüyor. Ayrıca önümüzdeki zamanlarda müzenin 
AYINDA AÇILAN BORD FOOD & de desteğini alarak müşterilerine sürprizler yapma ve farklı 
DRINKS, ENERJİSİNİ SEMTİN projeler geliştirme gibi planları da var. 
e ee ve AZ AMA ÖZ MENÜ 
ŞÜNÜLMÜŞ LEZZETLİ 1 allık çat ecribemirle ardi üsünd 
YEMEKLERİNDEN ALIYOR. catering tecrübesini arkasına alan Bord'un menüsünde, 


ev yapımı makarnalar, özel reçetelerle hazırlanan hamburgerler, 
YAZI: ZEYNEP MERVE KAYA iddialı pizzalar bulunuyor. Menü fazla kalabalık olmasa da, 
incelikle düşünülmüş yemeklerin varlığı, “az her zaman daha 
iyidir” fikrini destekler nitelikte. Kremalı mantar soslu dana 
madalyon (50 TL), hamburger ve sandviç seçkisi altındaki 180 
gramlık dana bacon burger (30 TL) ve chicken slider sandviç 
(24 TL), chilli con carne pizza (30 TL), ev yapımı makarnalar 
(28-34 TL) menüde göze çarpanlardan. Menü ilerleyen 
zamanlarda sık sık değişecek. Yani ikinci gidişinizde, yeni 
yemekler görürseniz, şaşırmayın. 


İNCELİKLE DÜŞÜNÜLMÜŞ YEMEKLER 

Mekânın mutfağına, öyle her şey giremiyor. Sahiplerinin 
evde yemedikleri hiçbir şeyi, mekânın menüsüne de 
almayan Bordda taze, mevsimine uygun ve yöresel ürünlerin 
kullanılmasına büyük özen gösteriliyor. Mutfağa girecek her 
ürün görülerek, tadılarak, koklanarak alınıyor. Mevsimselliğe 
önem gösteren işletme, ileride menüde olmayan, sezonluk 
lezzetleri de müşterileriyle buluşturacaklarının da müjdesini 
veriyor. Ayrıca Bord'un, müze içerisinde olmasına rağmen, 
müze kapandıktan sonra, gece 00.00'a kadar hizmet vermeye 
devam ettiğini de ekleyelim. 
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Kahve keyfimize 
katılır mısınız? 


Yaşam için teknoloji 


Coffeexx Türk kahvesi makinesi 
Bosch Coffeexx ile 6 fincan kahveyi 
misafirlerinizi bekletmeden, aynı anda 
ikram edebilirsiniz. 
www.bosch-home.com.tr 


TERASTA SEÇENEK ÇOK! 


PALMS TERRACE 


YAZ AYLARINDA KEYİFLİ TERASI VE LEZZETLİ YEMEKLERİYLE MİSAFİRLERİNİ 
AĞIRLAYAN PALMS TERRACE, DAHA UZUN YILLAR İYİ YEMEK VE RAHAT ORTAM 
ARAYANLARIN FAVORİSİ OLACAK GİBİ GÖRÜNÜYOR. — YAZI: ZEYNEP MERVE KAYA 


ARKASINDA TECRÜBELİ İSİMLER VAR 
Geçtiğimiz yıl Hillside City Club Etiler 
içinde hayata geçen Palms, takip eden yaz 
sezonunda büyüyerek Palms Terrace oldu. 
Bir süre teras olarak hizmet veren mekân, 
bu sonbaharda üstü kapanarak, sadece tek 
bir sezonda değil, tüm yıl boyunca keyifli, 
seyirlik ve sıcak ortamında müşterilerini 
ağırlamayı planlıyor. Bebek'in ünlü 
mekânı Happily Ever After'ın kurucusu 
Ayşe Kucuroğlu'nun kardeşi olan, Palms 
Terrace'ın sahibi Gözde Ertem ve kardeşleri 
Sinem Alikoç, mekânın kuruluşu ve 
büyümesi aşamasında büyük rol oynamış. 
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Menüyü ise Happily Ever After'ın da kuruluşunda 
mutfakta olan Alanur Erdoğan'ın desteğiyle 
hazırlamışlar. 


HERKESE GÖRE BİR YEMEK 

Palms Terrace'da her damak tadına uygun, 
zaman zaman kaçamaklara olanak veren ama 
her zamankinden daha masum atıştırmalıklar, 
sağlıklı ama doyurucu ara öğünler, taze günlük 
zeytinyağlılar, sporcuların ve sağlıklı beslenmek 


isteyenlerin de seveceği yemekler bulmak mümkün. 


Bunun yanı sıra çok özel bir hamburgerleri, günlük 
kekleri ve poğaçaları da yok değil. Yani damak 
tadına önem veren herkese uygun ama ağırlıklı 
olarak sağlıklı içerikle hazırlanmış lezzetler 
dolduruyor menüyü. Ayrıca mekânda hafta içi ve 
hafta sonları özel etkinlikler, canlı müzik dinletileri 
ve DJ performansları da düzenleniyor. 


BURGER SEVERLER BURAYA 

Mekânın spesiyali Palms Burger'in (28 TL) 

köftesi kömür ateşinde pişiyor ve yanında mekân 
sahiplerinin babasının tarifi olan özel sirkeli piyaz 
ve turşulu yeşil salatayla birlikte sunuluyor. Mevsime 
göre hazırlanan zeytinyağlı tabakları (21,50 TL) ve 
fırında mücver de çok revaçta. Bunlara ek olarak 
köfte & piyaz, hindi köfte ve Nachos ana yemekler 
arasında; unsuz lorlu poğaça ve muzlu yulaflı muffin 


de çay veya kahvenin eşlikçileri olarak dikkat çekiyor. 


Hillside Gity 

Club Etiler, Akat 
Mah, Kaktüs Sok, 
No: 3/2 Etiler, 
Beşiktaş 

0532 610 4007 
14.00-00.00 
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Yemek yapmanın 
en kolay yolu: Yaşam için teknoloji 
AutoCook Pro. 


<? Kolay ve hızlı pişirme 
Yeni AutoCook Pro'nun çok fonksiyonlu 
otomatik hazır programları sayesinde 
lezzetli yemekler pişirmek artık çok kolay. 
İster tarif kitabı ister mobil uygulamasıyla 
her seferinde mükemmel sonuç garanti. 
www.bosch-home.com.tr 


Kızartma Buharda Fırınlama Pişirme Sous vide ve çok daha 
pişirme pişirme fazlası... 
Nü > SENE 


yeni mekân 


YERİNİZ HAZIR 


MSA'NIN RESTORANI 


SAKIP SABANCI MÜZESİ İÇERİSİNDE BİZİ BEKLEYEN MSA'NIN 
RESTORANI'NIN, BU ISME SAHIP OLMASININ BİR SEBEBİ VAR! 


GELİN, BİRLİKTE KEŞFEDELİM.. 


70100 MSA 

Türkiye'nin lider mutfak okullarından Mutfak 
Sanatları Akademisi'nin (MSA) eğitim restoranı olan 
MSAhnın Restoranı, Sakıp Sabancı Müzesi içerisinde 
hizmet veriyor. Okulda profesyonel eğitimlerine 
devam eden öğrencilerin mutfak ve servis alanlarında 
tecrübe kazanmalarını sağlayan, aynı zamanda onlara 
gerçek bir işletmede staj yapma olanağı da sunan 
mekân, MSA'nın savunduğu ilkeleri başarılı bir 
şekilde müşterilerine yansıtmayı başarıyor. Dünyanın 
dört bir yanından ilham alınan, MSA ekibinin 

en çok sevdiği yemekler, okulun müfredatına 

uygun çerçevede, eğitmen şeflerin ve öğrencilerin 
yorumlarıyla misafirlere sunuluyor. Ayrıca Ekim 
ayıyla birlikte mekânda kahvaltı servisi de başlayacak! 


DÜNYA MUTFAKLARI BU MENÜDE 

MSAhın Restoranı'nın menüsünde; Soft Shell Taco, 
Bun, Ceviche & Tartar bölümleri göze çarpıyor. Dana 
yanak taco (18 TL), karabiberli karides taco (20 TL), 
ıslak burger bun (22 TL) ve mango püresiyle farklı bir 
dokunuş yakalayan levrek ceviche (38 TL), menünün 
en sevilenlerinden. Ana yemeklerdeyse 619C Somon 
(54 TL), zencefilli dağ mantarıyla tadanı büyüleyen 
ızgara bonfile (68 TL) ve ördek confit noodle (55 TL) 
da ilgimizi çeken yemeklerden. Menüde Aile Boyu 
başlığı altında toplanan atıştırmalıklar; dört kişilik 
ağır ateşte dana incik (300 TL) ve iki kişilik Dana 
Pirzola Milanese (120 TL), sevdiklerinizle keyifli bir 
yemek yerken size eşlik etmek için sabırsızlanıyor 
adeta. 
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YAZI: ZEYNEP MERVE KAYA 


MSA'NIN İLKELERİ 


MSA'nın Restoranı'nın belirlediği ilkeler, mutfaklarına giren 
malzemelerden, çıkan yemeklerin kalitesine kadar her detayın 
belirlenmesine yardımcı oluyor. Bu ilkeler ise şunlar: 

Mevsimselliğe ve yöreselliğe önem vermek 

Türk mutfağı kadar, farklı mutfak ve sofra 

kültürlerini de saygılı bir şekilde uygulamak 

Ürünleri mümkün olduğunca doğal tarım ve 

yetiştiricilik yapan çiftliklerden, üreticilerden temin etmek 

Ürünün doğasına uygun yemek pişirmek 

Öğrencilerin mesleki gelişimlerini desteklemek 

Yenilebilir atıkları değerlendirmek 


Sakıp Sabancı 
Müzesi, Emirgan 
* | Mah. Sakıp 

* SabancıCad. 
No:42, Sarıyer 
. 0212323 3030 
Salı-Pazar: 
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AFLAMMEÂ 


INFINITY INK 13.10 


AUDIOFLY 20.10 YOKOO 18.10 
ART DEPARTMENT 27.10 NICO STOJAN 25.10 
BEHROUZ * MAGA 311 SANTE WE 8.11 , 
DENNEY 417.14 JACOB GROENİNG 1511 
RİCHY AHI MIRA & 
Wu eek öleli CHRIS SCHWARZWALDER 221: 
ei ie REY & KJAVIK 2912 
HEİDİ 8.12 


> 1 


KLEINN 


Cebel Topu Sk. No:4 
Harbiye, Istanbul 
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HEM YEMEK HEM EGLENGE 


RUBY RESTAURANT & CLUB 


(Ortaköy'deki efsanevi 
Anjeligue'in yerine Biğüteküeei 
eski işletmecisi ve ortağı Ali 
Ünal tarafından açılan Ruby, 
hem bir restoran hem de gece 
kulübü olarak öne çıkıyor. 
Boğaz manzarasına karşı 
yerleştirilmiş beyaz masalar, 
bahçesini süsleyen palmiyeler 
ve arka planda çalan hafif 
Latin müzikleri kendinizi 
İstanbul'dan çok Güney 
sahillerindeki bir mekânda 
hissettiriyor. Kapılarını 
akşamüzeri açan Ruby'de deniz 
ürünü ağırlıklı Akdeniz mutfağı 
servis ediliyor. Mekânın 
menüsü hayli kalabalık. İlk 
bakışta dikkatimizi çekenlerse; 
başlangıçlardan iki kişilik 
burrata (70 TL), buharda 


yeni mekân 
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pişmiş ahtapot ızgara (66 TL), 
avokadolu bahçe salatası (46 
TL), porcini mantarlı risotto 
(56 TL). Ana yemeklerde de 
iddia devam ediyor. Özellikle 
prosciutto'ya sarılı beef 
tenderloin (96 TL) ve sous 
vide ördek göğsü (84 TL) farklı 
lezzetleriyle yiyenleri kendine 
hayran bırakacak. 


Watergarden İstanbul AVM 
içerisinde kapılarını açan 
Keraliğ ete kalıplaşmış 
steak restoranlarından farklı, 
Avrupai bir restoran deneyimi 
sunuyor ve menüsünde Türk 
ve dünya mutfağının en 

sevilen tatlarını barındırıyor. 
Minimum iki kişilik olarak 
servis edilen dana kaburga 
(120-180-240-300 TL), bütün 
olarak pişirilip masada servis 
edilen kuzu kafes (220 TL) ve 
tümü dinlendirme dolabında 
bekletilmiş steak'ler (85-110 
TL), et severleri fazlasıyla 
mutlu edecek. Dünyadaki farklı 
disiplinlerden ve kültürlerden 
esinlenilerek oluşturulan 
başlangıç tabaklarının yanı 

sıra, deniz ürünleri ve kırmızı 


— ekim 2017 


eti kombinleyen Surf & Turf yemek 
kültüründen ilham alınarak oluşturulmuş 
tabaklar da Grill Branchede sizleri bekliyor. 
160'a yakın yerli-yabancı şarap çeşidinin 
yer aldığı özel kavıyla da dikkat çeken 

Grill Branchg, sanat eserlerinin süslediği 
duvarları ve zarif mimarisiyle ziyaretçilerini 
bekliyor. 


Yıldız Mah. 
Muallim Naci Cad. 
Salhane Sok. 

No: 5, Ortaköy, 
Beşiktaş 
0212327 2844 
19.00-04.00 


Watergarden 
İstanbul, 
Barbaros Mah. 
Ataşehir 

0216 510 2238 
10.00-01.00 


www.trendsetteristanbul.com 
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Le Petite Maison 


Hudson İstanbul 


039 
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A 0S On Omi 


YEMEK KÜLTÜRÜNDE TATLI, BÜYÜK BİR YER KAPLIYOR. BİZ DE BU 
SEBEPLE, HANGİ TATLIYI YİYECEĞİMİZ KONUSUNDA ÇOK SEÇİCİ 
DAVRANABİLİYORUZ. SON ZAMANLARDA, MEKÂNLARIN SPESİYAL 
TATLILARI DA BU SAYEDE KENDİ MÜŞTERİ KİTLESİNİ YARATIYOR. 


HAZIRLAYAN: ZEYNEP MERVE KAYA 


Eskiden insanlar restoranlarda tatlı 
sipariş ederken fazla beklentiye girmez, 
menüde tanıdık bir lezzet görmezlerse 
sipariş vermeye cesaret edemez ve 
emeklerini bir Türk kahvesiyle 
sonlandırmayı tercih ederlerdi. 
Restorancılık sektörünün gelişmesiyle 
birlikte, artık mekânlar sadece ana 
yemeklere değil, menüdeki diğer 

tüm kalemlere de özen göstermeye 
başladılar. Artık başlangıçlardan 
salatalara, paylaşımlık lezzetlerden 
kokteyllere pek çok farklı detayı 
neredeyse her mekânın menüsünde 
görebiliyoruz. Tatlılar ise giderek daha 
çok yer kaplamaya başlıyor hayatımızda. 
Mekânların yemeğimizi hızlıca yiyip 
kalktığımız yerler olmaktan çıkıp, 

sıcak dekorasyonlar ve keyifli ortamlar 
sunmaya başlamalarıyla birlikte, bir 
restoranda geçirdiğimiz süre de giderek 
uzamaya başladı. Yemek sonrasında artık 


farklı demleme teknikleriyle hazırlanmış 
kahvelerin yanına, şeflerin özel olarak 
tasarladığı tatlılar eşlik ediyor. Her büyük 
mekânın, bünyesinde bir de pasta şefi 
bulundurmaya başladığını da eklemeden 
geçmeyelim... 


ÇİKOLATA 

Beyoğlu'ndaki 1924 İstanbul'un, 
Rusya'nın ünlü Faberge yumurtalarından 
ilham alınarak hazırlanan soslu çikolata 
yumurtası, mekânın Rusya, Polonya ve 
Avusturya gibi ülkelerin mutfaklarından 
yemekler barındıran menüsünde tüm 
dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 
Aynı şekilde, İstanbul'un en eski kafesi 
olan Cafe Wien'in ünlü Avusturya pastası 
Sachertorte, klasik Viyana kafelerini 
anımsatan mekânda yiyeceğiniz leziz bir 
şnitzelin sonrasında mutlaka denemeniz 
gereken lezzetlerden biri. 


“Turta yemeliyiz. Turtanın var 
olduğu bir ortamda, stres 
barınamaz.” - David Mamet, Boston Marriage 


Lacivert Restaurant 


Nopa Restaurant 
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LÜKS 
Türkiye'nin ilk alakart tatlı restoranı 

olan Can Oba Kanyon'un hem 
dekorasyonu hem de sunduğu tatlılar, 
lüks dokunuşlar taşıyor. Ananas ravioli, 
grapefruit tiramisu, dondurulmuş peynir 
pastası gibi daha önce hiçbir yerde 
karşılaşmadığımız tatlı çeşitleri, klasik 
lezzetlere taş çıkartan detaylarla bezeli 
seçenekler olarak karşımıza çıkıyor. 

Can Oba Kanyon'un tatlılarında doğal 
malzemeler ve meyve şekeri gibi doğal 
şekerler kullanması da büyük bir artı. 
Lüks demişken, Vakko Patisserie'nin 
rengârenk ve çeşit çeşit petit 
four'larından bahsetmemek de olmaz 
elbette. Şehrin en şık görünen tatlılarını 
sunan mekân, tatlı sevdalıları için adeta 
bir cennet. 


Sütlü tatlılardan 
bahsedince akıllara ilk gelen yerlerden 
biridir Zeynel Muhallebicisi. Portakallı 
incirli muhallebi ve tavukgöğsü ise mekânın 
vazgeçilmezleri arasında. 


Ev yapımı; likörlü, 
pralinli, limonlu ve krokanlı çikolatalar 
Baylan'ın efsaneleşen lezzetleri arasında. 


Fatih sarmasının mucidi 
olan Fatih Sarmacısı, açıldığı günden beri özel 
reçetelerindeki tarife bağlı kalarak yapıyor 
sarmalarını. 


Savoy, Cihangir'in en eski 
pastanelerinden biri. Frambuazlı milföy, 
Budapeşte ve Savoy'a özgü gofretler ise 
pastanenin en sevilen ürünleri arasında, 


Sultanahmet'teki Çiğdem 
Pastanesi'nin karışık meyveli yaş pastaları 
takdire şayan diyebiliriz. 
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Gloria Jeans Coffees 


Le Pain Ouotidien il MEYVE 
MA Artık her meyveyi, her sezonda 

bulabiliyoruz. Bu yüzden de 
mekânlardaki meyveli tatlıları yılın 
her günü yeme şansımız oluyor. 
Hazine ve Nicole'ün çilekli milföyü, 
Le Pain Ouotidien'in çilekli tartı, 
Martinez İstanbul'un orman meyveli 
kıtır baklava katları, şehrin en iddialı 
meyve şölenlerini sunmayı başarıyor. 
Özellikle baklava yufkasının, şerbete 
bulanmamış ve taze meyvelerle birleşmiş 
halini, Martinez'de mutlaka denemenizi 
öneriyoruz. Unutmadan, geçtiğimiz 
yıl açılan ve samimi ortamıyla bir 
anda müdavimler kazanan Daire 1'in 
ilk açıldığında popüler olan karamelli 
kabak tatlısını, balkabağı sezonunun 
açılmasıyla birlikte yeniden menüde 
görmek için sabırsızlanıyoruz. 


Vakko Patisserie 


Mevsimin karamsar ve depresif yapısının 
üstesinden gelmek için vücuttaki mutluluk 
hormonunu arttıran yegâne yiyecek çikolataya 
kim hayır diyebilir ki? Çikolata yapımında 
ustalaşmış şehrin en iyi çikolatacılarıyla 


tanışın. 

İstinye Park 

Taksim 
a, Beşiktaş 
5 : Beşiktaş 
Zorlu Center 
Moda 
Moda 


Naan Bakeshop 
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DENIZ KARMANO BENBİÇAÇO 


İSTİNYE'DE İLK MAĞAZASINI AÇAN ÇANTA MARKASI 
ROSSEA'NIN KURUCU ORTAKLARINDAN DENİZ KARMANO 
BENBİÇAÇO, İSTANBUL'LA İLGİLİ FAVORİLERİNİ 
PAYLAŞTI. UNUTMADAN; MARKANIN TASARIMLARINI KENDİ 
SHOWROOM? LARI DIŞINDA GIZIA GATE VE VAKKORAMA 
MAĞAZALARINDA DA BULABİLİRSİNİZ. 
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MERVE DİZDAR By 


GEÇTİĞİMİZ NİSAN, YAPI KREDİ AFİFE TİYATRO 
ÖDÜLLERİ'NDE “EN İYİ KADIN OYUNCU? ÖDÜLÜNÜ 
KUCAKLAYAN MERVE DİZDAR BU SONBAHAR HEM BE 
PRÖMİYERİNİ VENEDİK FİLM FESTİVALİ'NDE 
YAPAN “KÖRFEZ? HEM DE BLUTW'NİN YENİ 
DİZİSİ *7YÜZ'DE KARŞIMIZA ÇIKIYOR. 


N 


Merve Dizdar'ı “Yutmak oyunundan muhakkak hatırlarsınız. 
Oyundaki Sam rolü ile izleyenleri öylesine etkilemişti ki 21. 
Yapı Kredi Afife Ödülleri'nde “En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü 
kazanmıştı. Yutmak'taki rolünü anlatırken “Her zaman iş 
yaptım; projelerim, oyunlarım oldu, fakat Yutmaklın yeri 
benim için bambaşka. Sam rolü sayesinde kendimi daha 
iyi gösterdim. Oyunculuğumda başka kapıları araladım, 
bilmediğim yerlere gittim” diyen Dizdar, şimdilerde ise 
prömiyerini Venedik Film Festivali'nde yapan “Körfez! filmiyleğğ 
adından söz ettiriyor. Körfez, Karşıyakadan Alsancak'a, 
Göztepeden Bornova'ya tüm semtleri karış karış arşınlayan 
bir İzmir filmi. “Bir İzmirli olarak, tamamı İzmir'de geçen 
bir filmde oynamak benim için ayrıcalık. Her zamanki | 
gibi kendi düşündüğüm şeyleri anlattım, gösterdim bu B. 
filmde. Gerisi ise yalnızca his, gerçeklik” Dizdar, tiyatro © X 
ve sinemadaki başarısını ekranlarda da gösterecek bize 
bu sezon. TIMS&B'nin “Yüzyüze adlı yeni projesiyle W 
televizyonda izleme fırsatı bulacağımız oyuncu, aynı zamanda 
online platform BluTV'nin “7Yüz' dizisinin ilk bölümünde (4, 
başroldeki karakterlerden biri olarak da karşımıza çıkıyor. (© 
Her bölümünde farklı oyuncularla yeni bir yüzleşmeyi "* 
konu alan dizi, başarılı kadrosuyla daha yayınlanmadan j 
gönüllerimizi fethetmişti zaten. Dizdar'a diziyi sorduğumuzda : | 
ise izlemeyenlere kısa bir ön bilgi olacak şu cevabı alıyoruz: 
“İyi ki içindeyim, iyi ki oynadım dediğim muhteşem başarılı J | 
bir proje oldu. Sinema filmi izliyormuşum gibi hissettirdi (7 
hep. Çok güzel bir ekipti. Çok mutluyum gerçekten. “Nihal (© 
karakterini canlandırdım dizide. Bu da çok ilginç bir deneyim 
oldu benim için. Oyunculuk açısından yine kendimi başka 7” 
yerlere sürüklediğim bir iş. Yılbaşı gecesinde başlıyor her |. 
şey. Arkadaş toplantısında sohbet ediyor, sonrasında da iğ” 
oyun oynamaya başlıyoruz. “Herkes bir günahını anlatsın 
deniyor ve olaylar gelişiyor” İşine bağlılığını duruşuyla, 
başarısıyla, sözleriyle kısacası kendisine ait tüm yönleriyle 
kanıtlayan genç oyuncuyla bu dönem sık sık karşılaşacağız 
gibi görünüyor. 


7Yüz, BluTV'de yayında. Körfez, 24 Kasımda vizyonda, 
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EDİZ HAFIZOĞLU 


“CAZ DESEM DEĞİL, FUNK DESEM DEĞİL, 

POP DESEM HİÇ DEĞİL. AMA TEK BİR ŞEY 
SÖYLEYEBİLİRİM; BENİ BİR YERLERDEN ALIP 
BURAYA DÖNDÜREN BİR ŞEY” DİYOR EDİZ 
HAFIZOĞLU YAPTIĞI MÜZİĞE. 


Müzik dünyasında uzun süredir var olan bir müzisyensin. Ancak seni bi 
de kendinden dinlemek istiyoruz... Ediz Hafızoğlu kimdir, neler yapar?) 
ıllar önce Bulgaristanda doğan ve orada, köyde yaşarken 
bağlama ve darbuka öğrenerek müziğe başlayan birisiyim. 
İstanbul'a göçtüğümde ise müziğe davulla devam ettim. Yaklaşık 
17 yıldır çalmadığım ülke ve müzik tarzı kalmadı neredeyse. Bir 
sürü farklı albümde çaldım, çalmaya devam ediyorum. Bu ay ise 
üçüncü kişisel albümümü yayınlıyorum. 

Yerli ve yabancı birçok ünlü müzisyenle çalıştığını biliyoruz. Aralarında 
seni en çok heyecanlandıran, etkileyen isim kimdi? 

Birçoğundan büyük keyif alsam da çalarken başka hiçbir yerde 
yaşamadığım duyguları bana hep Ricky Ford yaşattı. Uzun yıllar 
beraber çalmamızın getirdiği bir şey olduğu kesin. Umarım 
oradaki ruhu bir gün kendi grubumuzla da yakalarız. 

elecek projelerinden bahseder misin? Yakın zaman içerisinde 

Ediz Hafızoğlu neler yapacak? 

Daha yeni bir belgeselin müziğini bitirdim, umarım 
festivallerden sonra herkesin ulaşabileceği kanallarda olur ve 
izleyebiliriz. Onun dışında farklı sanatçıların albüm kayıtlarında 
Pb ulunacağım. Son zamanlarda bağlama ile çok fazla vakit 
geçirmeye başladım, eğer iyi bir seviyeye gelebilirsem, biraz da 
bağlama çalarak konser verme planım var, onu da üç beş seneye 
i a yaparım diye umuyorum... 

“ Yeni albümün Ekim'de çıkıyor. Bu albümünde diğer albümlerinden 
vo GE arkı olarak neler göreceğiz? 
benim için diğerlerinden en büyük farkı bu kez sözlerin 
tamamını da benim yazmış olmam. Solo ya da kişisel albümi 
Byapma fikrinin temeli zaten bunu yapanın kendine ait bir 
şeyleri ortaya çıkarmak istemesi. Bir de sanırım kendi sesimizi 
pm bulmaya daha yakınız bu albümde. Albümde 


> #konuklarımız var ve katkıları çok büyük. Birsen Tezer, Jülide 


p Özçelik, Elif Çağlar Muslu, Ece Ünsal, Engin Arslan ve Caner 
«> Üstündağ gruba eklenip birer parçada konuk oldular. Parçalar 
Vise uzun bir süreci kapsıyor, beş yıl gibi. O yüzden çok farklı 
duygular barındırıyorlar. Bazılarının içinde şehir, bazılarında 

köy, kimisinde kaybolmuşluk, umut, aşk kimisinde, Balkanlar, 
Türkiye var... 


y 


HE başlıklı albüm 13 Ekim'de raflarda 


al 


ASLI MUTLU 


MODAYA KARŞI OLAN İLGİ VE FARKINDALIK ARTTIKÇA 
TASARIMCILAR DA FİKİRLERİNİ FARKLI YOLLARLA 
DIŞA VURMANIN PEŞİNDE. KIYAFET VE AKSESUAR 
TASARIMININ ÖTESİNDE ASLI MUTLU'NUN TEK BİR 
ODAK NOKTASI VAR. O DA YAKA TASARLAMAK. 


Aslen kimyager olduğunu biliyoruz. Böyle bir meslekten tasarımcılığa 
geçişin nasıl oldu biraz anlatır mısın? 

Sanat ve bilimin birbirleriyle iletişim halinde olduğunu 
düşünüyorum. Sanat da bilim de bir gereksinimdir ve birbirlerini 
tamamlarlar. Her ikisi de temelinde merak, ilgi ve duyguları 
barındırır ve bu unsurlar da beni her zaman yaratıcılığa itmiştir. 
Ben, yaratıcılığımı tekstil alanında kullanmak istedim. Ayrıca 
resim yapmayı, hayatın bana hissettirdiklerini renkler aracılığı ile 
tuvalime taşımayı da seviyorum. Collare markamla bunu biraz 
daha farklı bir yere götürdüm. Ama özünde yine duygular ve 
renkler var. 

Collare sadece yaka tasarımına odaklanıyor değil mi? 

Bu fikir nasıl oluştu? 

Kullanışlı, rahat ve aynı zamanda şıklığı da üzerinde taşıyan tekstil 
ürünleri her zaman benim için daha tercih edilir olmuştur. Gömlek 
sever biri olarak her kıyafetimde yaka detayını görmek istememle 
birlikte ortaya çıktı bu fikir. Aslında eskilerde daha çok smokin 
içine giyilen tek tip yakaları revize edip, günümüz modasına adapte 
ettik. Yanlarındaki bağları, önü ve arkasındaki kumaş uzantısı ile 
sadece bir yaka olmaktan çıkartıp gömlek görünümünü yakaladık. 
Çeşit ve cinsiyet katarak da herkesin kendinden bir parça bulacağı 
ve her ortamda giyebileceği ürünler haline getirdik. 

Yalnızca yaka tasarlamak bir tasarımcı için riskli bir iş değil mi? 

Sonuçta, yaka çok spesifik bir obje... 

Bence spesifik olmak, kendine has, özellikli olmaktır. Bunu bir risk 
değil hatta tasarımlarımızın farklılığı ve kullanışlılığı göz önünde 
bulundurulduğunda bir avantaj olarak görüyorum. Hepimiz 
gömlekleri, okul yıllarımızdan bu yana kullanıyoruz. Hangimiz 
bir kazağın içine giydiğimiz gömleğin bizi gün sonunda sıkıp 
daraltmadığını, kolunu ya da beden kısmını çekiştirip gün içinde 
evden ilk çıktığımız gibi durmasını istemediğini söyleyebilir? 
Kimlerden ve nelerden ilham alıyorsun bu tasarımlarda? 

Tasarımlarımı renklerden ilham alarak yapıyorum. Renklerin 
insan üzerindeki pozitif enerjisine inanıyorum. Bu yüzden düz 
ve taş işlemelerinin yanı sıra farklı hikâyeleri olan renkleri içeren 
yakalar tasarlıyorum. Yakalarımı tuvalim olarak düşünüp sadece 
beyaz ve özel dokuma 96100 koton kumaşlar kullanıyorum. Türk 
motif ve el sanatlarından esinlenerek iğne oyası ve nakış detayları 
ile yakalarımda hikâyeler yaratıyorum. Özellikle nakış detaylı 
yakalarımızda ipek iplikler kullanarak üç boyutlu efektler de 
veriyoruz. Bu da yakalarımızdaki hikâyeleri yaşanılır kılıyor. 


Aslı Mutlu'nun tasarımlarına collare.com.tr'den ulaşabilirsiniz. 
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SAHNEDE OLMAKTAN İNANILMAZ ZEVK ALAN BALET gi 
BATUR BÜKLÜ'NÜN HEYECANINA ORTAK OLDUK! ANA 


N yp 
Türkiye'de erkeklerin bale yapmasına pek sık rastlamıyoruz maalesef. #8 
Seni buna kim yönlendirdi? Bale eğitimine kaç yaşında başladın? FM 
Baleye 11 yaşındayken İstanbul Üniversitesi Devlet v7 gö 
Konservatuarında başladım, beni bu mesleğe yönlendiren en büyük | 
etken ise annem oldu. Dans etmeyi küçükken de çok severdim, Billy p 
Elliot filmini seyrettikten sonra ise ilerde ne olmak istediğime karar (ği Wp 
verdim. 14 yaşımdayken Stuttgart John Cranko Schule'ye tam burslu ŞE 
olarak kabul edildim ve hiç yabancı dil bilmeden yurtdışı eğitimine ge ig 
gittim. Benim için oldukça zor bir süreçti, daha kim olduğumun - 
farkına varmadan bütün hayatım bir anda değişmişti adeta. İki yıl fe 
önce ise İstanbul'a döndüm. Geri dönme sebebimi sadece bir etkene 
bağlayamam ama annem ile kardeşimin beni sahnede izlemelerini 
çok istedim ve onlara bu fedakârlıklarına değdiğini gösterdim. 
Uluslararası Bale Yarışması'nda birinci oldun. Bu yarışmayı bize biraz 
anlatır mısın? Kaç kişi arasından eleme yapılıyor, bu başarıya nasıl ulaştın, 
nasıl bir çalışma sürecinden geçtin? 
2015-2016 sezonunda hayatımda ilk defa baş dansçı olarak “Korsan E 
(Le Corsaire) adlı eserde görev aldım. Bu benim için çok önemliydi 
çünkü hayatım boyunca olmak istediğim yerdeydim. O dönemde 
(Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin eski baş dansçılarından biri 
olan Serhat Güdül ile tanıştım. Birinin size güvenmesi çok önemli 
bu meslekte, o bana güvendi ve beni yarışmaya hazırladı. Hazırlık 
yaklaşık bir buçuk ay sürdü, bu süre zarfında ikimiz de büyük bir JE! 
özveriyle çalıştık. Kendimi çok geliştirdim ve güçlendim. Yarışmanın 
ilk etabında video elemesi yapılıyor, daha sonrasında ise sahneye 
çıkmaya hak kazanıyorsunuz. Benim dışımda Ukrayna, Brezilya, 
Bulgaristan, Kırgızistan, Japonya, Rusya, Güney Afrika, Avustralya, 
Letonya, Kazakistan, Kanada, Güney Kore ve Türkiyeden katılan 
yarışmacılar da vardı. Ancak sahnede olmaktan inanılmaz zevk 
almam sanırım bana bu ödülü getirdi. 
Mesleğinde idol olarak benimsediğin bir isim var mı? 
Aslında “idolüm” diyebileceğim bir balet yok. Dünyada çok başarılı 
baletler var. Ben, bu dansçıların en iyi yönlerini örnek almaya 
çalışıyorum. Kiminin karakteri, kiminin tarzı, kimininse sahne 
üzerindeki duruşu beni çok etkiledi ve kendi yolumu bulmamı 
sağladı. Balede her güne yüksek bir motivasyonla uyanmalısınız. 
(Ancak bu her zaman mümkün olmuyor o nedenle işinizi sevmeli, 
ona âşık olmalısınız. Ben yalnızca bir noktaya odaklanıyorum; kendi 
kapasitemin üzerine çıkmak ve bunu başarmak için de tabii ki çok 
çalışmak. 
Gelecek projelerin arasında neler göreceğiz, seni nerelerde izleme 
şansı yakalayacağız? Ç 
Beni ve arkadaşlarımı Süreyya Operası'nda seyredebilirsiniz. Bu 
sezon hem klasik hem de modern eserlerimiz olacak. Bunlardan | 
beni en çok heyecanlandıran ise 'Don Kişot. Gösterilerin tarihlerini , 
Devlet Opera ve Balesi'nin kendi sitesi dobgm.gov.tr den takip 
edebilirsiniz. 


Don Kişot bu sonbahar Devlet Opera ve Balesi'nde sahnede. 
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AYTAÇ UŞUN 


OYUNCU 


TÜRKİYE BAĞIMSIZ SİNEMASININ EN İYİ 
ÖRNEKLERİNDE, TELEVİZYONDA VE TİYATRO 
SAHNESİNDE İZLEDİĞİMİZ AYTAÇ UŞUN DUR DURAK 
BİLMEDEN YOLUNA DEVAM EDİYOR. 


(Genç oyuncu Aytaç Uşun'u ilk olarak “Doksanlar” dizisindeki 
rolüyle tanıdık. Arkasından gelen sinema projeleri ise onun 
« oyunculuk sektöründeki başarısını oldukça pekiştirdi. 
Yeteneğini yalnızca biz izleyiciler değil, ssnema dünyasının 
gbilirkişileri de fark etmiş olacak ki Uşun, Silsile filmiyle 
e Battin Kozada “Gelecek Vaat Eden Oyuncu, Sarı Sıcak? 
projesiyle ise İstanbul Film Festivali'nde “En İyi Erkek Oyuncu! 
ödüllerini kazandı. Ancak genç oyuncu kısa sürede böylesi 
başarılar elde etmesine rağmen kendini anlatırken “Başarı, 
doğru zamanda, doğru yerde hazır olmakla alakalı bence. 
Mesleğimi yapabilecek miyim kaygısı hiç olmadı; çünkü bir 
erden başlayacağımı, işin işi açacağını hissediyordum. Hep 
istediğim işler, yapımlar, karakterler çıktı karşıma. Her yaşımda 
istediğim karakterleri oynadım ve oynamaya da devam 
ediyorum. Silsile'de Kılıç, “Toz Ruhu'nda Ümit ve son olara 
Sarı Sıcak'ta İbrahim karakteri benim için çok özel rollerdi. 
Liseden bu yana bana verilen görevleri yerine getirdim ve 
karşılığını aldım. Umarım bu hep böyle olur ve mesleğimin 
gerektirdiği enerjim hiç kaybolmaz. Mesela kendime şunu 
söylüyorum; amaç mutlu olmaksa eğer, bir gün yapamazsam 
çay evi açarım, yine mutlu olurum. Ama içimdeki tutkunun 
biteceği yok, gittikçe büyüyor, çoğalıyor. Yetmiş yaşında 
kendimi sahnede hayal ediyorum zaman zaman, yaşadığım 
hissi anlatamam?” diyebilecek kadar mütevazı. Uşuna kendisine 
ödül kazandıran Sarı Sıcak filmindeki İbrahim karakterine 
nasıl hazırlandığını sorduğumuzda ise aldığımız cevap oldukça 
net: “Sarı Sıcak benim için iki etaptan oluştu. İlki, oyuncu 
koçum Tansu Biçer ile İstanbul'da senaryo üzerine çalışmaktı. 
(Ardından çekimlerden iki hafta önce Mersine gittim. Burada 
mekânları, ortamı gördüm ve yardımcı oyuncularla prova 
aptık. Geriye yalnızca filmi çekmek kalmıştı.” Aytaç Uşun'u en 
son Kalp Atışı adlı dizide izledik. Yeni sezonda ise Ay Yapım 
ile çekimlerine başladığı yeni bir dizi projesiyle ekranlarda 
görmeye devam edeceğiz. Ancak Uşun'un aslında olmaktan 
mutluluk duyduğu yer tiyatro sahnesi. Oyuncu bunu “En 
belirgin özelliğim işkolik olmam. Bir şey yapacaksam üzerine 
düşünürüm. Yeni sezona hazırlanıyoruz. Güzel ve heyecanlı 
bir sezon olacak görünüyor. Kamera önü dışında ise tiyatro 
ile ilgileniyorum, hatta ilginin ötesinde en mutlu olduğum yer 
diyebilirim” sözleriyle anlatıyor. 


Sarı Sıcak 24 Kasımda vizyonda. 


İSTİKLAL CADDESİ 
CANLANIYOR 


yeni mekân 


YAPI KREDİ KÜLTÜR SANAT YAYINCILIK, 50 YILI 
AŞKIN SÜREDİR TARİHE TANIKLIK EDEN GALATASARAY 
MEYDANI *NDAKİ BİNASINA GERİ DÖNDÜ. HEM DE 
YENİLENEN TASARIMIYLA! 


YAZI: EDA BAYRAKTAR 


1964 yılından bu yana İstiklal Caddesi'nde faaliyet gösteren 
apı Kredi Kültür Sanat, 13 Eylül Çarşamba sabahı açıldı. 
Yapılan renovasyonun ardından kültür sanat alanı 850 m”'den 
1.500 m”ye çıkarılarak daha modern ve kapsamlı bir form 
kazandırılan bina, tüm ihtişamıyla Galatasaray Meydanı'nı izliyor. 
Meydandan geçenler ise binanın cam cephesi sayesinde, kültür- 
sanat merkezinin içerisindeki etkinliklere tanıklık edebiliyor. 
Binanın üçüncü katına geldiğimizde bizi oldukça şaşırtan ve 
heyecanlandıran bir eser karşılıyor: Türkiye'nin en çok bilinen 
heykellerinden biri olan İlhan Koman'ın “Akdeniz heykeli! Eseri 
detaylıca incelerken aklınızdan Koman'ın “İnsanın kucaklaşması, 
sevgisi anlatılırken Akdeniz aklıma geldi; Akdeniz büyüktü, 
bizden bir denizdi. Kucak açmayı bu adla anlatmak istedim” 
sözlerinin geçmemesi mümkün değil. Akdeniz'in bir de dostu var! 
Eseri, cumhuriyetin 50. yılı şerefine Yapı Kredi tarafından usta 
heykeltıraş Şadi Çalık'a yaptırılan ve Galatasaray Meydanı'nda 
bulunan soyut heykel kucaklıyor. Bir dipnot olarak her iki 
sanatçının dost olduklarını da belirtelim... 
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KİTAPLAR ARASINDA DAHA MUTLU 

Beş katlı binanın giriş katında bizi, Yapı Kredi 
Yayınları'nın tüm yayımlarının yer aldığı, yüksek 
tavanlı bir kitabevi karşılıyor. Kitabevinin içerisinde 
çocuk kitapları ve çocuk etkinlikleri için özel 

alanlar ve asma katta bir okuma bölümü bulunuyor. 
Kitapların arasında kaybolduğumuz kitabevinden 
ayrılıp ilk kata çıktığımızda karşımıza banka 
koleksiyonlarında yer alan eserlerin sergilendiği bir 
müze, ikinci ve üçüncü katta sergi alanları, dördüncü 
katta yine meydandan seyredilebilen büyük bir salon 
çıkıyor. Tiyatrolardan söyleşilere, performanslardan 
film gösterimlerine birçok etkinliğe ev sahipliği 
yapacak salonun karşısında ise Yapı Kredi'nin 
kurucusu Kazım Taşkent'in mavi neon ışıkla yazılmış 
“Biz kültür ve sanatın bankasıyız” sözü dikkatimizi 
çekiyor. Yapı Kredi Kültür Sanat Binası'nın son 

katı bizi yine kitapların büyülü dünyasına sürükler 
nitelikte. 4.000'i nadir eser olmak üzere yaklaşık 
80.000 kitaptan oluşan bir kütüphane, caddenin 
kaosundan uzak, dingin ve huzurlu bir atmosfer 
sunuyor. Bina içerisinde bulunan bu kütüphaneden 
üyeliği olan herkesin yararlanabileceğini de belirtelim. 
Yine de çeşitli kitaplar depoda bulunduğundan dolayı, 
önceden rezervasyon yaptırmanız önerilir. 
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TEĞET MİMARLIK'IN 
YAKLAŞIK İKİ YILDA 
TAMAMLADIĞI İ 
MİMARİSİYLE Ş 
İR CEPHEDEN İSTİ 
DDESİ'Nİ SELAML 

BİNA; İÇERİSİN 
AN KİTABEVİ, MÜZ 
i İ SALONU, KÜTÜPHA 
ıı İİİ VE ETKİNLİK ALANLA 

Z lı İLE İSTANBUL KÜLTÜ 

SANAT HAYATINI YENİD 
CANLANDIRIYOR. 


SARMAL'A DAİR 

Yapı Kredi Kültür Sanat'ta binanın beş katına yayılan 
ve yılsonuna kadar gezilebilecek olan bir açılış sergisi 
de bulunuyor: Küratörlüğünü Dr. Necmi Sönmez'in 
üstlendiği “Sarmal Birbirinden çok farklı yapıların, 
oluşumların, koleksiyonların bir araya geldiği bir 
gövde olarak tasarlanan sergi; sikke, heykel, resim, 
fotoğraf, video gibi toplam 403 parça eser barındırıyor 
ve Yapı Kredi'nin koleksiyonerlik anlayışı ile kültür- 
sanat birikimini de çok iyi şekilde gözler önüne 
seriyor. Ana hatlarını 12 farklı temanın oluşturduğu 
Sarmal'da aynı zamanda ilk kez sergilenecek eserlerin 
bulunduğunu da söylemeliyiz. İlk Türk kadın ressam 
Mihri Müştik'in otoportresi ve TL1. Selim'in müzik 
defteri sanatseverlerle ilk kez buluşacak eserlerin 
arasında yer alıyor. Selahattin Giz'in fotoğraflarından 
Estergon Kalesi Sancağı'na geniş bir yelpazeye 
yayılan eserler arasından İstiklal Caddesi'ne ait sesin 
üç boyutlu halinin görülebileceği çalışma ise sizi 
bambaşka bir evrene götürüyor. 
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SUADİYE'DE 
BEYMEN GEÇİDİ 


yeni mekân ———— (| 


BEYMEN; GEÇTİĞİMİZ AY SUADİYE'DE EN BÜYÜK 
CADDE MAĞAZASINI AÇTI. BİZ DE DETAYLARI 
ÖĞRENMEK İÇİN MARKA VE İLETİŞİMDEN 
SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI ELİF 
TELLALOĞLU İLE KONUŞTUK. 

YAZI: ZEYNEP MERVE KAYA 


Beymen, Suadiye 
mağazasının açılışıyla 
birlikte Boyner Grup 
Sosyal Sorumluluk 
projelerinden Askıda 
İyilik'e de destek 
verecek. Askıda İyilik 
ile Beymen müşterileri 
alışverişlerine ek 
olarak Beymen 
desteğiyle ve özel 

bir fiyatla hazırlanan 
iyilik paketlerini satın 
alabilecekler. Bu iyilik 
paketleriyle farklı sivil 
toplum kuruluşlarının 
üniversite öğrencisi 
bursiyerlerine giysiler 
hediye ederek destek 
olabilecekler. 


Beymen'in en büyük cadde mağazasını, neden Anadolu yakasında açmayı mobilyalar ve sanat eserleri yer alıyor. Adalar 
tercih ettiniz? Bağdat Caddesi, Beymen için neden önemli? manzaralı terası ve modern ve özgün çizgilere 
İstanbul'da “alışveriş caddesi” olarak adlandırabileceğimiz iki cadde sahip botanik peyzaj düzenlemeli bahçesi de 
öne çıkıyor: Avrupa yakasında Abdi İpekçi, Anadolu yakasındaysa cadde mağazacılığına yeni bir soluk katıyor. 
Bağdat Caddesi. Nişantaşı Abdi İpekçi mağazamız yaklaşık 15 Önümüzdeki aylarda da farklı bir yeme-içme 
yıl önce açıldı ve Nişantaşı'nın dönüşümünün önemli bir noktası konsepti ile hizmet vermeye başlayacağız. 

oldu. Son yıllarda Bağdat Caddesi'nde Erenköy'den Suadiye'ye bir Yeni mağaza içerisinde yer alacak marka ve 

geçiş söz konusu. Beymen olarak biz de çok uzun zamandır Bağdat koleksiyonlarda dikkat ettiğiniz detaylar var mıydı? 
Caddesi'nde müstakil bir bina arayışı içindeydik. Beymen Suadiye Beymen Suadiye'de metrekare büyüklüğünden 
481, Beymen'in en büyük cadde mağazası. Vaktiyle Abdi İpekçi'de dolayı tüm ürün kategorilerimize yer verme 
nasıl bir enerji yarattıysak, şimdi aynı şekilde Bağdat Caddesi'nde imkânımız oldu. Binanın 5.000 metrekareye 

de bu enerjiyi yaratacağımıza inanıyoruz. yayılan alanında 700'ü aşkın dünya markası ve 
Mağazanın dekorasyonunu kime emanet ettiniz? kozmetik, Home gibi Caddede ilk kez satışa 
Binanın mimari projesi İngiliz mimarlık ofisi HMKM tarafından sunulacak yeni kategorilerimizi müşterilerimizle 
yapıldı. Çıkış noktamız, eski cadde köşkleri ve malikâneleriydi. buluşturuyoruz. Tüm Beymenler'de olduğu 
Beymen Suadiyedeki amacımız, müşterilerimize Beymen gibi dünyaca ünlü moda markalarının yanı 
dokunuşlarını hissedecekleri, adeta ev gibi bir ortam sunmak. sıra "private label olarak tanımladığımız 
Kadın, erkek, kozmetik, Kids ve Home departmanlarımız kendi markalarımız olan Beymen Collection, 
mağazamızın farklı katlarında özel dekorları ile müşterilerimizi Academia ve Blender markalarımız da burada 
ağırlıyor. Mağazanın her katında özel olarak seçilen ikonik yer alıyor. 
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- MİTOLOJİK BİLGE X 
IKYANUŞUN DEVİ 


KADIKÖY, MODADA ŞİRİN Mİ ŞİRİN BİR SANAT MEKÂNI 
KAPILARINI AÇTI. ZENGİN KİTAP ARŞİVİ VE ÖZEL SEÇKİ 
PLAKLARIYLA MÜZİKLE EDEBİYATI BULUŞTURAN ORFE MOBY DICK'E 
KONUK OLDUK. RÖPORTAJ: EDA BAYRAKTAR FOTOĞRAFLAR: ERHAN TARLIĞ 


(Orfe Moby Dicke yalnızca kitabevi demek içimize sinmiyor.Komkiğyizkan 
fazla sanat disiplinine ait eserleri küçücük bir dükkânda toplamayı başarmış 
burası. Kapıyı açtığınız anda kulağınıza plaktan çalınan müziklere, Ayrıntı ve 
Metis Yayınları'nın zengin kitap arşivi eşlik ediyor içeride. Mekânın sahibi Fatih 
Yiğit'ten, yıllardır hayalini kurduğu bu oluşumu anlatmasını istedik. 

Orfe; Apollon rahibesinin oğlu, mitolojik bir şair, bilgeliğiyle bilinen bir efsane... Moby 
Dick ise hepimizin yakından tanıdığı dev, albino balina. Bu iki karakteri bir araya getiren 
mekânın hikâyesi nereden geliyor? 

Mekânın hikâyesi oldukça uzun bir geçmişe dayanıyor aslında. Moby Dick'le 
tanışmam Led Zeppelin'in davulcusu John Bonham'ın 12 dakikalık efsanevi 
Moby Dick solosu sayesinde oldu. Rock tarihinde ilk defa bir davulcu solo 
atıyor ve sahneyi tek başına idare ediyordu. Bu soloyu dinledikten sonra 
Herman Melville'in “Moby Dick'ini okudum. Bonham gibi ben de kitaptan 

çok etkilendiğimden “İleride bir yerim olursa adını Moby Dick koyacağım” 
diyordum. Orfe ise Yunan Mitolojisi'nde ozan demek. Buranın temellerini 
atarken iki ismi bir araya getirdik ve “İste bu” dedik. Ben aslen uzun yıllardır bu 
sektörün içindeyim. 1999 yılında Hamlet, 2001'de Mephisto, 2007-2010 arası 
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ise İstiklal Kitabevi'nde çalıştım; çalışma 
hayatım boyunca da kısa bir dönem dışında 
hep müzik bölümünde görev aldım. Ama 
edebiyattan hiçbir zaman ayrı kalmadım 
tabii ki. Yıllar süren çalışma sürecim 
içerisinde buranın hayalini kurdum 

hep. Müzikteki duruşumun edebiyattaki 
karşılığını düşündüğümde Ayrıntı 
Yayınları'nın benim için çok özel olduğunu 
fark ettim. Minimalist bir düşünceyle yola 
çıktım ve onlarla iletişim kurarak projemi 
anlattım. Onlar da gerçekten desteklerini 
hiç esirgemediler ve mekân, Ayrıntı 
Yayınları'nın sanattan felsefeye, edebiyattan 
kurama tüm arşivinin bir arada bulunduğu 
ilk kitaplığı oldu. Aynı zamanda Metis 
Yayıncılık'ın da kitaplarının büyük bir 
bölümüne buradan ulaşabiliyorsunuz. 
Dışardan baktığımızda buranın yalnızca bir 
kitabevi değil, bir sanat mekânı olduğunu 
görüyoruz. Siz Orfe Moby Dick'i nasıl 
tanımlarsınız, diğer mekânlardan farkı var mıdır? 
Ayrıntı ve Metis Yayınları'ndan çıkan 

geniş bir kütüphaneye sahip bir kitabevi 
olmasının yanı sıra klasik, caz, rock, etnik 
müzik gibi kapsamlı bir seçkiye dayanan 
özel plakların da mevcut olduğu bir mekân. 
İlerleyen zamanlarda sinemayla ilgili festival 
filmleri, özel DVD'ler ve bağımsız filmlerin 
bulunabileceği bir arşiv de oluşturmayı 
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planlıyorum. Tabii ki yine kısıtlı bir seçki bulunacak. Çünkü fikir tamamen bu 
düşünceden doğdu ve daha farklı yönlere ilerlersek, kimliğini kaybeder. Büyük 
yerlerde çalıştığınız zaman şunu fark ediyorsunuz; kitabevi formatındaki mekânlar 
popüler kültürle iç içe geçmeleri sonucunda bu kültürün altında sıkışıyor. Burada 
bir yanlışlık olduğunu düşünüyorum. Tabii ki ticari bir döngü var ancak bir 


zaya 


nde, 
| gra e w 


kitabevinin böyle bir konsepte bürünmesi rahatsızlık veriyor. En 
azından ben öyle hissediyorum ve burayı açarken, benim gibi 
hisseden, düşünen insanların gelip sohbet edebileceği, bir şeyler 
paylaşabileceği, keyifli zaman geçirebileceği bir mekân olsun 
istedim. 

Mekânı Moda'da açmanızın özel bir sebebi var mı? 

Hiçbir özel sebebi yok, tamamen tesadüfen geliştiğini 
söyleyebilirim. Ben aslında İstiklal Caddesi kültürüyle yetişmiş 
biri olarak, Beyoğlu'nda doğmasını hayal etmişimdir her 
zaman. Ancak 2010 yılında İstiklal Kitabevi devrolduktan ve 
oradaki işimden ayrıldıktan sonra Kadıköye geldim ve burada 
yaşamaya başladım. Dolayısıyla hayalim burada gerçekleşti. 
Burayı açmaya karar verdiğimde, bu işin riskli olduğunu 
söyleyen çok insanla karşılaştım. Son yıllarda butik mekânların 
teker teker kapanmaya başladığının bilincindeyiz herkes gibi. 
Ama burası öyküsü olan, yıllarca hayalini kurduğum bir yer. 
Bu yeri açtığımızda Moda sakinleri kapıyı aralayıp “İyi ki kafe 
değil de bir kitabevi açılıyor” şeklinde yorumlarla geldiler ve bu 
çok motive edici. 

Son olarak plak seçkinizden bahsedelim biraz... Orfe Moby Dick'in 
müzik arşivinde nelerle karşılaşabiliriz? 

Biliyorsunuz son yıllarda plaklara ciddi bir geri dönüş 

oldu. İnternet üzerinden müzik dinleme imkânı doğduktan 
sonra, CD eski popülerliğini kaybetti. Ama ben var olan bir 
sermayenin yok olacağını düşünmüyorum, bence nostalji 

her zaman yaşayacaktır. Tabi plakların CD kayıtlarına göre 
farklı bir durumu var. Plakların çoğunda analog kayıtla 
karşılaşabiliyoruz, bu çok özel bir şey. Orfe Moby Dick olarak 
seçkilerimizi yurtdışından sipariş ettiğimiz rock'tan klasik 
müziğe ve caza kadar ikinci el orijinal baskılardan, Türkiyede 
EMIdan tedarik ettiğimiz özel seçkilerden oluşturuyoruz. 
Burada 500 tanesi sıfır, 700 tanesi ise ikinci el olmak üzere 
1200'e yakın plak bulunuyor. İlerleyen zamanlarda bazı 
sanatçıların Türkiyede bulunmayan plaklarını da getirmeyi 
planlıyorum. 


UK 


İSTANBUL'UN ALTERNATİF 

MÜZİK SAHNESİ SON YILLARDA 
ÇOK DAHA FARKLI TARZLARDA, 
FARKLI YETENEKLERİ BİR ARAYA 
GETİRİYOR. KULAK VERİNCE 
ANLAYACAKSINIZ, HEYECANLI 
ŞEYLER OLUYOR! 


YAZI: AYKUN TAŞDÖNER 
FOTOĞRAFLAR: ESMA GÖK 
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Yerli sahnenin en sevilen alternatif 

rock gruplarından Direc-t, elektronik 

ve slowcore besteleriyle Nejat Dimili, 
Ankara'nın rap dünyasına en büyük 
hediyesi Ezhel ve son dönemin en dile 
pelesenk, en melankolik işlerine imza atan 
Cihan Mürtezaoğlu... Hepsinin bir ortak 
noktası var aslında; Ekim ayında Salon 
İKSV sahnesinde canlı canlı bir araya 
geliyorlar. 
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i DİREZC-1// EBİLEEKÖ SEBALABAN 


“Çalma esnasında sahnede seyirci acaba bizimle eğleniyor mu 
sorusu en çok sorduğumuz soru. Kimse sıkılmamalı, oradan mutlu 
ayrılmalılar. Sürekli beyni meşgul eden bir matematik var... Beyin 
ritmin matematiği ile boğuşuyor, bir de sahnede acaba aksaklık 
olacak mı diye de düşünüyorsun. Çalma öncesinde ise nasıl 
geçecek acaba diyorsun kendi kendine. Endişe, heyecan, kuliste 
dostlar ve sahneye çıkarken alkışların sesi... Ama çoğu zaman 
sahnede de 'kendimiz' gibi davranıyoruz. Aşağıda da, sahneye 
tırmanınca da eğlenen insanlarız. Ama size bakan gözler varken 
sokaktaki bize göre biraz daha teatraliz. Biraz daha fazla coşuyoruz. 
Saçmalama hakkımız baki. Odun Aşk ve Ama Sen Varsın grup 
olarak Alex öncesi, basçımız Çelik'le yaptığımız bir canlı kayıtı. 
Kadıköy Stüdyo 18'de tek 'condenser” mikrofonla almıştı stüdyo. 
Bize inanılmaz heyecan vermişti. Sürekli dinliyorduk onu. Ben 

de daha okuma bilmeden teybe kaset koyar, kayıt yapardım... Beş 
yaşındayken 'Suzanna'yı söylediğim kayıtlarım duruyor. Bir de 
Direc-t ilk kadro ile 1996 Adana kanal kaydı var Adat'a aldığımız. 
O kayıt, self albüm olarak çoğaltıp dağıttığımız ilk kaydımız 
olmuştu. Bir Direc-t konserine gelmeyen çok şey kaçırır. Keşke 
kendimizi izleme şansımız olsaydı... Biz neymişiz yahu” dedirtiyor 
sahne bize ve “Üç kişiden ne ses çıkıyor” dedirtmeyi çok seviyoruz” 


11 Ekimde Salon sahnesinde. 
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EZHEL 


“Annem ben beş, altı yaşlarındayken 

hep ritim tutardı ve benim de tekrar 
etmemi isterdi. Rap de aslında bir ritim 
müziği ve ritmik yanınızın bulunması 
gerekiyor. Dans, müzik ve sanat hep 

vardı ben büyürken... Müzik, kesinlikle 
içimdeki duyguları fark etmemi sağlıyor. 
İlk şarkımı 16 yaşımda kaydettim, kendi 
sesimi duymak çok enteresan gelmişti. 
Heyecanlıydım ve ben bunu kesin 
yapmalıyım dedim. Bir anda bağımlılık gibi 
oldu. Müzik yaparken, yapmadan önce ilk 
olarak hep bende uyandırdığı duyguları ve 
elimde bir alt yapı varsa o kelimeleri oraya 
nasıl uyarlarım onu düşünürüm. Yaptığım 
müziği böyle kurgulayınca sahnede de hep 
“kendim olabiliyorum.” 


21 Ekimde Salon sahnesinde. 
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CİHAN MÜRTEZAOĞLU 


“Yeni albümde ilk albüme kıyasla biraz daha 
dinamik bir hikâye akışı olacak. Hem sound hem 
de söz içeriği olarak daha hareket halinde bir 
müzik hayal ediyoruz. Müzik yapma sırasında 
aklımdan sorular geçmemesi gerekiyormuş gibi 
bir yatkınlığım var ama öncesinde estetik, ifade, 
his aktarımı gibi şeyler konusunda sorularım 
oluyor kendime. Şarkı formunda bir beste 

olarak yaptığım ilk kayıt Talihsiz Merdivendi. 
Bitince dinlediğimde kederlenmiştim. Sahnede 
personalar üzerinden var olmamaya çalışıyorum. 
Günlük hayatımdaki halimle orada oluyorum 
elimden geldiğince. Müziğin mekânlarla 

alakalı olduğunu zaman zaman düşünürüm. 
Fakat benim için çoğunlukla mekân-zaman 
bağlamından kopuk ayrı bir evreni var müziğin. 
Bir müziği ilk dinlediğim yeri hatırlayabilirim, 
hislerimi hatırlayabilirim ama o müziği o 
mekânla birebir ilişkide hissetmiyorum 
genellikle” 


27 Ekimde Salon sahnesinde. 


FOTOĞRAF: POYRAZ TÜTÜNCÜ 
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NEJAT DİMİLİ 


“Klasik müzikten elektronik müziğe uzanan 

bir hayat benimkisi. Müzik, ölmeyeceğimi 

fark etmemi sağlıyor. Demis Roussos, Anne- 
Marie David, Jacgues Brel, Zeki Müren, Tanju 
Okan ve sayamayacağım daha nice isim gibi iyi 
müzikler çalan bir evde, ailede yetiştim. Son 
albümün hikâyesi Ambivalans. Birbiriyle zıt 
olan tüm duyguları aynı anda hissedebileceğin 
uyuşturulmuş bir romantizm, ağır bir dans. 
Kalbinin loş ışıklarından süzülüp, yüzüne 
vuran görkemli bir yalnızlık. Karanlık ve sisli... 
Son olur mu bilmiyorum ama bu benim ilk 
albümüm, ilk hikâyem. Müzik yaparken de 
daima 'Ben şimdi kimim, neyim ve neredeyim 
sorularını soruyorum. Hatırlıyorum da ilk 
şarkım Sus Onlara'yı kaydedince kendimi Tanrı 
gibi hissetmiştim. Ama genelde de her şarkıda 
kendime farklı bir karakter yaratır, beynimde 
kurduğum bambaşka filmler oynatırım. Aynı 
kalmak çok zor, bazense aynı kalamamak. 
Yarattığım bir karakter mi oluyorum yoksa 

o karakterler kendim miyim bunu ben de 
bilmiyorum. Belki de kendim olmam, başka 
karakterler yaratmamdan geçiyordur. Dinlediğim 
müziklere göre bulunduğum yerdeki mekân 
algım da değişiyor tabii. Ki zaten dinlediğim, 
çaldığım müziklerle de doğru orantılı bir bağ 
kurabileceğim mekânlarda oluyorum genelde. 
Karakteristik olarak kapalı havaların insanıyım, 
güneşi pek sevdiğim söylenemez. Ama bu 
melankolik olduğum anlamına gelmesin. Gerek 
dinlerken gerek üretirken gri bir gökyüzünün 
beni beslediğini hissediyorum ve bunu 
seviyorum. Öte yandan, yaptığım işe sonsuz 
inanan ve bu konuda her zaman arkamda olan bir 
ailede yetişmek ve bunu hâlâ biliyor, hissediyor 
olmak hem büyük bir şans hem de mutluluk 
verici. Bunun müziğime olan katkısı başka nasıl 
anlatılır ki?” 


18 Ekimde Salon sahnesinde. 
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RedBull GEM 


MORGAN FREEMAN” IN, NATIONAL GEOGRAPHIC KANALINDA YAYINLANMAYA BAŞLAYACAK 
“MORGAN FREEMAN İLE BİZİM HİKÂYEMİZ? BAŞLIKLI DİZİSİ İÇİN TEMMUZ AYINDA 
EFSANEVİ AKTÖRLE DÜNYANIN BİRÇOK FARKLI NOKTASINDAN EDİTÖRLER BİR ARAYA 


GELEREK BİR TELE KONFERANSA KATILDIK VE YENİ PROJESİ HAKKINDA MERAK 
ETTİKLERİMİZİ SORDUK. 


televizyon 
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Oynadığınınız rolleri düşünüyorum. Hep iyi 
karakterli insanları canlandırıyorsunuz. Bir 
önceki projeniz 'The Story of God'dı. Bu yeni 
dizide de hayatı tüm yönleriyle ele alıyorsunuz. İyi 
bir hayat sürmek için sizce önemli olan şey ne? 
Yapacak önemli ve anlamlı şeylere sahip 
olmak sanırım kilit nokta. Bir amaca sahip 
olmak; aynı zamanda ödenecek kiraları çok 
fazla dert etmemek de bir diğer önemli nokta. 
“Invictus'ta Nelson Mandela'yı canlandırmıştınız. 
Rol için Güney Afrika'yı ziyaret ettiğinizde neler 
hissetmiştiniz? 

Tam anlamıyla hayran kalmıştım. Mandela 

o günlerde hapisten çıkıyordu ve bu yüzden 
sokaklar da heyecanla dolup taşıyordu. 
İnsanlar bir kez daha kim olduklarını 
sorgulamaya başlamışlardı ve bunu 
izleyebilmek oldukça heyecanlıydı. O 
zamanlar Güney Afrika konusunda oldukça 
optimist bir bakış açısına sahiptim. 

Projeyi hazırlanırken sizi en çok ne şaşırttı, neler 
öğrendiniz bu süreçte? 

Sanırım en büyük sürpriz Etiyopyadaki 
Hamar kabilesiyle tanışmaktı. Bu insanlar 
sanki yüz yıl öncesindeymiş gibi yaşıyorlar. 
Bu da bana, nereden gelip, nereye gittiğimiz 
konusunda bir bağ kurdurdu. 

İnsanlar bugün birbirinden çok uzak ve ayrılar. 
Farklı ırklardan, arka planlardan gelen insanların 
aslında birbiriyle kardeş olduklarını ve hepimizin 
aynı olduğunu anlatmak sizin için ne kadar 
önemliydi? 

Güzel bir soru! Bugün dünyaya baktığınızda 
bizi birbirimize bağlayan teknolojinin 
varlığını görüyoruz. Ancak aynı zamanda bizi 
birbirimizden uzak düşüren de bu teknoloji. 
Ancak dizi boyunca altını çizmek istediğimiz 
şey hepimizin tek bir insan topluluğuna ait 


olduğuydu. Ve birbirimize sandığımızdan 
çok daha fazla benziyoruz. 

Herkesin birbirine bağlı olduğunu söylediniz, 
ancak görünüşe bakılırsa birbirimizden çok fazla 
da ayrışıyoruz. Bunun nedeni sizce ne? 
Birbirimiz hakkında daha çok şey bilebilecek, 
başkalarının hayalleri ve umutlarına daha çok 
değer verebilecek bir dönemdeyiz aslında, 
ama insanoğlu bambaşka bir yöne doğru 
ilerliyor. Bunun nedenlerinden biri sanırım 
şu: Gezegende ortalama sekiz milyar insan 
yaşıyor ve kaynakların biteceği konusunda 
endişe duymaya başlarsak eğer, bu kaynakları 
kullanan her bir kişiye de içerlemeye 
başlayacağız. 

Diziyi çekmeye başladıktan sonra dünyaya karşı 
bakış açınızda bir değişiklik oldu mu? 
Sinemaya gitmeye bayılırım ve çok fazla 
film izlerim. Fantezi ve bilim kurgu 
dünyasına bayılırım. Çünkü insanların 
algısını yönetirler. Kimi zaman bize 
muazzam vaatlerde bulunurlar, kimi 
zaman da geleceği korkunç bir şekilde 
tasvir ederler. Bir tarafta bir potansiyel 

bizi beklerken diğer tarafta da yok oluş 
bize sunuluyor. Ben gelişmeler karşısında 
büyülenen bir insanım. Yok oluşlardan da 
korkmuyorum. 


İnsanlığın ortak sorunlarını odak noktası 
alan Morgan Freeman ile Bizim Hikâyemiz, 
21 Ocak 2018'de, saat 20.00'da 

National Geographic'te. 


n 


iKi KADIN 


PELİN ESMER'İN SENARYOSU NU BARIŞ. il “117'e 10 Kala' ve “Gözetleme Kulesi'nin senaryosu size ait. Bu kez 
BIÇAKÇI'YLA > BI RLİKTE i ALEME A LDIĞI ğ ŞE senaryoyu Barış Bıçakçı'yla birlikte yazmışsınız. Bu ortaklık nasıl 
YA RAR BIR ŞEY”, İZMİR'E GİDEN BİR GECE gelişti? Senaryo yazım süreciniz nasıldı? 

TRENİN DE YO LLARI KESİŞEN AVUKAT GÖRÜNÜMLÜ Barış'la tanıştığımızda henüz birbirimizin kitaplarını, 

ŞAİR LEYLA'Y LA , OYUNCU O HAYALLERİ filmlerini bilmiyorduk. Ben onun kitaplarını okuyup, o da 


KU RA o HEMŞİ RE CANAN'I NU Z E l İNDEN HAYATI benim filmlerimi izledikten, birbirimizi biraz daha tanıdıktan 

VE OLUMU SORGULUYOR. ESMER'LE SE ARYO sonra, Barış'tan bir senaryo yazma fikri geldi. Birlikte şair bir 

SÜRECİNİ VE HAYATTA İŞE YARAR BIR 5 EYLER kadınla ilgili bir senaryo yazmak ister misin? diye sordu. Beni 
YAPMANIN MUMKUN OLUP OLMADIĞINI KONUŞTUK. 


heyecanlandıran bir cümleydi bu; bu cümleden başka da bir şey 
yoktu zaten, daha önceden yazılmış bir hikâye ya da roman 
yoktu ortada. Biriyle birlikte ortak senaryo çalışması 
hiç yapmamıştım, endişelerim vardı ama denemek 
istedim. Uzun bir süre boyunca sık sık bir araya 
gelerek her şeyi birlikte yazdık. Benim için güzel 
ve yeni bir deneyim oldu. 
Filmde yansıma ve ayna teması sıklıkla tekrar 
ediyor. Canan'ın aynaya bakmaması, Leyla'nın 
yansımasına olan merakı ve Yavuz'un ölmeden 
önce son kez aynaya bakmak istemesi gibi... 
Karakterlerin yansımalarıyla ilişkilerini nasıl 
yorumluyorsunuz? 
İçinden hayat ve ölüm geçen bir filmde 


RÖPORTAJ: ZEYNEP NAZ İNANSAL ge 
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yansımaların olması çok doğal benim için. Ölümle hayat 
arasında, iç ve dış dünyamız arasında ara bölgeyi en iletken 
yapacak şey yansımalardı benim için. 

Leyla, yolculukta karşılaştığı insanlara insancıl ve cesur bir ilgiyle 
yaklaşıyor. Siz bu anlamda Leyla'ya ne kadar benziyorsunuz? Yollar ve 
seyahatlerden ilham alır mısınız? 

Zaman zaman onun kadar meraklı ve atak olduğum oluyor 

ama bazen de sadece yollara bakarım. Yollara, yol üstü evlere, 
yoldan geçen insanlara, yoluma çıkanlara, tül perdelerin 
arkasındakilere... 

Filmin yapım sürecinde size ilham veren yol filmleri ya da kitapları oldu mu? 
Julio Cortazar, Fernando Pessoa, Gülten Akın, Didem Madak, 
Füruğ Ferruhzad, Oktay Rıfat ve daha pek çok yazar bana ilham 
verdi diyebilirim. 

Leyla'nın işe yarar bir şey yapma tutkusunu nasıl yorumluyorsunuz? 
“İşe yarar bir şey” tanımı size ne ifade ediyor? 

Sanatla uğraşan pek çok kişinin sık sık burun buruna geldiği, 
kendince yanıtlar bulmaya çalıştığı bir soru bana göre. Bir 
doktor değilsin, kalp nakli yapamıyorsun ama başka nakiller söz 
konusu. 


İşe Yarar Bir Şey 27 Ekimde vizyonda. 
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OY A, NEREDEYSE HER BİR“CUMEESİLAYRI 
BG YAYAR ARINDA DOLAŞTIRIYOR SİZİ, “ENİĞEN 
END KİTABIN SAHNEYE TAŞINMASI.” SONUNDA 
KÖ SE SEYİRCİYLE BULUŞACAK “KÜRK MANTOLU 
AYA ERİ ZİHNİMİN ARKA PLANINDA DÖNERKEN 

OYUNUN YÖNETMENİ ENGİN GENC RAE HAYAT VERECEK ALPER SALDIRAN'LA 
PÜRECİN MEMECANINI BAYLAŞTIM. . 


| N K17 FAN NT ny 


069 


| 


| 
irefldsetter, istanbul 


| 


o ekim 2017 


—— 


“ESERİN HAYAT HİKÂYELERİMİZDE 
KARŞILIĞI VAR” 


ENGİN ALKAN 


Sabahattin Ali'nin özellikle bu eseri çok seviliyor. Bir kadının ve erkeğin 
karmaşık duygu durumlarına başarıyla ışık tutması, evrensel bir konu 
olan aşkı ele alışı ve 'kavuşamama' kavramına bakışından belki de. Sizin 
bu eseri sahneyle buluşturmanızın sebebi neydi? 
Kürk Mantolu Madonna'yı seçerken Sabahattin Ali'ye ve romana 
olan büyük sevgimi bir kenara bırakırsak iki temel motivasyonum 
olduğunu söyleyebilirim. Yaşadığımız coğrafyanın kültürel 
zenginliğinin ve aidiyet duygusunun tiyatro sanatındaki ifadelerini 
bulmak yıllardan beri üzerinde uğraş verdiğim bir konu. Sanatta 
özgün bir kimliğe ulaşabilmenin, ancak içinde yaşanılan kültürün 
ayak izlerini hem geriye hem ileriye doğru takip etmekle mümkün 
olduğunu düşünürüm. Ne var ki mutfağımızdan 
müziğimize, gündelik alışkanlıklarımızdan bir 
şiir dizesine uzanan bütün kültürel kimliğimiz, 
— günümüzde cılız ifadelere mahküm ediliyor. Bunun 
Mr) sebebi, giderek hâkim hale gelen mono kültürel 
N akılla yol alışımız. Her şeyde “tek tipleşme” süreci, 
modern tiyatromuzda da bir risk. İşte bu nedenle 
klasiklerimizi daimi şekilde bir başucu kitabı 
olarak gündemde tutup, bugünün izleyicileri 
için yeniden yorumlamak hassas bir iş. 
Seyirciye kolaylıkla geçmesine dikkat ederken, 
“basite düşmemeliydi eser. Bu başyapıtın 
bugüne kadar sahneye taşınmaması tiyatromuz 
r — — açısından büyük bir tembellik olmuş aslında. Bu 
açıdan değerlendirildiğinde, benim için aciliyeti 
olan bir durum oldu. Diğer motivasyonum da 
eserin kendi esbab-ı mucizesi ile ilgili: Çalışacağım 
projeleri belirlerken ne çalışmak istediğimin yanıtını, 
seyircinin sahnede ne görmek istediğinden bağımsız 
düşünmemeye çalışırım. 1940 yılında gazete tefrikası 
halinde yayımlanan bu eserin hâlâ en çok okunan 
kitaplar arasında yer alması seyircimizin sahnede neyi 
görmek istediğine dair benim için en önemli referanstı. 
Oyuncular açısından da özel bir deneyim olacak belli ki. Prova 
süreci nasıl geçti? Kaç ay sürdü çalışmalar? 
Perde dediğimizde; benim metin üzerinde 
gerçekleştirdiğim yaklaşık bir yıllık çalışmam, artı dört 
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aylık bir prodüksiyon çalışmasına ek olarak bir de yaklaşık iki 
aylık yoğun bir prova zamanı geçmiş olacak. Oyuncularla çok 
uzun bir dramaturji çalışmasıyla işe başladık. Ardından buna 
psikolojik karakter çalışmaları ve bir kamp süreci eklendi. 
Birbirinden değerli ve çok değişik deneyimlerden gelen bir 
kadroyla çok kısa zamanda hem metnin, hem de tiyatronun 
ihtiyaç duyduğu sinerjiyi yakalayabilmeyi başardık. Tüm ekip 
için yorucu ve zorlayıcı bir süreç olmakla birlikte, lezzetli bir 
üretim sürecinin içindeyiz. Umarım seyircimiz de bunu ayırt 
edebilecek. 

Oyun için güzel iş birlikleri de olmuş. Müzikleri Sezen Aksu yapmış, 
sahne ve ışık tasarımı, bol ödüllü Cem Yılmazer'in. Oyundaki Maria 
Puder oto portresinde ise Ahmet Güneştekin'in imzası var. Bu isimlere 
projeyi götürdüğünüzde ilk tepkileri/yorumları nasıl oldu? 

Kürk Mantolu Madonna ister tiyatronun takipçisi olsun ister 
olmasın, pek çok uzman ismin kendini içinde görmek ya 

da katkıda bulunmak isteyebileceği bir kült hikâye. Hangi 
disiplinden gelirse gelsin eserin yaşantılarımızda, kendi 

hayat hikâyelerimizde bir karşılığı var. Bu durum benim 
avantajım oldu. Oyunun yüksek ölçekli bir profesyonellikle 
projelenmesini çok istiyordum. Alanlarının uzmanı pek çok 
sanatçı bir yana dursun, iş dünyasının önemli kuruluşları 

da buna aynı hevesle yaklaştı. Kürk Mantolu Madonna tüm 
prensiplerdeki destekçiler için anahtar kelime oldu diyebilirim. 
Dönem kostümlerimize Beymen destek sundu örneğin. Gerisi, 
konvansiyonel ve sanatsal değerlerin bal gibi de bir arada 
bulunabileceğine ikna süreci gibiydi. En az Kürk Mantolu 
Madonna'nın hikâyesi kadar önemli olan bir nokta da, ömrünü 
baskılarla, yasaklamalarla, hapishane hücrelerinde geçirmiş 

ve politik bir cinayetle can vermiş yazarının, imgesine ve 
saygınlığına yaraşır bir iş ortaya çıkarmaktı. Bu katmanların 
hepsi ayrı ayrı heyecan uyandırıyor, bir o kadar da hassasiyet 
yaratıyordu. Beklediğimin üzerinde bir katkı ve heyecanla 
karşılandığımızı söyleyebilirim. 
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“BENİM İÇİN BİR MUCİZE” 
ALPER SALDIRAN: 


Seyirci açısından bile son derece heyecan verici bir 
haber eserin sahneye taşınması. Böylesine güçlü 
bir eserle size gelindiğinde bir oyuncu olarak siz ne 
hissettiniz? 

Sabahattin Ali, edebiyatımızda büyük bir değer, 
dehası zaten ortada. Kişisel olarak da hem 
romanlarından hem şiirlerinden etkilenmemek 
mümkün değil. Telefonda haberi aldığımda, 

bir rüyadaymışım gibi hissettim. Sabahattin 

Ali, Kürk Mantolu Madonna... Bir ilk, üstelik 
tiyatro... Ben de Raif. Sanırım piyango falan 
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çıksa, böyle sevinirdim. Samimiyetle, mucizeydi 


benim için... 


Genç Raif'e çalışırken çıkış noktanız ne oldu? 
Raif'in gençliği, hepimizin yaşadığı bir 

süreç aslında; bir hayata tutunma, gerçek 
anlamda var olma çabası. Bunun tasvirinde 
yatıyor Sabahattin Ali'nin dehası da. 
Dünyanın gerçekleriyle uzlaşamamış biri 
Raif. Yaşamlarımızda çoğumuz bu hayata 
uyumlanamama duygusunu tecrübe 
etmişizdir. Ben kendi adıma yaşadım. Karşıma 
otursa, “Seni çok iyi anlıyorum dostum” 
diyebilirdim. Dolayısıyla biraz da kendimden 
yola çıktım demek yanlış olmaz. Kitapta tasvir 
edilen ruhsal duraklar ve yolculuk, sadece 
bana değil birçok insana dokunuyor. Hayatla 
ve insanlarla iletişimde gösterdiğimiz çaba, 
bazımızda yılgınlığa, kendini anlatmaktan 
vazgeçmeye bile varabiliyor. Sokakta 
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gördüğümüz her insanda aslında birer parça Raif var. Çoğumuz içi 
dolu, kapalı sandıklar gibiyiz. Romanın bu kadar okunmuş olması 
da, en çok bu yüzden... 

Güçlü oyuncularla, yaratıcı ve renkli bir yönetmenle çalışıyorsunuz. Engin 
Alkan'la daha önce çalışmış mıydınız? Prova süreciniz nasıl geçti? 

Evet, kesinlikle çok güzel, organik bir buluşma oldu. Çok iyi bir 
sinerjimiz var. Ekip içinde, Raif'in hayatla yaşadığı uyumlanma 
derdini yaşamadık yani (Gülerek). Bildiğim ama bugüne kadar 
tatmadığım çok lezzetli bir yemek gibi. Yaşanan anlar benim için 
çok kıymetli. Engin Alkan'a ilk kez birlikte çalışıyoruz. Kendisi 
takip ettiğim, çok özgün bulduğum bir yönetmendi zaten. Çok şey 
öğreniyoruz ondan... 

Sizin aşka bakışınızla, eserdeki aşk hali birbiriyle örtüşüyor mu? 
Örtüşüyor. Bir tarafta gömülü olan, doğru kişi tarafından 
dokunulduğunda, açığa çıkıveriyor. Eksik parçayı bulmak, bir 
bütünlenme aşk benim için. Bu da kendiliğinden olursa, oluyor. 
Bu zorlamasızlık, bilmediğin ve müdahale edemediğin şekilde 
kurduğun o bağ, aşk işte. Eserde de Maria Puder ve Raif Bey 
birbirini tamamlıyor. Ruhları buluşuyor. 

Sizce oyundan çıkan birinin aklında hangi sahne/sahneler kalır? 

Bir bütün olarak seyirciye etki edeceği şüphesiz. Sahne 

bazında düşünürsek, dediğim gibi herkes için farklı hikâyeler 
barındırdığından, akılda kalanlar da kişiye bağlı olacaktır. Ama ille 
de bir şey söyleyeceksek, kimsenin tanık olmaktan bıkmayacağını 
düşündüğüm an, Raif ve Maria'nın karşılaşma anı olacaktır. Her 
şeyin öncesi ve sonrasının anlam bulduğu an neticede. 


Kürk Mantolu Madonna 12 Ekimde Zorlu PSM'de. 


“Oyunda, kimsenin tanık olmaktan 
bıkmayacağını düşündüğüm an, Raif 
ve Maria'nın karşılaşma anı olacaktır. 
Her şeyin öncesi ve sonrasının anlam 
bulduğu an neticede.” 

- ALPER SALDIRAN 
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EL OUINTO JEWELRY 

Hazal Kızıltoprak, El Ouinto Jewelry 
markasının yaratıcısı. Hikâyeleri 
önemseyen, sezonlara çok sadık kalmadan 
kendine özgü estetik anlayışı ile takılar 
sunan El Ouinto görüp dokunulabilecek 
her şeyden ilham alan ve birçok farklı 
materyal kullanılarak üretilen bir takı 
markası. Doğduğu ve çocukluğunun 

bir bölümünü geçirdiği İzmire bu kez 
atölyesini de taşıyarak, burada yaşamaya 
karar vermiş Hazal Kızıltoprak. İstanbul'da 
Kanlıca-Beykoz kıyılarına benzettiği 

İzmir Güzelbahçe'deki ev-atölyesinde “az 
malzeme çok yaratıcılık getirir” felsefesi ile 
yeni koleksiyonuna hazırlanıyor. 

İzmir'e taşınma hikâyenden bahsedebilir misin? 
İzmir'i tercih edişim pek ilginç gelmiyor 
bana. İzmir'de doğdum, altı - yedi yaşımda 
ailemle İstanbul'a taşındım. Dolayısıyla 
İstanbul'da yaşadığım süre içinde de gidip 
geliyordum. Benim için İzmir her zaman 
bir alternatif” olarak duruyordu. Ancak son 
birkaç sene içinde alternatiften çok, cazip 
bir tercih olarak görünmeye başlamıştı. O 
dönemlerde İzmir Kültürpark'ta Kübana 
Gazinosu'ndaki bir festivale gitmiştim. 
Konser esnasında kafamı kaldırıp upuzun 
palmiyelerle bakıştım. Uzun süre boyunca 
uzak kaldığım bir güven hissi verdiğini 
söylemeliyim. Ben de bu hisse daha 

yakın olmak adına yaşam alanımı buraya 
taşımaya karar verdim. İşler sandığımdan 
biraz daha hızlı gelişti. 

Yeni bir şehre alışmak nasıl bir duygu? 

Benim için yeni, her zaman çok keyifli. 
Sabit kalmayı sevdiğimi söyleyemem. 
Uzun bir süre turist olabilme lüksü bence 


trendsetter istanbul ekim 2017 


muhteşem. , 

İzmir'deki kendi İstanbul'unu anlatır mısın? En çok neler yapmayı 
seviyorsun? 

İzmir ve İstanbul'un çok farklı dokuları var. “Kendi İstanbul'um 
diye düşündüğümde, daha etkin olabildiğim, ne nerede diye 
sormadan daha içgüdüsel hareket edebildiğim yerleri geliyor 
açıkçası aklıma İzmir'in. Bunlar da benim en zevkle gezdiğim 
yerler; Kemeraltı ve İzmir bitpazarı. Tabi ki Kemeraltı bana 
Eminönü'nde tek başıma keyifle malzeme alışverişi yaptığım 
günleri hatırlatıyor. 

İzmir'de İstanbul'daymış gibi hissettiğin yerler nereleri? 

Birçok kişinin hemfikir olduğunu düşünüyorum: Karşıyaka- 
Bostanlı tarafları samimiyeti nedeniyle sanırım, Kadıköy'ü 
anımsatıyor. Ben de oradan taşınmış ve küçüklüğümü özleyen biri 
olarak, Bostanlıdayken nostaljik bir hisse kapılıyorum. Bir de şu 
ara ne zaman Alsancak'ın ara sokaklarında dolaşsam, yeni açılmış 
küçük dükkânlar ve kafeler görsem, aklıma Galata'nın yeni yeni 
değişmeye başladığı zamanlar geliyor. 

Atölyenin bulunduğu yer İstanbul'da en çok hangi semte benziyor sence? 
Bahsi geçen semtleri bilenler için belki hiç bağdaşmayabilir; 
ancak Güzelbahçe bana bir şekilde Kanlıca-Beykoz taraflarını 
anımsatıyor. Küçükken İstanbul'da Kanlıca'da olmayı çok severdim. 
Burada da buna benzer duygular hissediyorum. 

İstanbul'da özlediğin üç şey... 

Sabah erken saatlerde Kadıköy, Fenerbahçe Parkı, arkadaşlarım. 


İZMİR'DEN ÖNERİLERİNİ/ | 
FAVORİLERİNİ PAYLAŞABİLİR MİSİN? 


* Güzel yemek için; Kemeraltı - Abacıoğlu Han'daki Ayşa 


* Şehirden biraz uzaklaşmak için; Urla'daki Urlice Vineyards 
* Şehirde şehirden uzaklaşmak için; Arkas Sanat Merkezi 

* Müthiş pide için; Kestanepazarı'ndaki Kuyum Pide 

* Ve her daim Kültürpark Fuar ve palmiyeleri 
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SINAN-IŞIL SAYDIK 
STUDI0 MOTTOS 

2011 yılında Mottos Print adıyla 

kurduğu markasıyla posterler tasarlayan 

ve yurtdışında işleri hatırı sayılır bir 
takipçiye ulaşan Sinan Saydık, eşi Işıl 
Saydık ile güçlerini birleştirerek Studio 
Mottos'u kurmuş. İki yıldır İzmir'de 
yaşayan çift, Studio Mottos'da ağırlıklı 
olarak linöl ve ipek baskı (serigrafi) 
teknikleriyle tipografik ve geometrik 
desenler yapıyorlar. Tasarım defterlerini ve 
çeşitlendirdikleri tasarım ürünlerini atölye - 
showroom'larında sergiliyorlar. 


İzmir'e taşınma hikâyenizden bahsedebilir 
misiniz? 

SİNAN: Işıl zaten İzmirli. Yüksek lisans için 
İstanbul'a gelmişti. O zamanlar tanışmıştık. 
İlişkimiz ilerleyip evlenmeye karar verince 
yeni hayatımıza İzmir'de başlayalım istedik. 
Yeni bir şehre alışmak nasıl bir duygu? 

SİNAN: 33 sene İstanbul'da yaşadıktan 

sonra başka şehre gidince zorlanıyor 

insan. İstanbul'un kendine has bağımlılık 
yaratan şeyleri var. Ne onunla, ne de onsuz 
durumu var. Ama İzmir çok güzel bir şehir. 
Son zamanlarda da çok hızlı gelişiyor. 
İstanbul'daki bazı alışkanlıklarınızı artık 
İzmir de karşılıyor bence. Ama beni en çok 
zorlayan şey arkadaşlarımla eskisi kadar sık 
görüşememek oluyor. 


m AAAAAAAAAAĞİ 
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İzmir'deki kendi İstanbul'unuzu anlatır mısınız? En çok neler yapmayı 

seviyorsunuz? 

IŞIL: Atölyemizin bulunduğu bölge olan eski Alsancak, çok 

hareketli ve keyifli bir yer. Yeni birçok farklı seçenek var. Biz de 

bu bölgede atölyemizi açtıktan sonra yeni arkadaşlıklar kurduk 

ve vaktimizin çoğunu bu bölgede geçiriyoruz. Daha sakin zaman 

geçirmek istediğimizde Urla İskele'ye gidiyoruz. Bir Yeniköy, 

Emirgan olmasa da Urla İskele'deki balıkçılarda yemek çok keyifli. 

İzmir'de İstanbul'daymış gibi hissettiğiniz yerler nereleri? 

SINAN: Kemeraltı bölgesi tam bir Eminönü. Buraya genelde 

malzeme almaya gidiyoruz ve esnaf lokantalarında yemek 

yemeden ve tarihi hanlarda Türk kahvemizi içmeden dönmüyoruz. 

İstanbul yemek konusunda bence dünya çapında muhteşem bir 

yer. Ama esnaf lokantası anlamında İzmir de çok çok iyi. 

IŞIL: Bostanlı sahilinde arkadaşlarla çimlerde oturmak da bana 

Caddebostan sahili günlerimi hatırlatır hep. 

Atölyenizin bulunduğu yer İstanbul'da en çok hangi semte benziyor sizce? 

IŞIL: Baya baya Karaköy. Hem tarihi dokusu hem de yaşam tarzı 
ok benziyor. 

İstanbul'da özlediğiniz 3 şey... 

Her şey, hiçbir şey, arkadaşlar 


İZMİR'DEN rumi 
ÖNERİLERİNİZİ/ 
FAVORİLERİNİZİ 
PAYLAŞABILIR 
MISINIZ? 

* Kemeraltı'ndaki esnaf 
lokantalarında mutlaka 
yemek yemek 

* Eski Alsancak'ın ara 
sokaklarını keşfedip iyi bir 


kahvecide kahve içmek 

* Özbek Köyü'nü keşfetmek 
* Urla'nın saklı koylarında 
buz gibi denizin tadını 
çıkarmak 

* Sığacık köy pazarından 
alışveriş yapmak 


El yapımı deri ve kanvas ürünler tasarlayan 
Envanter Heritage, miras kalan zanaatlara 
saygı ve geleceğe bugünden bir değer bırakma 
isteği ile yola çıkmış bir marka. El emeğini 
tasarımla birleştirmeyi; ortaya çıkan ürünleri 
aynı hisleri taşıyan insanlarla paylaşmayı 
amaçlayan Gaye Basmacı, atölyesini 2016 
yılında İzmire taşımış ve tasarımlarını İzmir 
Karşıyakadaki ev-atölyesinde sürdürüyor. 


İzmir'e taşınma hikâyenden bahsedebilir misin? 
Envanter Heritage'ı kurarken tamamen kendi 
yaşam tarzımızı ve doğaya olan bağımızı 

ön planda tuttuğumuz için, İstanbuldaki 
betonlaşma ve kalabalık, üretim gücümüzü ve 
yaratıcılığımızı da olumsuz yönde etkilemeye 
başlamıştı. Uzun süredir İzmire taşınmayı 
düşünüyorduk aslında. Yani bir anda verilmiş 
bir karar değildi. Ama taşınmamız kesin 
karara vardıktan sonra çok hızlı oldu. Ortak 
çalışma alanı Originn ailesiyle tanışmamız 

ve orada olmamız gerektiğine kalpten 
inanmamız bu süreci hızlandırdı ve İzmirdeki 
akraba ve arkadaşlarımızın da desteği ile 

her şeyi göze alarak taşındık. Taşınmamızın 
üzerinden bir yıl geçti ve şu an 'biz' olarak 
başladığım taşınma hikâyeme 'ben olarak 
devam ediyorum. Envanter Heritage ile yeni 
projeler üzerinde çalışıyor, bir yandan da şehri 
tanıma sürecini yaşamaya devam ediyorum. 
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Yeni bir şehre alışmak nasıl bir duygu? 
Şahsen ben çocukluğumdan beri taşınma 
halinde olduğum için taşınmalarda çok 
fazla sorun yaşamıyorum. Ama yine de 

belli bir düzeni bozmak ve yeni bir düzen 
kurmak kesinlikle kolay olmuyor. Bir yandan 
da bir yerde yeni olma hissi hiç bitmesin 
istiyorsunuz. Keşfetmek, yaratıcı ve üretici 
insanlar için inanılmaz geliştirici bir eylem. 
Keşfetme heyecanı, hem kişisel anlamda 
hem de iş anlamında, yeni bir şehre alışma 
sürecinde bana çok faydalı oldu. 

İzmir'deki kendi İstanbul'unu anlatır mısın? En 
çok neler yapmayı seviyorsun? 

İstanbul'da çalışma dışındaki boş vakitlerimi 
genelde Moda ya da Bostancı sahilde kitap 
okuyarak, bisiklete binerek ya da piknik 
yaparak geçiren biri olarak aynı aktiviteleri 
burada da Bostanlı sahilde yapmaya devam 
ediyorum aslında. İstanbul'u özlediğimde 
vapurla Alsancak'a geçiyorum. O taraf daha 
hareketli. Genelde İzmir çevresindeki köylere 
gitmeyi seviyorum. Karşıyaka Çarşısı'nı 
Bahariye Caddesi'ne benzetiyorum mesela. 
Tüm işlerimi orada halledebiliyorum. 
Feriköydeki pazara olan özlemimi buradaki 
bitpazarı ile gidermeye çalışıyorum. 
Arkadaşlarımla Maçka Parkı'na giderdik, 
İzmirde ise Fuar'da buluşuyoruz; bana 

orayı anımsatıyor. Malzeme almak için 
Eminönü'ne giderdim. Burada da Kemeraltı 
var. Eminönü'nün turistsiz, daha minik 
versiyonu. Haftada bir uğruyorum oraya. 


İzmir'de İstanbul'daymış gibi hissettiğin yerler 
nereleri? 

Karşıyaka - Kadıköy, Alsancak - Nişantaşı, 
Konak - Karaköy, Kemeraltı - Eminönü, 
Bornova - Şişli gibi geliyor bana. Aslında liste 
uzar gider, İstanbul ve İzmir ilginç bir şekilde 
hem birbirinden tamamen farklı hem de bir 
o kadar aynı. , 

Atölyenin bulunduğu yer İstanbul'da en çok 
hangi semte benziyor sence? 

Atölyemin ve evimin bulunduğu semt 
Karşıyaka-Bostanlı. Bence buranın 
Kadıköy-Modası. Buradaki atölyem ve 

evim, Modadakine çok benziyor, o yüzden 
alışmakta hiç zorluk çekmedim. Evler, 
mahalle arası sokaklar, sahile yakınlığı, 

semt sakinlerinin hayvan sevgisi ile 
yaşadığım mahallede hâlâ Modada yaşıyor 
gibi hissediyorum bazen. Tek fark, karşı 
sokağımda bir tasarım dükkânı ya da üçüncü 
nesil kahveci yerine gevrekçi - boyozcu 
olması. 

İstanbul'da özlediğin üç şey... 

İstanbul'da en çok arkadaşlarımı, Kadıköy'de 
sabahları Çekirdek'ten kahve almayı, Güven 
Kırtasiyede defterlere, kalemlere bakmayı 
özlüyorum. 
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FARK YARATMAK İÇİN REKABETTE KALİTE, FİYAT VE 


m 0 SUNUMDAN ÇOK DAHA FAZLASI GEREKLİ ARTIK. YELDA 


İPEKLİ BU KEZ MODERN İŞ MODELLERİNİ ANLATIYOR. 


4 Pazarlama jargonunda Wow effect diyoruz. BGYAlGişbaYıkl 


katıldığım konferanslarda, konuşmalarımda bu çağda rekabetten 
ayrılmanın ve itibarla sürdürülebilir iş yapmanın koşulunun 
müşteri ilişkilerinde gizli olduğunu hep vurguluyorum. Çünkü 
fark yaratmak artık kalitede, fiyatta, sunumda, ulaşılabilirliğinde ve 
hatta markada değil tamamen insani değerler üzerinden mümkün. 
İşinize ve müşterilerinizle aranıza duygu katmazsanız başarılı bir 
marka olmanız zor. “Müşteri velinimetimdir” bilinci kültürümüzde 
çok etkilidir. İşte bunun modern iş modellerine yansıtılması 
kaçınılmaz bir gerçek. Son dönemde şahit olduğum üç hikâyeyi bu 
bakış açısıyla paylaşmak istiyorum. 


TURUNÇ REÇELİ MÜŞTERİ SADAKATİ 
OLUŞTURUR MU? 


THE RITZ-CARLTON İSTANBUL 
Hem de nasıl oluşturur! Dinlerken gözlerimi dolduran bir anı 
anlatmak istiyorum öncelikle. The Ritz-Carlton Istanbul'da geçiyor 
hikâyemiz. Şaşırmamak lazım; çünkü turizm sektöründe bu marka 
hep müşterileriyle karşılıklı geliştirdikleri sadakat ile anılır... Bir 
markayı marka yapan da aslında ekibinin bir bütün olarak yarattığı 
algı gücünde saklıdır. Gelelim hikâyeye. 

twitter ©yeldaipekli - facebook : Yeldaipekli - Yabancı bir aile The Ritz-Carlton, Istanbul'a gelip yerleşir. Yakın 

instagram: Yeldaipekli - yeldaipekli.com zamanda yenilenen Atelier Lounge'da kahvaltılarının keyfini 
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çıkarırlarken, restoranın servis görevlisi 
aileye kahvaltı servisinden sonra başka 

bir arzularının olup olmadığını sorar. 
Beyefendi bir önceki kalışından aklında 
kalan ve çok beğendiği turunç reçelinden 
ister, daha önceki konaklamadan beri o 
lezzeti unutamadığını ifade eder. Oteldeki 
dekorasyon yeniliğinden memnun 
kaldıklarını ancak o reçeli menüde 
göremediği için üzgün olduğunu belirtir. 
Servis görevlisi; bu konuyu üzgünüm 
diyerek geçiştirmek ya da farklı bahaneler 
geliştirmek yerine bir çözüm arayışı 

ile konuyu restoranın müdürüne iletir. 
Piyasada satılan birçok seçenek arasından 
reçel bulanabileceği halde onlar misafirin 
hatırladığı ile aynı kalitede bir reçel sunmak 
isterler. “Şansın böylesi” dedirtecek cinsten 
bu sorunu çözecek kilit nokta, restoran 
müdürünün komşularının, İstanbul'a iki 
saat uzaklıktaki çiftlikleri olur. Hemen 
komşular aranır, taze portakallar temin 
edilir. 

The Ritz-Carlton ekibi bu müşteriye özel 
iki kavanoz turunç reçelini sevgiyle hazırlar. 
Bir kavanoz kalışları sırasında tüketmek 
için diğeri de yanlarında götürmeleri için... 
Misafir kahvaltıda sevdiği reçelle karşılaşıp 
hikâyesini duyunca öyle çok duygulanmış 
ki. Müşteri memnuniyeti dediğimiz konu 
tam olarak da onun duygu dünyasındaki 
beklentileri karşılamakla ilgili. Bravo! Nice 
böyle güzel hikâyelere... 
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İYİ HAYAT ORTAĞI NASIL 
MARKALAŞIR? 


VIVAMAYR - MARIA WÖRTH 
Okuyucularım bilir; kendimle buluşmak 
biraz yavaşlamak için yılda iki kez detoksa 
gitmek için zaman yaratıyorum. Benim için 
detoks kilo vermekle sınırlı değil tamamen 
ruhsal, mental bir arınma süresi ve 
planlama, tazelenme dönemi. Vivamayr'lar 
bu konuda vazgeçilmez mekânım. 
Vivamayr'ın sağlıklı yaşam prensiplerini 
birçok kez anlattım. Ancak burada 
bahsetmek istediğim sağlık sektöründe 
“Vay be” dedirtecek uygulaması. 
Felsefelerini “iyi bir hayat ortağı” olarak 
ifade ediyorlar. Yani marka vaatleri sadece 
Avusturyada bulunan iki kliniğinden 
birinde kaldığınız dönemle sınırlı değil. 
Sizi sürekli takip ve kontrol ediyorlar. 
Kontrolümden sorumlu olan doktorla, orda 
kaldığım süre boyunca görüşmem mecburi 
tutuluyor. Böylelikle disipline girmiş 
oluyorsunuz. Sonrasında da doktorumla 

e- posta ya da WhatsApp üzerinden gerekli 
gördüğümde irtibatta olabilmek beni iyi 
hissettiriyor. Sağlıkla ilgili prensipleri, 
hizmet ve doktor kalitesi tartışmasız 
Vivamayr'ı alanının en iyisini yapıyor 
ancak bununla yetinmemiş olacaklar 

ki büyümeye başladıkları bu dönemde 
kurumsal kimliklerine ve markalama 
çalışmalarına da zaman ve bütçe ayırıyorlar. 
Vivamayr - Maria Wörthün Genel Müdür'ü 
Serhan Güven sohbet sırasında özellikle 
Viyana ve Londrada açtıkları günlük 
klinik hizmetlerini tüm dünyaya yaymak 
için müşterilerinden çok talep aldıklarını 
ifade etti. Benim gibi gelip Maria Wörth 

ya da Altausseede kaldıktan sonra rutin 
kontroller ya da öncesindeki hazırlık 
döneminde yol göstermek için açtıkları 
günlük kliniklerle müşterilerine yakın 

olup marka vaatlerini yaşanır kılmayı 
hedefliyorlar. Müşterinin yakınında 
durmak her zaman kârlıdır. 


AÇIK HAVA FOTOĞRAF 
SERGİSİ NİŞANTAŞI'NIN 
MARKA DEĞERİNE NE 
KATAR? 


NİŞANTAŞI PORTRELERİ 

Sanat ve tasarım özellikle bir şehir ya da 
bölgenin marka değerini oluştururken en 
çok kullandığımız yöntemlerin başında 
geliyor. Sanatla buluşmak insanların 
motivasyonlarını arttırır, umut duygularını 
güçlendirir ama en önemlisi gülümsetir. 
Nişantaşı'nda inşaatına yeni başlanılan 

bir projenin kaba çehresini, sanatla 
buluşturmak hem mahallenin hem de 
projenin marka değerine estetik değer 
katarak fark yaratıyor. Projenin arkasındaki 
isim yenilikçi yaklaşımıyla fark yaratan 
Serdar Bilgili. İş adamlığının yanı sıra 
hobileriyle de bütünleşen Bilgili, semtle 
özdeşleşmiş insanların portrelerini çekip 
binayı giydirmekle hem ikonik bir yapıyı 
bölgeye tekrar kazandırırken hem de 
sanatla da altını çizmiş olmanın heyecanını 
yaşıyordu. Sergi Eylül sonunda bitti 

ancak başarılı bir “vay be” örneği olarak 
hafızalarda kaldı. İşadamı ve kadınlarımızın 
sanatı projelerine, hobilerini de iş 
hayatlarına katması fark yaratır. 
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ei fakat kaçırılmasından önceki e — altı il kadar hareketli, Mi 
arada her zamanki birkaç apartmanından birine girip kestiren, 8 
e elat eyali Kofa Nu Daha önce de kendisini atmaya teşebbüs , e 
ettiği söylenen ve Çıtır'ın gediklisi olduğu apartmanlardan birinde i 
oturan Özlem Kumrular tarafından bir gece Yatsı ve araba * * ; 
bagajında bilinmeze gitti. Olay sosyal medyada duyulunca, köpeği 
geri getirmesi için kamuoyu oluşturuldu ve kendisine-olayın 
doğruluğu ve mütemadiyen Çıtır'ın nerede olduğu soruldu. Özlem 
Kumrular yazılı olarak olayı doğruladı, hukuken ve vicdâhen bir. 
sıkıntı görmediğini ve köpeğin 'emin ellerde olduğunu söyledi. 
Çıtır günlerce sokaklarda, barıffaklarda, kliniklerde arandı. 
İnsanlar Çıtır'ı bulamamariin çaresizliğini yaşarken sarfettiği » > 
5.20 


çelişkili ifadeleri ve Türkiye'nin toplum gerçeklerine, belediye 
uygulamalarına, diğer komşu ifadelerine uymayan ve hiç ispatlama 
ihtiyacı hissetmediği Çıtır hakkındaki iddiaları, yine tarih ve yer 
bakımından Kumrular'ın ifadeleriyle uyumsuz bir ölüm belgesinin 
ortaya çıkmasıyla tepkiyi infiale dönüştürdü. 

Büyük hayal kırıklığının başlıca nedenlerinden biri akademisyen 
kimliği taşıyan birinin bu kadar pervasızca yaşam hakkı ihlali 
yapması, yapma haklılığını savunması ve dürüstlükten uzak 
kalması olmuştu. Merak ettik, akademisyen özelinde aydınlardan 
örnek olmalarını beklerken çok şey mi istiyoruz? 

Tüm canlıların yaşam hakkı konusunda toplumsal bilinçlenmeye 
katkı sağlayan internet platformu bir.one'ın kurucularından Namık 
Kemal Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Cansu Özge Özmen yazdı: 

Çalıştığım üniversitenin kampüsündeki yemekhanenin önünde 
sıra beklerken önümdeki kadın çığlık atarak binanın içine 

kaçıyor. Etrafıma bakıyorum. Bizim Kuyruksuz çimlerde yatıyor. 
Fobilerin oluşumunda da bir seçicilik var diye düşünüyorum. 

Bir kere ısırılan ömür boyu köpekten korkuyor, bir kere kazık 
yiyen insanlarla ilişki kurmaya devam ediyor. Yaşamak için elzem 
ihtiyaç olan sosyalleşme hayvanları kapsamadığı için belki de; en 
nihayetinde kişinin irrasyonel korkusu başkasının yaşamını gasp 
etmeye teşebbüse sebep olmuyorsa, sadece kişinin kendisini bağlar 
elbette. Kadının yanındaki erkek söyleniyor: “Kampüste köpeğin 
ne işi var?” “Pardon” diyorum, “Nerede olmasını tercih ederdiniz?” 
“Hayvanat bahçesinde” diye yanıt veriyor. Ziraat Fakültesi'nde 
doçentmiş. 

İnsan olmayan hayvanların işlevsellik gösteremedikleri alanlardaki 
mevcudiyetinin sorgulanışı bir cüret gerektiriyor. Bu, insanın 
farklı türlerin kaderlerini belirlerken sıkça başvurduğu bir cüret. 
Yaşam hakkı, alanı tanımayan bir cüret. Bizatihi varoluş, hayvanın 
mevcudiyeti için meşru bir neden değil. “Ne işe yarıyor?” sorusuna 
ikna edici bir cevap verilebilmesi, aksi takdirde de hayvana 
pragmatik bir kullanım alanı yaratılması gerekiyor. 

Bu olayı takip eden yaz ayında herkes tatildeyken kampüs 
köpekleri zehirleniyor. Çırpınarak öldüklerini birkaç personelden 
duyuyorum. Kuyruksuz'u da bir daha görmüyoruz. Kanıtsız, 
şahitsiz, cesetsiz, olay unutulup gidiyor. Canlıların yaşam hakkını 
işlevsellik perspektifine sıkıştıran cüret, onları öldüren cüretin ta 
kendisidir fakat katillerin en azından bu olayda aynı olduğuna dair 
bir kanıt yok. 

Özlem Kumrular, 17 yaşındaki sahipli ve küpeli Çıtırı ondan 
rahatsız olduğu gerekçesiyle, idari süreci beklemeden (yazılı 
iddiası, şikâyetleri sonucunda zabıtanın apartmana geldiği fakat 
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ÜTOPYA İÇİN “MADDE 1” 


Avukat Suzan Türkarslan'a, tüm dünyaya tek anayasa yazsanız, insan-insan ve 
insan-hayvan arasında yaşam hakkını ihlale kadar gölgesini düşüren mevcut 
sınıflandırmalara, değer sıralamalarına karşı alacağınız 1. Madde önlemi ne 
olur diye sorduk: “İnsanın da dâhil olduğu tüm hayvanlar yaşam varlığını 
sürdürme ve acıya karşı korunma hakkına doğuştan ve eşit derecede sahiptir." 


sürekli apartman içinde yaşadığını söylediği Çıtır'ı bulamadan 
gittiği yönünde) alıp önce başka bir mahalleye bıraktığını, daha 
sonra da resmi bir makama teslim ettiğini, yani 5199 nolu 
Hayvanları Koruma Kanunu'na karşı geldiğini kendi açıklamasıyla 
itiraf etmeseydi, bu cüret de en azından olaya birinci elden şahit 
olmayanlar için kanıtsız kalacaktı. İfşa öncesinde de tüm ısrarlara 
rağmen çelişkili bilgilerle gönüllüleri yanlış yönlendirmiş ve 
Çıtır'ın yerini söylememişti. 

Eğer kaçırılan ve tüm ısrarlara rağmen nerede olduğu 
açıklanmayan, bir insan çocuğu olsaydı, çocuğu kaçırdığını 

itiraf eden kişinin ifşa edilmesi, hukuki sürece paralel olarak, 
kaçıranın üzerinde çocuğun yerini söylemesi için kamuoyu 
baskısı oluşturulmaya çalışılması, çocuk kaçıran akademisyenin 
entelektüel çevresinin duyarlılık radarına girmezdi. Fakat özne 

bir köpek olduğunda, kaçıran da bir akademisyen olduğunda, 
türcülüğün çeşitli tezahürleri bu ifşaya doğan tepkilerde de vuku 
buldu. Kumrular'ın akademisyen kimliği hem eleştirilerin hem de 
savunmaların merkezindeydi. 

Her iki yaklaşımda da aynı temel sorun yatıyor. Akademisyenliğe 
içkin yüksek bir insani değerin varlığına dair yanılgı. Ve akademik 
başarının insani değerlerle eşitlenmesi. Hâlbuki her meslek 
grubunda ne kadar sahtekârlık, ikiyüzlülük, acımasızlık, cehalet 
varsa akademide de o kadar var. Konu, kişinin uzmanlık alanı, 
örneğin Kırım Savaşı esnasında Osmanlı'da hububat ihracatı 
değilse, o kişi bizatihi akademisyen kimliğiyle hayatın her alanında, 
bunu kazanmadığı sürece saygı, ayrıcalık ve hoşgörü hak etmiyor. 
Doktora yeterlilikle beraber etik değerler ve vicdani duygular 
paketi sunulmuyor. 

İnsanlar, akademisyenlerin, topluma ve gençlere örnek teşkil 
etmeleri gerektiği önermesinin pratikte bir karşılığı olduğunu 
varsayıyorlar. Yok. Olmalı ya da olmamalı konusu tartışmaya 

açık. En nihayetinde nispeten dar bir uzmanlık alanı olan ve 
yetişkin öğrencilere, zorunlu eğitim dışında ders veren insanlar 
akademisyenler. Etik duruş taşıma sorumluluğunu benimseme 
yükümlülükleri de yok. Fakat her vatandaş gibi kanunlara uyma 
zorunlulukları var elbette. 

Akademisyenler ya da farklı statü sahiplerine verilen bu ayrıcalık, 
çoğu zaman da örneğin tacize uğrayan öğrencinin şikâyetini dile 
getirememesine, bazen suçun fiziki delili mevcutken bile hukuki 
yola başvuramamasına neden oluyor. 

Başka bir hata da, Çıtır'ın yaşam hakkını savunanları 
hayvanseverler olarak adlandırmak oldu. Herhangi bir bireyin 
(hayvanlar da bireydir) yaşam hakkını savunmanın sevgi önkoşulu 
yoktur. Çünkü sevgi bireylere yönelen, çoğu zaman çeşitli 
koşullara bağlı, sonlanması muhtemel ve öznel bir duygu. Yaşam 
hakkında aynı seçicilik yoktur, yaşam hakkı herkesi kapsar. Özlem 
Kumrular'ı da, Çıtır'ı da. Birbirimizi sevmek zorunda değiliz. Fakat 
birbirimizin ölümüne sebebiyet vermeme ve kanunlara uyma 
zorunluluğumuz baki. 
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Stephan Hawking, daha fazla yapay zekâlar 
geliştirilerek insan gücüne daha az ihtiyaç 
duyulacağını ve orta sınıfın da bundan 
etkileneceğini söylüyor. Dünyanın önde gelen 
yapay zekâ ve robot uzmanları ise Birleşmiş 
Milletlere ortak bir mektup yazarak yapay 
zekâların kullanılabilecek alanlarını kısıtlayarak, 
sınırların keskin bir şekilde çizilmesi gerektiğini 
vurguluyor. Mesela bu yapıtlara öldürme 
yeteneği yüklenmemesi gerekiyor. 


Sony; Flow Machines' adını verdiği yapay 
zekâlar üretip, bu makinelerin The Beatles tarzı 
müzik yapabilmeleri adına testlerde bulunuyor. 
Algoritmalar yardımıyla makinelere aktarılan > 
ritim ve ezgiler sayesinde bu cihazlar yakında 
müzik üretimine geçebilecek. Belki duygu 
yüklü sözleri yazmak için bir insan gücüne 
ihtiyaç duyulabilir ancak biz faniler Siri'nin dahi 
neler yapabileceğini az çok biliyoruz! 


Digi.logue 


Bir Google projesi olan Magenta makinelerin 
müzik ve sanat yapıp yapamayacağını 
araştırıyor. Angelina isimli bir başka şirket 

ise robotların bilgisayar oyunu üretip 
üretemeyeceği üzerine kafa patlatıyor. Angelina, Meliha Sözeri 
online yayınları tarayarak bulduğu haberlerle - seri no ? 
daha önceden database'inde yer alan müzik ve Mixer 


görsel gibi diğer etkenleri bir araya getirerek 
yeni dünyalar yaratıyor. Yapay zekâlar, analog 
kültürde alıştığımız medyumları yeniden 
yorumlarken, sadece yeni ve farklı sonuçlar elde 
etmiyor, aynı zamanda geleceğin sanatçılarını 
da yaratıyor. 


Yazılım mühendisi, mimarı ve tasarımcısı 
Blaise Agüera y Arcas, tüm bu sürecin olması 
gerektiği gibi ilerlediğini ve üretilen yeni sanat 
eserlerinin bir bilim projesini andırmasının 
gayet doğal olduğunu söylüyor. Fotoğrafın, 
videonun, yeni medya sanatının sanat olarak 
kabul görmeye başlaması gibi bu yeni form 

da yakın zamanda daha çok tartışılacak gibi 
görünüyor. 


19 Ekim 2017'den 15 Nisan 2018'e kadar 
Manchester'daki Bilim ve Endüstri Müzesi'nde 
Robotlar” başlıklı bir sergi düzenlenecek. 
Serginin tanıtım metni ise şu şekilde: “Robotlar 
geliyor, aslında zaten aramızdalar, tıpkı 


geçtiğimiz beş yüzyıl boyunca olduğu gibi” 


Bussiness of Fashion adlı online yayının bir 
haberine göre San Francisco menşeli Stitch 
Fix, yapay zekâlar kullanarak insanların satın 
alma alışkanlıklarını araştırıyor ve gelecekteki 
yatırımlar konusunda öngörülerde bulunuyor. 
Üretilen bu yapay zekâ aynı zamanda popüler 
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olan ve olabilecek trendleri de bu şekilde belirleyebiliyor. Bu makineler 
trilyonlarca model ve tasarım arasından bir seçki hazırlayabiliyor. Öte 
yandan Grabit adlı Kaliforniyalı bir firmanın robotları uzun bir süredir 
teknoloji ve otomotiv sektörüne yardımcı olsa da kısa bir süre önce 
Nike gibi hazır giyim firmalarının üretimine de destek veriyor. 


6 Ekimde vizyona girecek Blade Runner: 2049” bilim kurgu dünyası ve 
karanlık bir gelecek üzerine yazılmış distopik bir şiiri anımsatıyor. 
Tüm bu gelişmeler ise bize yeni sorular sormak üzere ilham veriyor! 


İNSAN NEYLE YAŞAYACAK? 


İlk adımda kendimize sormamız gereken sorunun şu olduğunu 
düşünüyorum: Sadece yaşamak mı istiyoruz? Yoksa gelişmek de 
istiyor muyuz? 


Tarih boyunca ayakta kalabilmek adına çeşitli araç gereçler geliştirdik. 
Ardından geliştirdiğimiz bu araçlar da zaman içerisinde bizi geliştirdi. 
Farklı çağlarda, farklı buluşlar bizi hep bir adım öteye taşıdı. Öklid'in 
keşfettiği algoritmalar sayesinde de düşünce gücü gelişti ve zamanla 
teknolojinin kapıları aralandı. Teknoloji, ifade ve düşünce gücümüzü 


dolayısıyla felsefeyi ve sanatı da etkiliyor. Zaten artık teknoloji ve 
üretimi bu çağda birbirinden ayrı düşünemiyoruz. 


Önümüz arkamız, sağımız solumuz “inovasyon kelimesiyle donatıldı. 
Konu sanat olunca da elbette bu kelime bilim, sanat ve teknolojiyi 
tek bir potada eriterek, 'yeni medya sanatı'nı ortaya çıkarıyor. Bu 
alan, bugünün ve geleceğin dünyasına dair sorular sorup, cevaplar 
veriyor. Siemens Ev Aletleri Pazarlama Müdürü Ayşe Özkaya da tam 
da bu nedenle Contemporary İstanbul'un “Plugin bölümüne destek 
verdikleri gibi estetiği teknolojiyle birleştirme motivasyonunun da 
altını çiziyor. 


Geçtiğimiz ay gezme fırsatı yakaladığımız Contemporary 

İstanbul'un “Plugin bölümünde karşılaştığımız Can Büyükberber'in 
“Morphogenesis” (Şeklin Başlangıcı) başlıklı eseri de bu döngüyü 
konu alıyor. Eser, basit geometrik yapı taşlarından karmaşık 

formlar ve sistemlerin oluşmasına neden olan süregelen değişim ve 
dönüşüme dikkat çekiyor. Böylece, hayatta her şeyin birbirine bağlı 
olduğunu, bütün karmaşık sistemlerin temellerini basit yapı taşlarının 
oluşturduğuna da dijital sanat yoluyla gözlemletebilme fırsatı sunuyor. 
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Büyükberbere göre “internetin 
yaygınlaşmasından önce dijital sanatlar 
daha çok bilgisayar ve teknoloji meraklısı 
limitli bir kitle tarafından üretiliyordu. 
Fakat sosyal ağlar ve akıllı telefonların 
yaygınlaşmasıyla dijital içerik tüketiminin 
artması, medya sanatlarının daha geniş bir 
kitleye ulaşabilmesi için kültürel bir zemin 
hazırladı. Bu sanat alanıyla profesyonel 

bir bağı bulunmasa dahi pek çok insan 

işin estetik ya da yenilikçi yönünü takdir 
edebiliyor. Gündelik hayatta bilgisayarla 
etkileşimimiz arttığından dolayı, toplumda 
interaktif sanatları kanıksayabilecek 

bir algının gitgide gelişiyor. İzleyiciler 
açısından durum böyleyken, yaratıcı tarafta 
klasik disiplinlerden dijital araçlara geçişi 
kolaylaştırabilecek pek çok online eğitim 
ve paylaşım platformlarının popülerlik 
kazanması da, adaptasyon hızını arttıran bir 
etken” 


Bu sırada; Karaköy'deki yeni “sanat üssünde 

ilk sergilerini açan Mixer'in odak noktasında 
da teknoloji ve insan arasındaki ince çizgiyi 
görüyoruz. Adını insan ve makinelerin 
matematiksel etkileşimini inceleyen Otomata 
Teorisi'nden alan sergi, kurmaca bir makinenin 
hikâyesini konu alıyor. İnsanın makineleştiği 
ve makinelerin insanlaştığı bir dönemde sergi, 
teknoloji ve bilim desteğiyle üretilen eserlerin 
gün geçtikçe yeni formlar ve yeni sergileme 
şekilleri oluşturacağını ön gören 'Buluşçu 
Manifesto'yu yeniden yorumluyor. 1946 yılında 
Buenos Aires'te ortaya atılan ve teknoloji 

ile estetik yargının değişeceğini savunan bu 
manifestoda sanatçıların mevcut teknolojik 
gelişmelerden yararlanarak işler üretmesi 
üzerinde duruluyor. 


“Teknolojik” terimi çoğu zaman çağın ötesinde 
olarak algılansa da aslında bu manifesto tam 
da çağdaş olanı savunuyor. Mixer'in sanat 
danışmanı Eda Oslu, “Teknolojik ürünlerin 
hayatımızı daha kolay ve konforlu hale 
getirdiği bir gerçek. En basit örnekle bugün 
birçoğumuz gideceğimiz yönü gösteren 
uygulamalar olmasaydı yolumuzu kolaylıkla 
kaybedebilirdik. Sağlık alanındaki ilerlemeleri 
ve bulunan tedavileri, dünyayı daha kolay 
algılayabilmemizi, dünyanın bir ucundan diğer 
bir ucuna kolaylıkla iletişim kurabilmemizi vb. 
birçok şeyi teknolojiye borçluyuz. Fakat ben 
yine de hepimizin içinde doğal hayata büyük 
bir özlem olduğuna inanıyorum. Bu nedenle 
teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin insani 
yönümüzün ağır basacağına ve doğaya dönme 
isteğimizin bitmeyeceğine inanıyorum” diyor. 
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Şu an için elbette teknolojisiz yaşamak 
mümkün ama onu görmezden gelmek, ona sırt 
çevirmek ne kadar mümkün bilinmez. Belki 
de tartışmamız gereken asıl konu bu. İlkel bir 
şekilde yaşamaya devam mı etmek istiyoruz, 
yoksa bir araç olarak teknolojiyi kullanarak bir 
amaca ulaşmayı mı hedefliyoruz? 


Zorlu PSM, Digi.loguedaki Gelecek 
Anlatıcılarr” sergisinde çalışmasını 
görebileceğiniz Selçuk Artuta göre, hem 
dünyanın kaynaklarının hem de insanların 
kapasitelerinin sınırına geldiğimiz bir çağda 
bulunmaktayız. Bu arada doğaya sığınan birçok 
insan da tepkilerini “kendi yaşam ortamlarını” 
yaratarak veriyorlar. Ancak bu kutuplaşma 
neticesinde ne yazık ki kaybeden korumacılar 
olacağa benziyor. Her ne kadar dünyanın 
geleceği için iyi niyetli görüş birlikleri ve 
anlaşmalar sağlansa da bugün dünyanın çok 
kısa sürede yok olmasına sebep olacak sayıda 
silah üretimine sahip birçok ülke bulunuyor. Bu 
durumda insanın teknoloji ile birlikte yaşarken 
bir yandan da onunla yok olacağı gerçeği de 
karşımıza belirgin bir biçimde çıkıyor. 


Belki de kendi sınırlarımızı kendimiz çizmemiz 
gerekecek. Dijital dünyanın içindeyiz ama 
amacımız ne? Gelecek Anlatıcıları sergisinde 
Elif Ayıter Mayakovski Dansözleri' adlı 
çalışmasında altı resimden oluşan bütünsel bir 
iş karşımıza çıkarıyor. Resimler üç boyutlu, 
online sanal bir dünyada çekilmiş. Konu 20. 
yüzyılın ilk çeyreğinde Rusyada etkin olan 
konstrüktivist hareketin önemli simalarından 
El Lissitzky'nin, gene o devrin ünlü şairlerinden 
Mayakovsky ile yaptığı bir işbirliği sonucunda 
ortaya çıkan “Ses İçin adlı kitabın üç boyutlu 
bir sanal mimariye dönüştürülmesi; sonra da 

o mimarinin sakinleri olarak bir avatar dans 
gurubunun oluşturulmasını anlatıyor. 


“Eğer pasifseniz, yani dijital bir aracı sadece 

bir şeyleri seyretmek, haber almak ya da hadi 
bilemediniz en fazla bir başkasının ürettiği 

bir içeriği paylaşmak için kullanıyorsanız 
bunun algınızı, ya da düşünce sisteminizi 
değiştireceğini düşünmüyorum. Ama eğer 
aktifseniz, yani dijital ortamı üretim için 
kullanıyorsanız (her türlü üretim — sanat, 
bilim, tasarım, iş âlemi — ne aklınıza gelirse), 

o zaman çok büyük bir düşünce sistematiği 
değişiminden söz edebiliriz. Akıllı cihazlar, 
nano malzemeler, yapay zekâ, üç boyutlu baskı, 
vs vs — açıkçası bunların hiçbiri insanların 
üretim süreçlerini baştan aşağı değiştiren çok 
temel bir komut — yani Undo' komutu - ve onu 
olası kılan temel bir malzeme değişikliği kadar 
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ilgimi çekmiyor. Dijitalleşme ile biz atom bazlı malzemeden bit” bazlı 
malzemeye geçtik. Üretim malzemesi bitler olan dijital ortam bize ne 
kadar hata yaparsak yapalım, ne kadar düzeltim yaparsak yapalım, ne 
kadar fikrimizi değiştirirsek değiştirelim, asla bozulmayan; her zaman 
geri dönme ve onun da ötesinde çok farklı sonuçlara ulaşabilecek 
alternatifler üzerinde aynı anda çalışabilme olanağı sağlayan bir zihinsel 
dünya verdi. Ve biz de bu sayede, en son ana kadar her türlü değişimin 
söz konusu olabileceği, hatta aslında üretimin belirli bir sonunun bile 
olmadığı, ucu açık, yepyeni bir entelektüel dünyaya girdik. Bu çok ama 
çok değerli bir şey...” 


DİJİTAL DÜNYAYA VE SON TEKNOLOJİYE NE KADAR HÂKİMİZ? 


Dijital çağ ve teknoloji yeni kapılar ve ufuklar açıyor bize. Ancak henüz 
var oluş nedenimiz, amacımız ya da var olabilmemizin temelinde 
teknoloji yatmıyor. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki akıl almaz 
derecedeki hızlı gelişim hayatlarımızı kolaylaştırırken, bunun ötesini ne 
ölçüde görebiliyoruz? İçinde bulunduğumuz gerçeklik ve var olan sanal 
dünya arasındaki sınırlar belirsizleşiyor. Sandığımızdan da hızlı gelişen 
teknoloji çoğu zaman kısıtlı olan kabiliyetimizi de zorluyor. Durup 
düşününce, etrafımızda her şeyden fazlasıyla var. Hatta açgözlülükle 


Elif Ayiter - Mayakovski Dansözleri 


“Kişi isterse günümüz sistemi 
ile tamamen bağını kopartıp 
ilkel bir yaşam sürebilir 

veya tamamen sanal gerçeklik 
içerisinde yaşayabilir. Bu 
kişinin kendi seçimleriyle doğru 
oram ld ANDA susan 


tüm kaynaklarımızı da hayal edilen seviyeye çıkarmak için uğraş 
veriyoruz. 20. yüzyılda başlayan uçak seferleri ve Interstellar” filminde 
bize sunulan gerçekliği düşünün mesela. İçinde yaşadığımız dünyada 
en uzak rotaya en makul hızda yetişebiliyoruz, peki ötesi? İşte insanlar 
için de aynı şey geçerli. Daha üst ve ileri seviye bir insan olmak, daha 
zeki olmak için makinelerden yapılan bir vücuda ya da beyne mi sahip 
olmamız gerekiyor? 


Sayborglar, artırılmış gerçeklik ve yapay zekâlar. Bu terimler bugün 
artık günlük hayatımızda iz bırakmaya başladı ve hatta İstanbul'dan 
tanıdığımız ancak aynı zamanda Viyanada da bir merkezi olan 

Sanatorium'un yeni sergisi “Cyber Corporeality'nin de çıkış noktası. 


Internet Art, 'Digital Media, 'Visualization and Communication of 
Art alanlarında araştırmalarını sürdüren ve aynı zamanda serginin 
küratörlüğünü de üstlenen Sabrina Steineka göre ilgilenmemiz 
gereken asıl nokta dijital dünyada yarattığımız kimlikler ve bedenin 
sanal âlemdeki karşılığı. İnsan vücudu analog ve dijital ortamlarda 
nasıl farklılık gösteriyor. Karma sergideki katılımcılardan sanatçı 
LaTurbo Avedon yeni kimliklerin yaratılışı üzerine çalışmalar 
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üretirken, Adam De Neige'in uğraştığı sorular 
insan vücudunun sınırları ve bir gün içinde 
internete yüklenen milyonlarca fotoğrafın nasıl 
ayrıştırıldığı üzerine. De Neige bu sergi için 
özel bir algoritma oluşturup bir yapay zekâ dahi 
geliştirmiş. 


“Aynı zamanda düşünmemiz gereken bazı 
rahatsız edici şeyler de var. Mesela yapay 
zekâları yaratmanın negatif getirileri gibi” 
diyor Steinek. Aslında sanki yine Can 
Büyükberber'in döngüsüne geri dönüyoruz. 
Olay Albert Einstein ve atom bombasını 
anımsatıyor. “Yapay zekâlardan ve robotlardan 
daha çok, bunları kullanabileceğimiz ve 
kullanmamız gereken alanları konuşmamız 
gerekiyor. Çünkü bu konular üzerine henüz 
gelişitirlen kurallar yok. Ve eğer bu alandaki 
gelişimi kontrol altına almazsak, kuralları 
belirlemezsek, işte o zaman endişelenmeye 
başlamamız gerekecek” 


Zorlu PSM içerisinde Gelecek Anlatıcıları 
sergisini düzenlerken sahip oldukları 
motivasyonu anlatan Zorlu Holding ekibinden 
Aslı Alemdaroğlu teknolojiyi bireylerin 

daha iyi bir yaşam alanına sahip olmaları 
gerekçisiyle ön plana aldıklarını söylüyor... 
“Yaratıcı endüstriler ve teknolojiyi odağına alan 
ilk interaktif platformu olan Digi.logue'u bu 
şekilde hayata geçirdik” PSM Genel Müdürü 
Murat Abbas ise “Yaratıcı endüstrilerle sanatın 
ayrışamadığı ve birbirinden maksimum 
düzeyde beslendiği bu yeni dünya düzeninde, 
Zorlu PSM olarak Digi.logue'un bir parçası 
olmak bizim için son derece önemli. İçerisinde 
yer aldığımız her türlü oluşumun “sorgulama 
hissiyatı yaratmasına, geleceğe kapı açmasına 
ve farklı disiplinleri buluşturmasına gayret 
ediyoruz. Sanatın teknolojiyi, teknolojinin 

de sanatı tepetaklak edip, farklı anlamlar 
yüklediği noktalara dokunarak bunları kitlelerle 
buluşturmayı hedefliyoruz. Bu amaçla, galeri 
alanımızı Digi.logue Spacee dönüştürdük. Digi. 
logue kapsamında gerçekleştirdiğimiz tüm 
etkinliklerde yaratıcılık ve teknolojiye dair farklı 
bakış açılarını bir arada sunuyoruz; her gün 
binlerce kişiyi farklı içeriklerle ağırlarken bu 
kişilerin fiziksel olarak var oldukları bir yerde 
de Digi.logue gibi günceli yansıtan bir oluşumla 
etkileşime girebilmesinden son derece mutluluk 
duyuyoruz” diyor. 


YAPAY ZEKÂ VE ROBOTLAR GELECEĞİN 
SANATINA HÜKMEDECEK MI? 


Aslında her şeyden önce kendi doğamızı 
sorguluyoruz. Kavramları anlamlandırmaya 
çalışıyoruz. Mixer'den Eda Oslu'ya göre 
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teknolojinin her geçen gün gelişmesi 
hayatımıza büyük ölçüde etki ederken elbette 
bir ucu da sanata dokunmadan geçmiyor. 
Aslında teknoloji ve sanat dediğimizde ilk diy 
olarak aklımıza elektronik işler, kinetik ere een 
heykeller gelse de geçmişe baktığımızda; 
sanayi devrimi ile birlikte boyaların tüplere 
girmesi manzara ressamlarına açık havada 
uzun soluklu çalışma imkânı verdi, bu da 
izlenimcilik akımının ortaya çıkmasına zemin 
oluşturdu. Diğer yandan, fotoğraf makinesinin 
icadı ile birlikte portre ressamlığı eski önemini 
kaybetmeye başladı. Buradan yola çıkarsak Pinar Yolaçan - Yapay Zeka Kedicik: 
teknolojinin her dönemde sanata bir etkisinin Yönetim Için Yapay Zeka, 2016 
olduğunu söyleyebiliriz. Bu etki ile birlikte yeni 
tekniklerin gelişmesi, kullanılan malzemelerin 
değişmesi, malzemeyle birlikte fikirlerin de “Ayn 1 zamanda dü Ş ünmemiz gere ken bazı 
değişmesi, dolayısıyla yeni akımların doğması rahatsız edici ş eyl er de var Mesela 
bu sürecin bir parçası. X > i 
yapay zekâları yaratmanın negatif 


Digi.logue'daki Gelecek Anlatıcıları sergisi getirileri gibi.” -saBRINA STEINEK 
insan ırkının gelecekte nerede ve nasıl bir 
değişim içinde olacağını sorguluyor. Sanatçı ve 
farklı disiplinlerden katılımcıların, birer hikâye 
anlatıcısı olarak konumlandırıldığı sergide 

yer alan her eser, teknolojik gelişmelere dair 
içselleştirilmiş algıların ve bunlara verilen / 
tepkinin birer sonucu olarak doğmasıyla da, LODER 


Le sağ 

günümüz teknolojisinin gelecekteki yerinin Ka SM p 
düşünülmesini veya hayal edilmesini sağlıyor. 7 VER 
Sergi, aslında uzun zamandır yanıt bekleyen i 
“İnsan ırkı gelecekte nerede olacak ve nasıl İNE 
değişecek?” sorusuna her ziyaretçinin kendi p? EE» « 
hayal dünyasıyla cevap bulmasına imkân 3 E V/ , 
tanıyor. — TM d ( 

4 NN ” 7) ? 
Digi.logue Platformu Artistik Direktörü Lalin 4 A ali 
Akalan ise sergiyi, “sanatçıyı düşünen insan (55 İİ! 
olarak ele alıyor ve düşünen insanın kendi eğ 
bakış açısından, kendi gerçekliğinden yola 
çıkarak kurguladığı gelecek hikâyesini veya bu Ali Şentürk - 
geleceğin şantiyesi olarak 'an'ı gözlemlemesi Mixer 
ve değerlendirmesi” şeklinde anlatıyor. 
“Gelecek; geçmiş anın içinde yoğrularak ortaya 
çıkan şeydir. Beklenen veya beklenmeyen... olacağını ve kendisinin aslında bu geleceğin yaratımında rol oynadığını 
Sergi aslında özetle şu soruları ziyaretçilere düşündüğünü söyledi” 
düşündürmeyi amaçlıyor: İnançlarımız ve 
odaklandığımız konular sayesinde mi inşa Sergide çalışmasını görebileceğimiz Candaş Şişman ise “Teknolojinin 
ederiz geleceğimizi, yoksa bu hususta küçük de gelişimine bakarsak analog teknolojiden sonra dijital teknolojiye 
olsa söz sahibi olabilme umudu, insanoğlunun geçtiğimizi görüyoruz. Şu an geldiğimiz nokta ise analog ve dijitalin bir 
kendini önemli ve etkili hissedebilmesi için araya geldiği daha melez teknolojiler. Buna en basit örnek üç boyutlu 
kendisine anlattığı bir hikâye midir? Kendi yazıcıların bize sunduğu olanaklar veya çeşitli sensörler sayesinde 
gerçekliğimizi hikâyelerden oluşturduğumuz sadece vücut hareketlerimizle bilgisayar oyunları oynayabilme imkânı 
gibi, anlattığımız hikâyelerin, bizden ayrı sunması, Asıl beni heyecanlandıran ise, şu an bulunduğumuz noktadan 
benlikleri oluşabilir mi? Sergiye katılan bir sonraki nokta. Bilim ve teknolojideki olağanüstü gelişmeler 
sanatçılardan Pınar Yoldaş ile konuşurken sayesinde, organik dediğimiz yaşayan varlıklara müdahale etmeye ve 
Gelecek Anlatıcıları sergisinde sergilenen kopyalamaya başladık. Örnek olarak artık DNA içerisinde dijital data 
eseri Kitty A.Tın bir gün gerçekten var saklayabiliyoruz, sentetik yenilebilir et üretebiliyoruz veya hücreleri 
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kodlayabiliyoruz. İşte bu yaşam, inanç ve gerçeklik algısı başta 
olmak üzere birçok kavramı yeniden tanımlamamızı ve bildiğimiz, 
inandığımız birçok şeyi sorgulamamızı gerektirecek gelişmeler. 

Bu kırılmalar yaşandıktan sonra insanlığın olgunlaşabileceğini 
düşünüyorum. Şu an kesinlikle emekleme aşamasındayız” diyor. 


ESTETİK ALGIMIZ ÜZERİNE SOHBETLER 


SABRINA STEINEK: “Yapay zekâları anlamak için öncelikle insan 
aklının nasıl çalıştığına bakmamız gerekiyor. Ancak bu konuyu bile 
henüz tam anlamıyla çözebilmiş değiliz. “Deep learning' bu kavramların 
başında geliyor. Kimse bunun nasıl çalıştığını kestiremedi henüz. Dijital 
sanat, sanat ve teknolojinin kesişimini inceliyor aslında ama asıl odak 
nokta insanlığı anlamak üzerinde. Dijital sanat estetik algıyla beraber 
genel olarak dünyada neler olup bittiğine dair insanın ufkunu açıyor. 
Ancak cevap vermek yerine daha fazla sorular sormamızı sağlıyor” 


e e e m e ER e Ge rae ae A 


EDA OSLU: “Gelişen teknoloji, sanat eseri 

ve izleyici arasında interaktif bir deneyim 
kurulmasını sağladı. Bu deneyimle birlikte 
izleyiciyi eserin içine çeken şey temelde anla- 
tılmak istenen düşünce ve deneyimin amacını 
kavrayabilmek haline geldi. Sanat bu anlamda 
içinde bulunduğumuz evreni, dünyamızın 
düzenini, kendimizi ve bunun gibi birçok 
olguyu farklı biçimlerde algılayabilmemize ve 
sorgulayabilmemize yardımcı oluyor. Burada 
eserlerin estetik kaygıdan daha çok kavramsal 
boyutlarıyla ön plana çıktığını görüyoruz. Bu 
nedenle gelişen teknoloji ile birlikte düşünme 
ve algılama biçimlerimizin de değişime uğradı- 
ğını söyleyebiliriz.” 


PINAR YOLAÇAN: “Dünya, algımızı sürek- 

li şekillendiriyor. Dijital sanat da her sanat 
dalının yapması gerektiği gibi toplumsal ve 
kişisel deneyimleri estetik bir elekten geçirmek 
suretiyle bizlere yansıtır. Picasso'nun Sanat bize 
gerçeği gösteren bir yalandır” sözüyle, Deleuze 
ve Guattari'nin Sanat çevreden duyularımıza 
gelen veriyi yoğunlaştırır, organize eder” sözü 
bu konu hakkında çok güzel iki örnek oluştu- 
ruyor. Bence dijital sanat özellikle teknolojinin 
günümüz toplumlarına etkisini incelemek ve 
eleştirmek için çok güzel bir alan. Gönül ister ki 
her dijital sanatçı eleştirel bir duruş geliştirebil- 
sin. Şöyle diyebiliriz, başarılı bir toplum, tekno- 
lojiyi anlayan ve doğru teknolojileri üreten bir 
toplumdur” 


SELÇUK ARTÜT: “Futurizm sanatsal bir akım 
olarak geçmişe bir çizgi çekmeyi öneren ve 
yıkıcı yaklaşımlar barındıran bir anlayışa sahipti. 
Ancak hemen sonrasında patlak veren dünya 
savaşları sonrasında durumun hiç de teknolo- 
jiye emanet edilemeyeceği ve bu ilerlemenin 
sahipsiz bırakılmaması gerektiği ortaya çıktı. 
Çünkü insan medeniyeti teknolojiyi bir yok etme 
aracı olarak kullanmaya son derece meyilli bir 
yapıya sahip. Biçim açısından baktığımızda ise 
Futurizm gürültü, karmaşa, hareket gibi birçok 
estetik kavramın yaygınlaşmasına ön ayak ol- 
muştur. Sanatta bu estetik anlayışın hayatımızın 
birçok noktasında benimsendiğini görmekteyiz. 
Günümüzde üretilen sanat eserleri teknolojinin 
son gelişmelerinden açık bir biçimde etkilen- 
meye devam ediyorlar. Bu açıdan sanat, içinde 
yaşanılan çağın toplumsal olgularını anlamak 
için hâlâ geçerli bir belirleyici. Odak, teknolojiye 
kaydıkça da bilim ve sanatın uzun süren ayrılığı- 
nın sona erdiğini görmekteyiz. Gelecekte de bu 
yönde ortaya çıkacak sanat eserlerinin yaygınla- 
şacağını düşünüyorum. Sanat, içinde bulunduğu 
çağdan her zaman etkilenmiştir ve etkilenmeye 
devam edecektir.” 


EE lay e in elin OL TA 
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BU SENE KURULAN BALLON 


ROUGE COLLECTIVE, EYLÜL 


AYINDA TOPHANE'DE MERVE 


İŞERİ'NİN SOLO SERGİSİYLE 


İZLEYİCİLERLE BULUŞTU. 


KURUCULARINDAN NICOLE 


O'ROURKE İLE KOLEKTİFİN 


KURULUM SÜRECİNİ, İŞERİ'NİN 


SERGİSİNİ VE GELECEK 


PLANLARINI KONUŞTUK. 


RÖPORTAJ: NAZ CUGUOĞLU 
FOTOĞRAFLAR: ALİ YAVUZ ATA 
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Nicole, New York'tan, İstanbul'a taşınmaya nasıl karar 
verdin? Bize biraz kendinden bahseder misin? 
İstanbula 2013 baharında, Untitled Sanat Fuarı 
için buradaki galeriler hakkında araştırma yapmak 
amacıyla bir iş gezisiyle geldim. Birikimlerimle üç 
ay süreyle İstanbul'a taşınmak için tam üç ay sonra 
işten ayrıldım. Dört yıl sonra, hâlâ buradayım. 
İstanbul insanlara bunu yapıyor! 

Ballon Rouge Collective'i kurmaya nasıl karar 
verdiniz? 

Ballon Rouge Collective, uzun yıllar boyunca 
kolektifin eş kurucusu Helene Dumenil ile kendi 
aramızda yaptığımız konuşmaların bir ürünüydü. 
Her ikimiz de bir süre sanat dünyasında çalıştık ve 
beraber yol boyunca tanıştığımız diğer insanlarla 
birlikte çalışma isteğimiz aslında hep vardı. Bu 
fikri gerçekten hayata geçirmeye başlayınca, 
modelin sanatçılar, biz ve kolektif küratörleri için 
inanılmaz iyi bir fırsat olabileceği giderek daha da 
belirginleşmeye başladı. 

Peki, kolektifin adı nereden geliyor? 

Kolektif 'Le Ballon Rouge filminin adını taşıyor. 
Gücü, dokunaklı olmasına rağmen, kendisini 
ciddiye almamasından gelen, tuhaf bir film. Çok 
az diyaloga sahip olan filmdeki asıl kahraman, 
bir nesne; kırmızı bir balon. Nesnenin kendi 
başına ana karakter olmasını ve özellikle uzayda 
hareket eden bir şeyin varlığı fikrini sevdik, 
diyebilirim. Bu isim, sanat nesnesi düşüncesi 

ve bizim ne tek bir kişi ne de tek bir ses 
olmayışımızla yakından alakalı. 
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Ballon Rouge'u kolektif, göçebe bir yaklaşıma sahip yeni bir ticari galeri 
biçimi olarak tanımlıyorsunuz. Kolektif bu yaklaşımı nasıl uygulayacak? 
Kasım 2018 kadar İstanbul, Londra, Los Angeles, Brüksel, Sâo 
Paulo ve Paris'te sergiler açacağız. Her şehir, kendileriyle olan kişisel 
ilişkilerimizi temel alarak bir araya getirdiğimiz kolektif üyelere 
göre seçildi. Bu üyeler aslında bizim dostlarımız ve iş birlikçilerimiz, 
düşünceleri bizim için değerli olan ve Ballon Rouge'un geleceğine 
pozitif katkıda bulunacağını düşündüğümüz kişiler. Üyelerimizi 

ve kentleri belirginleştirdikten sonra, önümüzdeki yılı çoğunlukla 
dünyadaki önemli sanat etkinliklerini göz önünde bulundurarak 
kurguladık. İlk yılımızda, kolektif üyeleri sadece temsil ettiğimiz 
sanatçılar için kişisel sergiler açacaklar. Gelecek yıllardaysa kolektif 
üyelerimiz şehirlerinde Ballon Rouge sergileri yapmaya devam 
edecekler, ancak Ballon Rouge'lu başka sanatçılarla çalışacaklar. 
Bu, temsil edilen sanatçılarımızın uluslararası alanda görünürlük 
kazanmalarına ve kolektiften yeni bir küratör ile en az bir buçuk 
yılda bir çalışmalarına olanak tanıyacak. Şirket resmi olarak 
Brüksel'de bulunuyor, oradaki ofis alanımız sayesinde gelecekte 
fuarlara da başvurabileceğiz. 

Gelecekte başka şehirleri de listenize eklemeyi planlıyor musunuz? 

Bu yıl iyi giderse, kesinlikle başka şehirler ekleyeceğiz. Bununla 
birlikte, bu tamamen kiminle çalışmak istediğimize ve nerede 
olduklarına bağlı olacak. Gelecekte Berlin, Budapeşte, Mexico City 
ve Moskova'yı düşünüyoruz, ama bekleyip göreceğiz. 

Bu dayanışma ve iş birliği, mevcut sosyo-politik durumumuzda hayatta 
kalmanın tek yolu gibi görünüyor. 

Şiirlerden alıntı yapmak genellikle benim tarzım değil, ancak burada 
biraz John Donne bilgeliği vermek ve “Kimse bir ada değil demek 
uygun geliyor. Sanatçılar birer ada olmamalı, aynı şey onları temsil 
eden, sergileyen ya da onlar hakkında yazan kişiler için de geçerli. 
Tekil sesler her zaman önemli ama artık bu yalnız deha mitini 
yıkma zamanı geldi diye düşünüyorum. Herkesin hayatında ona 
danışmanlık yapan, etkileyen veya meydan okuyan birileri vardır. 
En ilginç gelişmeler, özellikle de sanatta, bu ilişkilerden doğanlar 
oluyor. 

İş birliği içinde çalışma konusundaki ilk deneyimleriniz nasıl? 

Daha yeni başladık, bu yüzden şu an sergiler için gelişme 
aşamasında olan durumlar var ve biz de bu süreçte yavaş yavaş 
sanatçılarla anlaşmalarımızı yapıyoruz. Kasım ayında Londrada 
açılacak olan Burcu Yüksel'in küratörlüğünü yaptığı Tom Lowe 
sergisi ve Ocak ayında Los Angelesda Brigitte Mulholland'ın 
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© küratörlüğünde olan Samuel Jablon sergisi var. Her iki küratör de 


bu aralar mekân arayışı içerisindeler ve sanatçılarla yakın çalışma 
halindeler. Bu projeyi iş birliği ve güven olmadan yapmak imkânsız 
olurdu. > 

Sanat dünyasının İstanbul'daki mevcut durumunu nasıl 
değerlendiriyorsun? Bazı galeriler kapandı ancak Ballon Rouge gibi yeni 
girişimler de kuruldu. 

Sanat dünyasındaki zorluklar neredeyse her zaman küresel olarak 
hissediliyor. New York ve Londra bile bir tür kriz geçiriyor; çok 
sevilen galeriler kapanıyor veya rota değiştiriyor. Sanat dünyası bir 
değişim yaşıyor ve daha ilginç biçim ve modeller ortaya çıkıyor. 
Bence bu heyecan verici. Fakat tabii ki, İstanbul ve Türkiye'nin 
politik durumu sebebiyle iki kat dezavantajı var. Sanat dünyası 
açısından, bu, daha az uluslararası ziyaretçi ve ilgi demek ki 

bu da aslında ortamı canlandıran önemli bir parçayı sahneden 
alıyor. Umudumuz, bizimki gibi yeni girişimlerin, galerilerin, 
tomurcuklanan sanatçı topluluklarının ve küratoryel kolektiflerin, 
bienal sezonu gelmişken hem yerel hem de uluslararası alanda ilgi 
uyandırması yönünde. 

Kolektifin geleceğini nasıl hayal ediyorsunuz? 

Umarım Ballon Rouge Collective zaman içinde daha fazla üye, 
şehir ve sanatçı ile büyümeye devam eder. Fakat öncelikli hedefimiz 
sanatçılarımızla birlikte büyümek. Dolayısıyla, sanatçılarımızı 
doğru bir şekilde temsil etmek için sekiz şehirden sonra durmamız 
gerektiğini düşünüyorsak, durum böyle olacak. Hedef, küresel 
yayılmadan ziyade, birlikte çalıştığımız sanatçılar için yönetilebilir 
ve gerçekçi bir fırsat sunmak. Sanırım bu yıl yolumuza devam 
ederken öğrenmeye odaklanacağız. Ballon Rouge'un temel ekibi şu 
an sadece Helene ve benden oluşuyor, bu yüzden her şey yolunda 
giderse gelecekte takıma idari ekip üyeleri eklemeyi umuyoruz. 

İlk kişisel serginizi Merve İşeri'nin çalışmalarıyla İstanbul'da açtınız. 
İzleyiciler nasıl bir sergiyle karşılaştılar? 

Merve İşeri taze bir nefes. İşlerini hem sanatçı hem de izleyici için 
bir tür meditasyon olarak tanımlamayı seviyorum. Bu çalışmalar 
günümüzdeki küresel ağırlığa bir alternatif öneriyor. Sosyal, 
kültürel ve politik soruları didaktik olarak cevaplamaya çalışmak 
yerine, çalışmaların kendileri eğlenceli ancak kendinden emin 
sorular olarak öne çıkıyorlar. İşeri'nin çalışmaları tahmin edilemez 
yapıdalar, görüş alanınızda olmasalar bile görüntüler sizi takip 
ediyor. Çalışmalarında beni kendine çeken şey buydu ve işi başarılı 
yapan şeyin de bu olduğunu düşünüyorum. Oldukça kendine 
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özgü bir resim dili var. Ayrıca ilham aldığı 
sanatçıları da gizlemiyor; çalışmalarında 
Matisse, Miro, Bacon, Frankenthaler, Klimt 
anları var. Yalnızca 24 yaşında ve güzel 
sanatlar alanında eğitim görmemiş bir 
sanatçı, açıkça kendi sesine sahip olmakla 
birlikte, esinlendiği ressamlar için de ayrıca 
takdir ediyorum. Kesinlikle uzun olacak 
kariyerinin başında diyebiliriz. 

İzleyicilerin ilk tepkileri nasıldı? 

Bu, Ballon Rouge'un ilk sergisi ve Merve'nin 
ilk kişisel sergisiydi, bu nedenle tepki 
aslında beklenmedik şekilde olumlu 

oldu diyebilirim. Bundan sonra olacaklar 
konusunda da oldukça heyecanlıyız. 

Bir sonraki serginiz ne olacak? 

İngiliz sanatçı Tom Lowe'un Kasım 
ayında Londrada Burcu Yüksel tarafından 
küratörlüğü üstlenen bir sergisi olacak. 
Tom Lowe da bir ressam, fakat tamamen 
farklı bir stil ve metodolojiye sahip. 
Çalışmaları günlük nesneler, resim ve 
temsil fikri ile ilgili. 
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KURGU VE GERÇEKLİĞİN İÇ İÇE GEÇTİĞİ “MEÇHUL AĞLAYAN ADAM MÜZE EVİ” 15. İSTANBUL BİENALİ'NİN 
EN DUYGU YÜKLÜ VE NAİF ÇALIŞMASI. SANATÇI MAHMOUD KHALED'LE HENÜZ İSTANBUL'DAYKEN PROJESİNİN 
SERGİLENDİĞİ ARK KÜLTÜR”DE BULUŞUP KISA BİR SOHBET ETTİK. 


YAZI: AYKUN TAŞDÖNER 
FOTOĞRAFLAR: SAHİR UĞUR EREN 


| Genel olarak müze evlerden hoşlanıyorum. Bir evi müzeye 
çevirme fikri hoşuma gidiyor. Araştırmalarıma da bu yüzden 
aşladım. Düşünün orada daha önce birileri yaşamış ve sonrasında 
siz yeni bir karakter yaratarak evi ona atfediyorsunuz. Fikir 
oluşmaya başladıktan sonra ise, iş bir karakter yaratmaya geldi” 
sözleriyle başlıyor anlatmaya Mahmoud Khaled ağlayan adamın 
hikâyesini. 


Hikâyenin geri kalanı kurmaca olsa da, çıkış noktası gerçek 
olaylara dayanıyor. 2001 yılında Mısır'da Nil Nehri üzerinde 
“Oueen Boat” isimli bir gay disko teknesi basılır. İçindeki 50 erkek 
gözaltına alınır. İşkence edilirler, mahkemede kim oldukları belli 
olmasın diye herkesin yüzü kapatılır. Ancak yüzü kısmen kapalı 
olan bir erkek ağlarken basın tarafından fotoğraflanır. Ve ardından 
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Khaled'in ağlayan adamı olur. Bienaldeki bu çalışma ise Khaled'in 
2015'te yaptığı aynanın ve yine aynı olaya atfedilen Ağlayan Adam 
başlıklı işin devamı. Zaten ayna da burada, evin girişinde karşılıyor 
şimdi bizi. 


Bundan sonrasıysa Khaled'in kurguladığı bir anlatı. Ağlayan adam, 
Mısır'dan kaçarak İstanbul'a gelir. Kırmızı renkli, kapalı perdeler 
ardında Cihangir'deki evine yerleşir. “Yarattığım adamın sanattan 
hoşlanmasını istedim. Resim yapıyor ama yaptığı resmi hiçbir 
zaman bitirmiyor. Piyanosu var ama besteleri tamamlamıyor. Müze 
evler genellikle profesyonel kimselerin evi olur. Ancak burada 
sadece ağlayan bir adam var. Dünyaya, sanata bir şekilde katkıda 
bulunmuyor. Sadece Mısır'daki eşcinsel topluluk için önemli 
isimlerden birisi.” 


Meçhul Ağlayan Adam Müze Evi İçin Tasarı, 
2017 Karışık teknik Değişken boyutlar Sanatçının izniyle 


FOTOĞRAF: SAHİR UĞUR EREN 
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Projenin sergilendiği, ya da daha doğrusu hikâyenin anlatıldığı 
ARK Kültür, ağlayan adam karakterinin referans noktalarından 
biri. Burası eşcinsel bir antika satıcısının eskiden yaşadığı evmiş. 
Ancak evi yaratırken Khaled'in tek ilham kaynağı bu nokta değil. 
Hazırlık aşamasında çok fazla müze evi araştırmış. “Birgün 
havaalanına giderken Floryadaki Atatürk'ün evini ziyaret ettim. 
Evin yapısı bana melankoliyi çağrıştırmıştı. Uçakta giderken 
buranın bana ne kadar çok ilham verdiğini düşünmüştüm. O 
yüzden sanki ağlayan adam da bu evi görmüş ve etkilenmiş 

gibi düşünerek dekorasyonu buradan aldığım ilhamla yaptım. 
Gerçeklik ve kurguyu çok iyi şekilde harmanladığından dolayı 
Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi de bana ilham verdi. Bu iki 
kavram üzerine daha iyi düşünmemi sağladı” Kitaplar, fotoğraflar, 
tablolar ve piyano ile kıskandıran bir dekorasyon karşılıyor 


095 trendsetter istanbul ekim 2017 


bizi evde. Evdeki mobilyalar ise Khaled'in doğduğu ülke Mısır, 
yaşadığı yer Norveç, İstanbul'da davet edildiği evlerden ve gezdiği 
antikacılardan toplanmış. 


Khaled bugüne kadar yapmış olduğu enstalasyon ya da çalışmalarda 
ev fikrini birçok kez kullanmıştı. “Bazen aklınıza bir fikir gelir ve siz 
ona bağlı kalmaya başlarsınız. Ve sürekli bu fikir üzerine çalışmak 
istersiniz. Çünkü bu kimliğinizi ve düşüncelerinizi oluşturmak 
konusunda da size yardım eder. Dolayısıyla bienalin teması 
komşuluk olunca yine bu fikre geri dönmek istedim. Üstelik burada 
ev hem toplumu hem de ağlayan adamı temsil ediyor” 


Kuşkusuz evdeki en güzel alan aynalar ve cam tavanıyla ışığı en 
iyi alabildiğiniz, gökyüzüne kendinizi en yakın hissedebileceğiniz 
banyo. Karakter her ne kadar dış dünyayla bağlantısını kesip, 
kapalı perdeler arasında yaşamaya devam etse de çıplak kaldığı 
sırada herkes onu görsün istiyor. Tabii aynalar yoluyla da kendini 
tanımanın peşinde. “Burayı bir tür yüzleşme odası olarak 
düşünebiliriz. Çok narin bir oda burası, aynı zamanda evin en 
sevdiğim köşesi. Binayı ilk ziyaret edişimde hemen bir şeyler 
yapmak istemiştim burada” 


ARK Kültür'ün merdivenlerinden girdiğiniz andan itibaren bir 
insanın hayatına konuk oluyorsunuz. Onun yaşam öyküsünü 
dinlemeye başlıyorsunuz. Khaled de zaten bu işiyle bir hikâye 
anlatıcısı rolünü üstleniyor. Evin içinde olanlar, her ne kadar 
perdeler arkasında gizlenmiş ve hiç açılmayan pencereler 

teşhiri olanaksız kılsa da siz müzeyi gezerken kulaklarınıza sesli 
rehberin konuştuğu kulaklığı takmayı ve evi bu şekilde gezmeyi 
unutmayın. Yoksa kusursuzca dekore edilmiş, bir evden fazlasını 
göremeyebilirsiniz. Gerçi ev mimarisi ve dekorasyonuyla bile başlı 
başlı bir sergi alanı olmayı başarsa da yine de tüyleri diken diken 
hikâyeyi kaçırmak istemezsiniz. 
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ZITLIKLAR ÜZERİNE 


BİZİM İÇİN KENDİ İSTANBUL'UNU ÇİZEN SELMAN HOŞGÖR, HEM 
ZITLIKLARI BİR ARADA KULLANMAK, HEM FARKLI TEKNİKLERİ 


BULUŞTURUP UYUMLU ESERLER ORTAYA KOYMAK KONUSUNDA OLDUKÇA İYİ. RÖPORTAJ: İLKNUR EŞSİZ 


yaratıcı 


Birbirine göz kırpan, ünlü düşünür, yazar, 
ressam, siyasetçi vb. kişileri eşleştirdiğiniz 
seriniz çok etkileyici. Bu işin ilhamını nereden 
aldınız? 

Kullandığım karakterler, içinde yaşadıkları 
dönemde davranışları, düşünceleri, işleri 
ve ilişkileriyle yer etmiş karakterler. 
Eserlerimde zıtlıkları aktarmayı seviyorum. 
Zıt karakterler siyah veya beyaz kadar 
birbirlerinden ayrışıyorlar. Ancak ortak 
paydada tarihe göz kırptıklarını fark 
ettiğim o anın kendisi benim ilhamım 
olmuştu. Bunun yanında zıtlıklar benim 
için vazgeçilmez. Çünkü kendi içerisinde 
çok doğurgan... Tez ile antitezin sentezi 
ise çeşitliliğin binbir rengini anlatıyor. Bu 
da beni fazlasıyla etkiliyor ve yeni işler 
üretmemi sağlıyor. 

Farklı teknikleri bir arada kullanıyorsunuz. Sizce 
bu tercih sizi nasıl bir sonuca taşıyor? Bu sayede 
ortaya çıkan eserleri nasıl tanımlarsınız? 

Ben bir tasarımcı olarak işimizin aslında 

iyi bir orkestra yönetmek olduğuna 
inanıyorum. Bu orkestrada farklı 
enstrümanların yerini benim için farklı 
teknikler alıyor. Bu farklı tekniklerin 
oluşturduğu uyumun ise karşı tarafı farklı 
noktalardan yakaladığına ve bambaşka 
çağrışımlar uyandırdığına inanıyor ve bunu 
hissediyorum. 

Özellikle 80'li ve 90'lı yılların müzik gruplarına, 
oyuncu, sporcu ve sanatçılarına yönelik işleriniz 
de ilgi çekici. O dönemleri genel hatlarıyla nasıl 
buluyorsunuz? 

80'li ve 90'lı yıllar bence çok renkli ve 
kesinlikle çok cesur. Bu da benim için 

paha biçilmez bir kaynak ve bu nedenle 
eserlerimde bu dönemden pek çok ikonik 
isme yer verdim ve vermeye devam 
edeceğim. , 

Londra'da da bir süre yaşadınız hatta İstanbul'a 
yeni döndünüz. İki şehri karşılaştırabilir misiniz? 
Bu iki şehri kıyaslarken acaba bir diğerine 
haksızlık yapacak mıyım diye tedirgin 
oluyorum. Ama özellikle kültür-sanat 
etkinlikleri Londrada öyle yoğun ki bu 
konunun İstanbul ile kıyas kabul edeceğini 


096 trendsetter istanbul ekim 2017 


düşünmüyorum. Bunun 
yanında sanılanın 
aksine Londrada 
insanlar çok sıcak ve 
ihtiyacınız olduğunda 
size fazlasıyla yardımcı 
oluyorlar. Ayrıca hava 
her zaman çok kötü 
değil, tıpkı İstanbul 
gibi. Bunların dışında 
Londrada, sizi sosyal 
hayatın içerisinde görsel 
olarak fazlasıyla besleyen 
ve size ilham verebilecek 
birçok şeyle karşılaşmanız çok 
muhtemel. Ben bir tasarımcı olarak bu 
dünya şehrinde belirli bir süre yaşanması 
gerektiğine inanıyorum. 

İstanbul'un size ilham veren semti/semtleri var 
mı? Nereler? 

Genelde Avrupa Yakası'nda oturanlar daha 
fanatik olurlar ama ben bir Anadolu Yakası 
sakini olarak söyleyebilirim ki Kadıköy 
insanıyım. Deniz gördüğüm ve görmekle 
kalmayıp ona yaklaşabildiğim sahil hattı 
bana enerji veriyor. Her Kadıköylü gibi 
Moda da benim en sevdiğim yerler arasında. 
Avrupa yakasında ise geçmişten izleri, 
iskelesi, küçük esnafları ve yeni kafeleri ile 
Arnavutköy benim vazgeçilmezim. 

Çizdiğiniz bu İstanbul bize ne fısıldıyor? 
Çizimimi bitirdikten sonra bir kez daha 
çalışmaya dönüp baktım diyebilirim. Çünkü 
genel olarak yaptıklarımdan bambaşka 

bir iş çıkmıştı ve o zaman anladım ki 
herkesin olduğu gibi benim de İstanbul'um 
bambaşka. Buradaki eller aslında tarih 
boyunca şehre farklı kültürlerin, devletlerin 
bıraktıklarını anlatıyor benim için. Eller ve 
şehirdeki izler başka, evet ama bu ellerden 
geriye hep kalan bir şeyler var. Fakat her şey 
bu kadar güzel değil elbette ve gene kontrast 
karşımıza çıkıyor. Şehrin parmak izi olan 
yapılarının yakınında estetikten yoksun pek 
çok oluşum görüyoruz ve güzel ile çirkin 
İstanbul'da kol kola geziyor, bildiğimiz ve 
henüz bilmediğimiz tüm sokaklarda. 


SELMAN HOŞGÖR KİMDİR? 


1987 yılında Sakarya'da doğan Selman 
Hoşgör, Kadir Has Üniversitesi'nden 2013 
yılında mezun olduktan sonra Londra'da 
Central Saint Martins'de illüstrasyon ve 
tipografi eğitimi aldı. Hoşgör, serbest 
illüstratör olarak çalışma hayatına devam 
ediyor 


www.selman-hosgor.com 
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SANATLA İÇ İÇE 


SONBAHARIN GELİŞİYLE SEZONU AÇAN HAREKETLİ SANAT SAHNESİ, EKİM 
AYINDA DA MERAKLA BEKLEDİĞİMİZ SERGİLERE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR. HAZIRLAYAN: EDA BAYRAKTAR 


sergi 


LEICA GALLERY 


AHMET POLAT // THE MYTH OF MEN 

2 ARALIK'A KADAR 

ICP ödüllü fotoğraf sanatçısı Ahmet 

Polat, Leica Gallery'de gerçekleştirdiği 
“The Myth Of Men adlı sergisinde, son 
yıllarda toplumsal cinsiyet çalışmalarının 
gündeminde olan erkeklik sosyolojisini 
konu ediniyor. Toplumdaki 'erkeklik' 
kavramına farklı bakış açılarından yaklaşan 
Polat, erkeklerin temsil ettikleri sıfatlardan 
sıyrıldıkları kişisel zamanlarında hareket 
ve mimiklerine odaklanıyor; fiziksel ve 
duygusal samimiyeti ön plana çıkarıyor. 
Çekimleri Hollanda, Belçika ve Türkiyede 
erkeklerin bir araya geldiği kahvehane 
veya berber gibi klasik mekânlarda 
gerçekleştirilen sergi, aynı zamanda 
sünnet, güreş ya da semazen öğretisi gibi 
ritüelleri de içeriyor. Sergi, fotoğraf ve 
video yerleştirmelerinden oluşuyor. 


DİRİMART 


HALUK AKAKÇE // AKASHA, VAHSİ ÇİÇEKTEKİ CENNET 

28 EKİM'E KADAR 

Haluk Akakçe'nin pratiğinin farklı yönlerini ve mecralarla kurduğu 
teknik ustalığın ötesindeki fiziksel ve tinsel dünyalar arasındaki 
denge ile ilişkisini ön plana çıkaran AKASHA, Vahşi Çiçekteki 
Cennet başlıklı sergisi Dirimart Dolapdere'nin pop-up mekânında 
gerçekleşiyor. Sergide, Akakçe'nin Avrupada ilk kez gösterilecek 
karakalem çalışmalarının yanı sıra tuvalleri, rölyefleri ve üç boyutlu 
bir enstalasyonu yer alıyor. Sanatçının farklı ölçeklerde, gelenekselle 
yenilikçi sanatsal ifade biçimlerini sentezlediği eserlerinde ön plana 
çıkan niceliği materyalleştirdiği eserleri, izleyiciye nüfuz eden estetik 
bir tecrübe oluşturuyor. 
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BOMONTİADA ALT LOUNGE 


saol. ie | i i 
EE emdi KARMA SERGİ // GÜNDELİK HAYAT ÇALIŞMALARI, YAYIN NO. 
— ti — 20 EKİM'E KADAR 
mem İğ d i Bomontiada Alt Lounge; Cansu Gürgen, Avşar Gürpınar ve 
j ön i Oğul Öztunç tarafından hayata geçirilen ve atölye çalışmaları 
a 53 | Bomontiada Altta yürütülen Muğlak Sanatlar Enstitüsü (MSE) ile 
E BE | Günlük Hayat Dedektifleri (GHD) adlı iki araştırma projesinin 


ürünü olan “Gündelik Hayat Çalışmaları Yayın No.1' sergisine 

ev sahipliği yapıyor. Aynı zamanda basılı bir yayına sahip olan 

sergi, bomontiada'nın bulunduğu mahallede gayri resmi gündelik 

3 İlme $ yaşamın izlerini irdeliyor. Yapılan atölye çalışmalarının sonucunda 
e) ortaya çıkan çizim, metin, eskiz ve şemaların sunulduğu sergiye 


Gürpınar ve Gürgen'in çalışma sürecini ve araştırmalarını 


| diz ei y gö LAŞ Ş5 sl ei pa İlel R|| Si anlatacakları bir konuşma serisi de eşlik ediyor. 


KARBON GALLERY 
KARMA SERGİ // SANATSAL MÜDAHALELER // 11 EKİM-29 ARALIK 


Karbon Gallery yeni sezona, Balkan Naci İslimyeliden Bedri Baykam'a, Tülin 
Onat'tan Devrim Erbile, Türkiye sanat dünyasının 16 usta ismini bir araya 
getiren Sanatsal Müdahaleler” başlıklı sergiyle “merhaba” diyor. Sanatçı 
Bubi tarafından önerilen bir fikirden yola çıkarak hazırlanan sergi, sanatın 
özgünlük ve biriciklik halini vurguluyor. Meral Bostancı'nın küratörlüğünde 
gerçekleştirilen sergide sanatçılar, istenilen renk ve dokuları ortaya çıkaran, 


STUD O X müze kalitesinde ve uzun ömürlü olarak basılmasını sağlayan kromojenik baskı 
, N tekniğiyle hazırladıkları ve yine kendileri tarafından müdahale ettikleri işleri, 
LIAM YOUNG // YENİ AŞK // 3 KASIM'A KADAR numaralandırarak ve imzalayarak sunuyor. 


Son yıllarda ileride bizi nasıl bir geleceğin 
beklediğiyle ilgili pek çok distopik ve ütopik 
öngörüyle karşılaşıyoruz. Mimar ve film 
yönetmeni Avustralyalı sanatçı Liam Young'ın 
Studio-X'te açılan solo çalışması Yeni Aşk, 

bu öngörüleri konu alan 'In the Robot Skies, 
“Where the City Can't See ve Renderlans' 

adlı üç ayrı filmin peşi sıra gösterileceği bir 
sinema-sergi. Sergide, Young'ın kurmaca ve her 
biri bir aşk öyküsü çerçevesinde gelişen yakın 
dönem filmlerinin yanı sıra sinemanın yeni 
olanaklarıyla giriştiği deneylerin bir dökümü de 
bulunuyor. İki farklı disiplini bir araya getiren 
sanatçı sergide, popüler bir iletişim aracı olan hz İl | 
sima pille çe yemlere engleieii BUBİ - İsimsiz BEDRİ BAYKAM - Kafası Karısık Rita 
bir arada kullanıyor. 


GE de . PİARTWORKS 
De) za | NANCY ATAKAN // ÇİZGİLER CAMİASI 


21 EKİM'E KADAR 

Pi Artworks İstanbul, Nancy Atakan'ı ve “Çizgiler Camiası isimli kişisel sergisini 
Karaköydeki yeni mekânında ağırlıyor. Eserlerin çıkış noktasında Atakan'ın ailesi 

ve yakın çevresindeki kadınlardan fotoğraflarını ve anılarını paylaşmaları üzerine 
yaptığı çağrı bulunuyor. Sanatçının keten ve keçe üzerine son dönem nakış işlerini bir 
araya getiren sergi, dişi soy bağları ve kuşaklar arası aktarıma dair en öznel ve yerel 
hikâyeleri geniş tarihsel anlatılarla örerek, kadınlara biçilmiş olan rolü irdeliyor. 
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HİKÂYE: İLKNUR EŞSİZ 
İLLÜSTRASYON: ERHAN CİHANGİROĞLU 


Madam Margret, akşam on sularında 
haberi aldığında Sapanca'da inzivaya 
çekilse de arada sırada kendisini evinde 
ağırlamaktan mutluluk duyduğunu bildiği 
30 yıllık arkadaşı, Tarumar Fincanzâde ile 
kginyeptenoçalığ Telefonun ucundaki kişiye 
“Buyurunuz ben Margret'im” dediği andan 
itibaren -cılız da olsa- kendisini olaylar 
silsilesinin içinde bulacağına dair gri bir bulut 
ruhunun gökyüzünü sarmıştı. 

“Sevgili Madam, ben dedektif Can Cem 
Ceyhun. Sanırım Sapanca Gölü kıyısına 
gelmenizi istemek zorundayım. Neredeyseniz 
sizi almak için bir ekip gönderebilirim” 
demişti sert ve kararlı bir ses tonuyla 
karşısındaki. 

“Bunun sebebini soracağım size, ancak 
sanırım nefesimi boşa tüketmememi 
söyleyeceksiniz bana. Oraya gelince 
anlatacaksınız muhtemelen neler olduğunu 
bana bayım dedektif Can Cem Ceyhun. 

Peki, sizin beni aldırmanıza da benim 
öngörülerime aldırmanıza da hiç gerek 
duymam. Öyle ki, bu bir şaka değil, ancak 
ben zaten Sapancada bir dağ evindeyim” dedi 
Madam Margret tek solukta. 

Can Cem Ceyhun, Madantın yakınlarda 
olduğunu duyduğu için şaşkın olsa da bunu 
belli etmedi ve dağ evine bir ekip aracı 
gönderip kendisini Sapanca Gölü kıyısındaki 
mesire alanına getirtti. Tarumar Fincanzâde 
de kâh meraktan kâh sıkıntıdan Madam 
Margret'in yanındaydı. Madam Margret, 
dağınık topladığı kuzguni siyah saçları, 
kahverengi dar pantolonu, krem rengi 

uzun gömleği ve neredeyse pantolonuyla 
aynı renkteki süet ayakkabılarıyla çok zarif 
görünüyordu. Emin adımlarla Can Cem 
Ceyhun olduğunu birkaç metre uzaktan 
tahmin ettiği adama doğru yürüdü. Gölün 
üzerine çökmüş sisin ve gökyüzündeki 
devasa dolunayın etkisinden miydi bilinmez 
Madam Margret, kendisini bir gerilim 
filminin içinde hissetti. Margret'in meraklı 
gözleri olay yeri bandıyla çevrilmiş geniş 
alanda kendisini oraya getirtecek sebebi 
aradı. Güvenlik bandına üç-beş adım 
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uzaktaydı ki önündeki polis memuru iri 
gövdesini hareket ettirdiğinde yerde boylu 
boyunca yatan ceset torbasını gördü. Madam 
Margret, bu tür görüntülere alışkındı ancak 
Tarumar Fincanzâde, “Aman Allah'ım. Vah 
zavallıcık, değil mi Margret. Neler olmuş 
acaba, ha Margret? Kim bilir ne olmuş? Ah 
yazık!” diye ardı ardası kesilmez cümleler 
kurup sorular soradursun Madam Margret, 
orta boylu, kumral ve çelimsiz adama elini 
uzattı. “Merhaba Bayım Can Cem. İşte 
geldim, buradayım” 

Sanki o eli sıkmaya hakkı yokmuş gibi 
mahcup bir bakışla karşısındaki zarif kadına 
bakakalan polis, “Efendim, ben Ali Rıza 
İndoğa. Komiserim şu tarafta” diyerek 
gölün bir parça daha karanlıkta kalan 
tarafını işaret etti. Madam Margret, o yöne 
baktığında uzun sayılabilecek, esmer genç 
bir adamın kendilerine doğru yürüdüğünü 
gördü. Madam gören Can Cem, adımlarını 
hızlandırdı ve birkaç saniye sonra yüz 
yüzelerdi. 

“Hoş geldiniz Madam Margret. Kusura 
bakmayın gecenin bu vakti sizi buraya kadar 
yorduk. Ancak, burada işlenen cinayet sizi 
bire bir ilgilendiriyor” 

“Bayım Can Cem, ne gibi bir ilgim olabilir 
gerçek manada anlam veremiyorum buna” 
diyen Madam Margret, korkunun zerresini 
hissetmiyor ancak meraktan içinin içine 
sığmaması karşısında soğukkanlılığını 
kaybedeceğinden endişe ediyordu. Madam 
Margret'in hemen arkasında olanı biteni 
anlamaya çalışan Tarumar Fincanzâde, 
gözlerini fal taşı gibi açarak konuştu: “Ah 
Margretcim, vah canım. Senin cinayetle nasıl 
bir ilgin olabilir ki?” 

Can Cem elindeki feneri Madam Margret'in 
önünü daha rahat görebilmesi için az önce 
geldiği yöne doğru tuttu ve “Bu taraftan 
lütfen. Size göstermem gereken bir şey var” 
dedi. 

Genç komiser önde, Madam Margret ve 
Tarumar Fincanzâde hemen arkasında 
karanlığı delerek yürümeye koyuldular. 
Yaklaşık 20 metre sonra bir balık kovasının 
yanında duran komiser Can Cem, cebinden 
çıkarttığı eldiveni takıp kovadaki en iri balığı 
eline aldı ve sanki balığa bakan kadının 

her şeyi anlamasını bekler gibi gözlerini 
Madam'ın gözlerine dikti. 

Madam Margret, bir parça şaşkın “Bayım 
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Cin Can, pardon Cem Can, ah affedersiniz 
Can Cem. Oh mon dieu...Ben balıktan 

hiç mi hiç anlamam ki kuzum. Eğer balıkla 
ilgili bir konuysa tüm bu her şeyler, Takacı 
İsmaile haber salalım. Kendisi konuşurken 
çok fazla “uy, da, haçan” dese de bir çevirmen 
yardımıyla kendisiyle anlaşabilirsiniz” dedi. 
Can Cem'in Karadeniz damarı hafif kabarsa 
da yine de sakindi genç adam ve sözlerini 
seçerek konuştu: “Hanımefendi, ben de 
Karadenizliyim. Merak buyurmayın o kadar 
da anlaşılmaz bir konuşmamız yoktur bizim. 
Neyse konudan sapmayalım. Mevzumuz 
balık değil. Bu balığın üzerinde size bir not 
bırakılmış. Mavi ışık altında belirginleşen 
kanla yazılıp silinmiş bir not!” 

“Kanla mı yazılmış? Ay bana bir şeyler 
oluyor, bayılacağım sanırım” diyen 'Tarumar 
Fincanzâde sözüne sadık kalıp bayıldı. Olay 
yerinde hazır bulunan ambulansa taşınan 
kadına bir doktor müdahale ededursun, 
Madam Margret de notta ne yazdığını Can 
Cemden dinliyordu: 

“Balığın üzerindeki kan muhtemelen 
maktulün kanı. Dolmakalem gibi sivri uçlu 
bir şey, bu kana batırılmış ve size hitaben 
son derece düzgün bir el yazısıyla Madam 
Margret, sıra sana da gelecek yazılmış. Sizin 
Serbest Olay Çözücülük adını verdiğiniz bir 
iş yaptığınızı ve bu tür olay yerlerine yabancı 
olmadığınızı düşündüm. Bu nedenle size 
konuyu burada anlatmak istedim” 

Madam Margret'in beyni, çarkları daha 

hızlı dönmeye başlayan bir makine, ya da 
havalanmak üzere yerde hızlanan bir uçak 
veyahut vites büyütüp hızını artırmaya 
hazırlanan bir otomobildi sanki. “Peki, 
bayım öldürülen kadın mı erkek mi? Kaç 
yaşlarında ve siz bana zavallıyla ilgili daha ne 
diyebilirsiniz?” dedi Can Ceme dönerek. 
“Kadın, 25-30 yaşlarında. Kimlik tespiti için 
çalışıyoruz. Ayrıca yüzü tanınmaz bir halde 
olduğundan size cesedi gösteremem. Açıkçası 
sizinle ne bağlantısı olduğunu şu an için 
bilemiyoruz” dedi Can Cem. 

Bu sırada yanlarına yaklaşan bir 

polis memuru, sanki evrenin sırrını 
veriyormuşçasına heyecanla konuştu: 
“Komiserim olaya tanık olan bir çift var. 
Sizinle konuşmak isterler” 

“Tamam?” diyen komiser Can Cem, 
memurun ardı sıra yanlarına gelen çifte 
baktı. Can Cem, vücut dillerinin ötesinde 


ei | vo 


etrafa yaydıkları auradan çiftin taze âşıklar 
olduğunu anlamıştı. O kadar âşıklardı ki 
fiziksel uyumsuzlarıyla ilgili en ufak bir 
kaygıları yok gibiydi. Adam iki metrenin 
üzerinde, kadın bir altmışın altındaydı. 
Sarışın adamın neredeyse beline uzanan 
upuzun, kızınsa kısacık kesilmiş saçları 
tezatlığın resmini çizmek isteyen bir ressamın 
işini kolaylaştırırdı. Ancak konuşmaya 
başladıkları vakit Can Cem bu ikisinin 
birbirlerine ne kadar da uygun olduğunu 
anladı. 
Bir Madam Margrete bir Can Ceme bakan ve 
söze başlayan adam, “Komiserim ben Ferdi 
Nen, bu da kız arkadaşım Sızım Gözel. Biz 
bir adam gördük, orta boylu, gençten biri. 
Dört gündür buradayız, şu arkadaki çadırda 
kalıyoruz. Bu adam da iki gün önce geldi. 
Geçen gece o kovayı bulduğunuz yerde garip 
garip bir şeyler yaptığını gördük. Sızım sen 
daha iyi görüyorsun. Benim gözlerim uzağı 
pek seçemiyor da komiserim. Sen anlatsana 
Sızım” 
Sazı eline alan genç kızın ela gözleri, 
muhtemelen aşkın heyecanına yeni eklenen 
bu olayın yarattığı adrenalin nedeniyle 
ışıl ışıl parlıyordu. “Komiserim” diye söze 
başlayan Sızım çok hızlı konuşuyordu: “Adam 
sanki tuttuğu balıklardan yerde bir daire 
oluşturmuştu. Ortaya da bir balık koymuştu. 
Önce bu balık çemberinin etrafında bir tur 
attı ardından da ortadaki balığı eline alıp bir 
şeyler yaptı. Sonra da tüm balıkları kovaya 
doldurup, yanına hiçbir şey almadan gitti. Bu 
kadar gördüm” 
Madam Margret'in o ana kadar olaylara tam 
da anlam veremeyen zihninde ufak da olsa 
bir ışık yanmıştı. Bu ritüel, birçoklarının pek 
de bilmediği bir tarikatı andırıyordu ona. 
Ancak emin olması için karanlıkta kalan 
birkaç noktayı daha aydınlatması gerekecekti. 
Can Ceme dönen Madam Margret bir 
kaşı havada ve kendinden emin konuştu: 
“Bayım komiser Can Cem, eğer genç 
kadının kimliğini açığa çıkarabilirseniz, 
sanırım olanlara dair bir fikrim olduğunu 
söyleyebilirim size. Bu sazlıklar, bu göl ve bu 
göldeki balıklar şahidim olsun ki, ben bu işi 
çözerim! Benki..” 
O sırada ambulanstan gelen “Ben ayıldım 
Margret” diyen tiz ses, karanlıkta yolunu 
kaybetmiş bir ok gibi gelip Madam 
Margret'in cümlesine üç nokta koydu! 
Devam edecek... 
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MARKA 


DOCKERS'IN YENİ SMART 360 FLEX KOLEKSİYONU, 
MARKANIN TARZINI 360 DERECELİK ESNEKLİKLE 
BULUŞTURUYOR. KOLEKSİYONUN ANA FİKRİNİ İSE 


DOCKERS AVRUPA ÜRÜN MÜDÜRÜ GAVIN ABERY ANLATIYOR. 


RÖPORTAJ: ZEYNEP MERVE KAYA 


ANARTAR 
KELİME: 5 
RAHATLIK 


Yeni koleksiyonunuzun adı Smart 360 Flex. Bu sezonda esneklik üzerinde 
durmaya nasıl karar verdiniz? 

Esneklikten kastımız; bir erkeğin giydiği pantolon vücudunun 
hareketlerine göre esnediğinde deneyimlediği rahatlık hali. Bu 
rahatlık çok yönlü ve çok amaçlı bir pantolonu işaret ediyor; 
erkeklerin hayatlarının her anında, dışarı çıkarken, işe giderken 
veya evde vakit geçirirken dilediğince giyebildiği bir pantolon 
yarattık. 

Dockers'ın yeni koleksiyonları için her seferinde farklı inovatif fikirler 
bulmayı nasıl başarıyorsunuz? 

Kısaca anlatmam gerekirse, müşteri içgörülerini ele alıyoruz. 
Müşterilerimizle farklı platformlarda diyalog kuruyoruz. 
Yöntemlerimizden biri, erkekleri bir odaya almak ve onlara 
kesimler, rahatlık, özellikler, stil ve pantolonlarını nasıl giydikleri 
konusunda sorular sormak. Bir yandan da onlara markayı iyi ve 
kötü yönleriyle nasıl algıladıklarını soruyoruz. 

Peki, erkekler ne istiyor? 

Erkekler ne giyeceklerine karar verirken gereğinden fazla vakit 
harcamak istemiyorlar. Farklı ortamlara ayak uydurabilmelerini 
sağlayacak, iyi görünen, rahat hissettiren, çağdaş seçenekleri tercih 
ediyorlar. 
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Genç Türk erkekleri jean dışında pantolon 
giymeye nasıl bakıyor? Sizin marka olarak bu 
konuda gözlemleriniz ne yönde? 

Bence bu sadece Türk erkeklerine değil, tüm 
genç erkeklere yönelik bir konu. Giyimde 
her şey, bulunduğunuz ortamla alakalıdır. 
Pek çok erkek hem jean hem de khaki 
giyiyor. İkisi arasındaki fark ise, jean'ler 
günlük ortamlar için uygun görülmeye 
devam ederken, khaki'ler esnekliğe işaret 
ediyor. Günün size ne getireceğinden tam 
olarak emin olmadığınız zamanlarda, 
khaki'ler belirsizliği yönetmeniz için en iyi 
yardımcınız oluyor. Her iki durumda da 
rahatlık anahtar kelime ve Smart 360 Flex 
ile erkeklere hayatın karşılarına çıkaracağı 
her duruma karşı ihtiyaçları olan esneklik ve 
rahatlığı sunduğumuzu düşünüyoruz. 
Smart 360 Flex koleksiyonunun özellikleri ve 
sunulan renk seçeneklerinden bahsedebilir 
misiniz? 

Bu koleksiyonun en önemli özelliği, üstün 
dört yöne esneyebilme özelliğine sahip 
kumaşlarla maksimum rahatlık sunması. 
Esnek bel bandı, ütü istemez özelliği ve 
güvenlik için gizli cepler de diğer özellikleri 
arasında. Renk alternatifleri içinde New 
British Khaki ismini verdiğimiz camel 
rengini andıran açık kahve, denizci 
mavisi, siyah, zeytin renginin bir tonu 
olan Dockers yeşili, koyu bir gri tonu olan 
steelhead, puslu mavi St. Helena blue ve 
kahverengi tonları bulunuyor. 
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A 5 çveriş 


DEĞİŞEN HAVALAR GARDROPLARIMIZI YENİLEME KONUSUNDA 
BİZE İLHAM VERİYOR. ALIŞVERİŞ SEPETİNİZE EKLEMENİZ 
GEREKEN SWEATSHIRT, CEKET VE AYAKKABILARI SEÇTİK. 
ÜSTELİK HAYVAN DOSTLARIMIZI DA UNUTMADIK. 


ERKEK KADIN 


LEV!'S - 379,90 TL GAP - 399TL 
TOMMY HILFIGER - 459 TL HOTİÇ - 289TL 
COS -350TL REEBOK - 395 TL 


ÇOCUK *t* PET 


MORIKUKKO KIDS - 229 TL a, 
BABA PARIS - FİYATI HENÜZ BELLİ DEĞİL 
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kısa kisa... 


ŞEHRİN RITMİNİ YAKALAYIN 
2016 - 2017 Sonbahar — Kış 
Koleksiyonu ile sezona hızlı bir giriş 
yapan Elle, ışıltılar, inciler, renkli 
armalar, zımba ve süetler ile şıklığı 
yakalıyor. Ayakkabı koleksiyonun yanı 
sıra çanta koleksiyonuyla da bu sezon 
öne çıkıyor. 


SIĞAK KIŞ GÜNLERİ! 

Woolmark sertifikalı merino 
yününden trikoları Türkiye ile 
uluşturan Hemington, 2017-2018 
Sonbahar-Kış koleksiyonunu sizlerle 
uluşturuyor. Nefes alan ince dokusu 
e yumuşak yapısı ile yünün en 

aliteli şekilde işlenmiş hali extra fine 
erino triko koleksiyonu dört mevsim 
onfor ve şıklık sunuyor. Hemington 
koleksiyonuna premium alışveriş 
merkezlerinde bulunan konsept 
mağazalarından ve hemington.com.ir 
web adresinden ulaşabilirsiniz. 


a — ii —İ 
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HER AN BİR MOTORCU İLE 
KARSILAŞABİLİRSİNİZ! 


İki köprünün tam ortasında bulunan 
Cool Jr., Cool Bar'ın devamı... Özellikle 
sosis konusunda epey iddialı olan 
mekânın, hamburger, patates, salata, 
makarna, güveç, somon gibi birçok 
lezzetli seçenekleri de mevcut. 

Ayrıca motosiklet temalı bir bar 
olduğu için dönem dönem motorlara, 
kasklara, eğitim programlarına denk 
gelebilirsiniz. 


CEBE SIĞAN, TAŞINABİLİR 
YAZICI 

HP, fotoğraf baskısı almanın en keyifli 
ve renkli yolunu sunan HP Sprocket 
Fotoğraf Yazıcı'sını piyasaya sürdü. 
Yaşadığınız unutulmaz anların sadece 
online ortamda saklanmasını bir 
zorunluluk olmaktan çıkaran cep 
yazıcılar, kullanıcılara akıllı telefon 
ve tabletlerden bluetooth bağlantısı 
ile her an her yerden fotoğraf basma 
olanağı sunuyor. 


- ekim 2017 


SAAT ŞIKLIĞI 

SEİKO Premier'ın yeni koleksiyonu 
şık tasarımı, çelik bilezik ve deri kayış 
seçenekleriyle kadınların beğenisine 
sunuluyor. 


YERÜNCHK 


NAKD BARLAR 

Evde, işte veya spordaki enerji 
ihtiyacınızı karşılamak için her 

türlü çözümler sunan Nakd barlar 
vegan, glutensiz ve şeker ilavesizdir; 
içindeki vitamin ve mineraller doğal 
olarak korunmuştur. Taze portakal ve 
kakao karışımlı Cocoa Orange ve “118 
protein oranıyla leziz Cocoa Crunch 
atıştırmalıkları beslenmesine önem 
verenler için ideal seçeneklerdir. 


SONBAHARDA 'NEFES” 
Geleneksel ile modernin 
sentezini oluşturan Atasay Nefes 
koleksiyonunda yer alan kolye, 


bileklik ve küpeler ik 


onik tasarımları 


ve elegan görünümleriyle günün her 
saati şık olmayı vadediyor. 


10 KARAKOY 

Uluslararası "life sty 
ve eğlence markalari 
SBE'nin İstanbul'dak 
15. Istanbul Bienali S. 
üzerindeki yerini ald 


Mustafa Akkaya'nın bienalin 'İyi Bir 
Komşu" temasına gönderme yapan 


sanatsal perspektifi 


e'otel, restoran 
nı barındıran 
ioteli 10 Karaköy, 
anat Rotası 
. Otel, heykeltıraş 


ile ele aldığı 
sanat eserine 


'Need You'dış meka 
“İstanbul Bienali Ko 
dahilinde ev sahipliğ 


şu Etkinlikleri” 
i yapıyor. 


ASIRLIK LEZZETLER 

40 yerel lezzet markasını tek çatı 
altında bir araya getiren Türk Lezzet 
Müzesi girişimiyle Bay İnşaat Yönetim 
Kurulu üyesi Erol Ozmandıracı, 16-17 
Eylül tarihlerinde düzenlenen Gastro 
Entertainment 2017'de, gastronomi 
dünyasına katkılarından dolayı özel 
ödüle layık görüldü. Türkiye'nin 
asırlık lezzetleri de 2017 Ekim sonu 47 
Shops'ta buluşturulacak. 


5 


m 


CAZ KEYFİ 

Renaissance Istanbul Polat 
Bosphorus Hotel'in roof katında 
yer alan ve misafirlerini panoromik 
stanbul manzarası ile ağırlayan Bar 
212, cazın usta yorumcusu Dolunay 
Obruk canlı performans geceleri ile 
stanbul akşamlarına farklı bir keyif 
katıyor. Usta barmenleri tarafından 
hazırlanan egzotik kokteyller 
ve Renaissance Istanbul Polat 
Bosphorus Hotel'in ödüllü şefleri 
tarafından hazırlanan atıştırmalıklar 
da bu müzik keyfini birbirinden leziz 
tatlarla taçlandıracak. 


HAZIRLAYAN: EDA ŞEFTALİCİOĞLU 


MANDA SÜTÜ MUCİZESİ GELENEKSEL LEZZETLER GOLF HEYECANI W LOUNGE'DA MÜZİK 


Ürünlerinde hiçbir katkı maddesi Dünya mutfağından lezzetleri ve Titanic Hotels'in ana sponsorluğunda O 6 Ekim'de kapılarını müzik severlere 

kullanmayan, tadını manda sütünden (| birbirinden özel kokteylleri iledikkat | düzenlenen dünyanın en büyük açacak olan W Lounge, sezona 

alan Saray Muhallebicisi ürünlerinin çeken Scarlet ayrıcalıklı ambiyansı, amatör golf turnuvası Turkish Airlines (| iddialı bir başlangıç yapmaya 

'tatlı' sırrı kendi mandırasından menüsü, özgün dekorasyonu ve servis o World Golf Cup 2017'nin büyük finali hazırlanıyor. Orkun Bozdemir ve 

geliyor. Manda sütündeki protein, ayrıcalığı ile şehrin en favorisi olarak (| 31 Ekim—0l Kasım tarihlerinde Hemi ile başlayacak açılış partisinin 

z ineral ve vitamin miktarı, inek gösterilen adreslerden biri. Yeni nesil (| Titanic Golf Club'ta gerçekleşecek. asıl sürprizi, 'Raf' şarksısıyla yaza 

ÇAYSAATİ sütüne göre daha fazladır. En iyi steakhouse & şehir kulübü “Scarlet” (| Buyıl beşincisi düzenlenen ve Golf damga vuran Deeprise olacak. 14 Ekim 
Renaissance Polat İstanbul Hotel'in kaymak manda sütünden yapıldığı yeni açılmasına rağmen kısa sürede sporunda önemli bir yere sahip Cumartesi Kenan Doğulu'nun 'İlk 
muhteşem deniz manzaralı mekânı gibi, manda yoğurdunun antibiyotik sanat, spor ve cemiyet hayatının Turkish Airlines World Golf Cup Adımı Sen At' şarkısının prodüktörü 
Bar Noblesse'de geleneksel çay etkisi de var. İçeriğindeki kalsiyum önemli isimlerinin buluşma noktası 2017 kapsamında 67 ülkede 100 ve' Ain't Nobody' şarkısına yaptığı 
saati Ekim ayı itibari ile başlıyor. Her (| ve protein değeri inek sütüne kıyasla (oldu. Aşkın, tutkunun ve ateşin rengi (| eleme turnuvası düzenleniyor. Genel (| düzenleme'le adından sıkça söz 
gün 15.00 - 18.00 saatleri arasında en az İki kat fazla oranda besleyici. kırmızıdan ilham alan mekânın adı toplamda yaklaşık 8.000 golfçünün ettiren Güneş Ergün, 25 Ekim 
hazırlanan İstanbul'un en iyi 'çay saati o Manda sütü, içindeki düşük laktoz (süt (| kıpkırmızı anlamına geliyor. Mekânda, (| yarışacağı turnuvanın tüm final Çarşamba 2013'ün O Ses Türkiye 
büfesini' canlı piyano performansı şekeri) değeri sebebiyle alerjiye de Brezilya Döneri, küşleme, dana ilik misafirlerine Titanic Deluxe Golf Finalistlerinden Mert Demir 
eşliğinde tadabilirsiniz. neden olmuyor. dikkat çeken lezzetlerden. Belek ev sahipliği yapacak. W Lounge'da olacak. 


a e e 
YELKEN TUTKUNLARI BİR OKULA DÖNÜŞ ZAMANI ÇİKOLATA VE KAHVE MOLASI O HAYALLERDEKİ DÜĞÜNLER LUGKY AND FRIENDS YENİ 
ARADA Yaz tatili artık sona erdi, çocuklar Türk çikolata ustalarının katkısız Düğünler; çiftlerin yaşamlarındaki KONSEPTİYLE 
Türkiye'nin önde gelen yelken yarışı ise okula başladı. Tüm ailenin bir ve tamamen doğal malzemelerden en özel günlerden biri. Radisson Blu Lucky and Friends yeni konsepti 
The Bodrum Cup, 16 Ekim-21 Ekim araya geldiği keyifli sabah sofraları ürettiği 100'den fazla çeşidiyle Hotel Istanbul Asia'nın evlenecek ile Nişantaşı'nın kalbindeki yerini 
tarihleri arasında gerçekleştirilecek, (Yerini hızlıca atıştırılan erken damaklarda benzersiz bir tat çiftlere tam istedikleri gibi bir düğün © aldı, Türkiye'nin “save the animals” 
Bu yıl 29'uncusu düzenlenecek kahvaltılara bırakırken, beslenme bırakan Maia Handmade Chocolates, O planlamalarına olanak sağlayan motto'lu ilk ve tek kahve ve kokteyl 
olan yarışmada yelkenciler, altı gün çantaları da kaldırıldıkları raflardan her nesilden kahve düşkünlerini Something Blu" konseptiyle birdüğün © barı olan Luckyand Friends 
boyunca gulet, tırhandil, cruiser ve indirildi. Çocukların zamanlarının üçüncü nesil kahvelerinden tam da çiftlerin hayallerindeki gibi sevgiyle hayata tutunan bir köpeğin 
katamaran kategorilerinde yarışacak. O büyük bölümünü harcadığı okulda tatmaya Koşuyolu'na bekliyor. olabilir. Kişiye özel paketler sunan hikâyesiyle başlayan yolcuğunu 
Yelken yarışlarının yanı sıra karada ve dikkatlerini toplamaları, sağlıklı Samimi atmı sferi, salı caklı mekân Radisson Blu'nun Something Blu i tüm sokak hayvanlarını korumaya 
denizde pek çok eğlenceli etkinliğin vücut ağırlıklarını korumaları ve tasarımıyla işe tatlı bir molavermek O konseptinde düğün yemeği menüleri (dönüştürüyor. Lucky'nin sevgiyle 
de yapılacağı The Bodrum Cup, dengeli beslenmeleri açısından isteyenlerin adresi hâline gelecek Radisson Blu'nun şefleriyle birlikte kanseri yenme hikâyesi, Duygu Çay'ın 
sürpriz konserlerle sana erecek, Her önem taşıyan öğünleri ise artık Maia'da kaliteli çikolatayla beraber her bir detay dikkate alınarak iş fikri sayesinde 28 ülkede tescili 
yılbinlerce yelken ve deniz tutkununu ebeveynlerin yerine Cakes&Bakes nitelikli kahveleri de keşfedeceksiniz. | hazırlanıyor. En kaliteli, mevsiminde bulunan bir markaya dönüştü. 
bir araya getiren The Bodrum Cup'a düşünüyor. Cakes&.Bakes, birbirinden taze ürünlerle ve dengeli bir şekilde 
bu yıl 150 yat ve 1500 yelkencinin leziz dokuz sandviçiyle, okula yeni oluşturulan menüler sade ama 
katılması bekleniyor. başlayan çocuklardan üniversitelilere sofistike bir lezzet sunuyor. 


kadar her yaştan öğrenciye özel lezzet 
deneyimleri sunuyor. 
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NS TAĞRAM 
ILHAMIMIZI PAYLAŞIYORUZ! 


salan m mi 
ia la Şili (le|g 


Licklatn 


INSTAGRAM DÜNYAMIZA DAVETLİSİNİZ! ##TRENDSETTERISTANBUL 
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ATÖLYE MODERN'DE 
SONBAHAR DÖNEMİ 
BAŞLIYOR! 


İSTANBUL MODERN'DEN YETİŞKİNLERE 
YÖNELİK ATÖLYE VE SEMİNERLER 


4 EKİM - 7 ARALIK 2017 


İSTANBUL 
MODERN 


MODERN VE ÇAĞDAŞ 
SANAT TARİHİ SEMİNERLERİ 


AICA TÜRKİYE İŞBİRLİĞİYLE 
4 Ekim - 6 Aralık 2017 


YARATICI YAZARLIK ATÖLYESİ: 
MARİO LEVİ İLE 


18 Ekim - 6 Aralık 2017 


POSTMODERN TEORİ VE SANAT: 
NUSRET POLAT iLE 


10 Ekim -28 Kasım 2017 


AĞGDAŞ SANATIN ŞİFRELERİ 
GÜNÜMÜZ SANATINA YÖN VEREN YAPITLAR ÜZERİNE BİR SEMİNER PROGRAMI 
17 Ekim -5 Aralık 2017 


TÜRKİYE'DE ÇAĞDAŞ SANAT OKUMALARI: 
YUSUF TAKTAK İLE ws 


19 Ekim - 9 Kasım 2017 


1950 SONRASI DEĞİŞEN DÜNYADA MÜZİK: 
DOÇ. DR. ALPER MARAL İLE “ew 


16 Kasım - 7 Aralık 2017 


Atölye Modern programları İstanbul Modern üyelerine ve Kurumsal üyelere “10 indirimlidir.* 
Atölye Modern'in atölye ve seminerleri ücretlidir. Katılımlar kontenjanla sınırlıdır. 

Detaylı bilgi için: (212) 334 7348 ve atolyemodernistanbulmodern.org 

Online kayıt için: www.istanbulmodern.org 

*9610 indirim, Altın, Gümüş, Aile, Bireysel, Genç Modern ve Kurumsal üyelerimiz için geçerlidir. 


İSTANBUL Meclis-i Mebusan Caddesi 


MODERN SANAT Liman İşletmeleri Sahası KURUCU KEŞİF ALANI SPONSORU 
MÜZESİ Antrepo 4 

34433 Karaköy İstanbul 5 A , 
www.istanbulmodern.org T (212) 334 7300 > Eczacıbaşı gi Garanti 


infodistanbulmodern.org F (212) 243 4319 
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